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COUNTRY #MOBİLYA 


0362 266 5555 | Antalya Alanya 0242 515 0444 | Mersin 0324 999 0121 
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Design. 


Soie Design'da başka hiçbir yerde olmayan kıyafet, aksesuar, tasarım ve ev ürünlerini 
bulabilir, tek olmanın keyfini çıkartabilirsiniz. Soie Design, kişiye özel tasarımlarıyla 
sizi eşsiz kılar. Birbirinden şık koleksiyonlarla eşsiz tasarımlar sunan Soie Design, rengarenk kıyafetler, aksesuarlar, çantalar, ev aksesuarları ile adeta bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. 
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BİR VARMIŞ 
BİR YOKMUŞ 


Telefon:312 448 3434 GSM:505 345 34 34 Kırçiceği Sokak Numara: 5/3 GOP - Ankara 


MUTLU SONSUZLA 
BAŞLAYAN AŞK FİLMİNİZİN, 
BAŞ ROLÜNDE OLMAYA 
HAZIR MISINIZ? 


BEŞTEPE MAH. Hi YAŞAN CAD. 7/6 AK PLAZA SÖĞÜTÜZÜ / ANKARA 


0312 219 20 60 - 0545 653 06 06 
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Başkentin Oo kalbi söğütözünde açılan ZERAFET 


ANKARA Balo Salonu olarak düğün ve organizasyon 
sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek istedik. 
Amacımız misafir ağırlamayı sanata dönüştürmektir. 
Estetik ve zarafetin buluştuğu, özel tasarımlar 
ve mimari dokunuşların izlerini bulabileceğiniz 
salonumuz yaklaşık 850 kişilik kapasiteye sahiptir. 


Alanında tecrübeli ve uzman olan mutfak ekibimiz ile 
Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetleri sunmayı 
amaçlıyoruz. Size ve davetlilerinize misafir ağırlama 
sanatını yaşatmayı amaç edindik . Sektördeki 20 
yılık tecrübe ve deneyimlerimiz bu konudaki en 
büyük güvenimizdir. 


Butik 
burada, 


Düzen 

burada, 
Sağlık 
burada. 


Sağlıklı ve lezzetli diyet yemekleri 
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www.fitbon.net 
fitbonGfitbon.net 


FiKRiALEM 


Kuleli Sokak No.32 G.O.P - Ankara | 
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“Sağlık için balık ye, 
balık için Trilye” 
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Sezon Sonu 
BÜYÜK İNDİRİM! 
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İncek Bulvarı Çayyolu Kavşağı No: 374 İncek-Gölbaşı / ANKARA 
Tel: *90 312 460 18 90 Faks: *90 312 460 183 91 
bilgi ©dorukpeyzaj.com - dorukpeyzaj hotmail.com 
www.dorukpeyzaj.com 
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8 Yaşamı Önemsiyoruz 


Kadın Doğum Bölümümüzle 
Yeni Umutlarımızı Yaşamla buluşturuyoruz. 


Birlik Mahallesi Şehit Kurbani Akboğa Sokak (Eski 4.cadde) No:26 Çankaya/Ankara 
info©cankayayasamhastanesi.com T. (0312) 496 5151 F. (0312) 496 5051 
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Partiye Hazır mısın Ankara? 


Şehrin gelmiş geçmiş en büyük partisini kim düzenler? Tabi ki de şehrin en 
çok okunan dergisi! 

Geçen sene Bilkent Center içinde yer alan BİS by Newcastle'da düzenlediğimiz geleneksel 
Ankara Life Partisi'ni hatırlıyorsunuz. Hoş geçen yıl 100. sayımızı kutlamıştık. Şimdiyse 
aradan koskoca bir sene ve 12 unutulmaz sayı geçti, hem okurlarımız hem de dostlarım 
hala bana 'yeni parti ne zaman Sertaç?' diye soruyorlar! E o halde cevap veriyorum lakin 
önce bu sene neler olacağından bahsetmek istiyorum. 


#kk 


Efendim öncelikle bu sene benim için hususi bir ehemmiyete sahip olan Necati ve 
Saykolar sahne alacak. Öncesinde Hakan Abdik canlı DJ performansı ile kabinde olacak. 
Geçen seneki temamız haliyle 100. sayı üzerineydi. Bu sene ise “LifeBirlikteGüzeliz” 
temasıyla ilerleyeceğiz. 2017 100.Sayı Partisi'ne neredeyse bin 600 kişi gelmişti. Sanırım 
“BirlikteGüzeliz Partisi”nde 2 bini görürüz. Kıyafet konusunda dostça önerim spor ayakkabı 
ile gelmenizde fayda var. Zira geçen sene kırılan topukluların haddi hesabı yoktu... 


#kk 


6 Şubat akşamı Ankara Hilton Otel'de çok sevdiğim bir ülke olan Sri Lanka Demokratik 
Sosyalist Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü kutlamaları vardı. Sri Lanka Ankara 
Büyükelçisi Sayın Pakeer Mohideen Amza bizi de davet etti. Kendisine çok teşekkür 
ederim. Danslarına hayran kaldım. Seylon Çayı ise anlatılamaz. Neredeyse tüm ülkeler 
büyükelçilik, Türkiye ise bakanlık düzeyinde temsil edilmişti. 


Unutulmaz Resital 


2013 yılında Paris'te düzenlenen 
“Flame” yarışmasında 

Birinci olan Bulgar asıllı 
piyanist Nadejda Tzanova, 
geçtiğimiz hafta Podium 

Hall organizasyonundaydı. 
Bulgaristan Büyükelçiliği 
çalışanlarının da katıldığı 
resitalde, sanatçının üstün 
performansı dinleyenleri 
adeta büyüledi. Bulgaristan 
Filarmoni Orkestrası solisti 
sanatçısı, bu yıl Kasım 

ayında Chicago Filarmoni 
Orkestrası ile ilk Amerika 
turnesine çıkarak uluslararası 
şöhretin de kapılarını aralamış 
olacak. Salonun direktörü ve 
organizasyonun sahibi Cihan 
Barut'un yıldız piyanistten bir 
başka resital için daha söz almış 
olması bu muhteşem konseri 
kaçıranlar için ikinci bir fırsat 
niteliğinde! 


Kuralları ve kaideleri ile 
“belirli” bir ziimre yerine 
“herkes için klasik müzik” 
sloganını benimseyen The 
Podium Hall, 17 Şubat'ta 
gerçekleşecek Polonyalı piyanist 
Anna Lipiak piyano resitaline 
Ankaralı tüm sanatseverleri 
bekliyor. 


Sevdiğim Şiirler 


Dostlarım şiire olan 
düşkünlüğümü çok iyi bilir. 
Bundan böyle her ay size 
dizelerinde kendimden bir şeyler 
bulduğum şiirleri paylaşacağım. 


Sen yürürsün rüzgar yürür 
Dallar eğilir 

Yapraklar secde eder yürüyüşüne 
Sular kabarıp dalgalanır 
Köpüklü başlarıyla selamlar seni 
Ve tanrılar kalır önünde 

Ne beyler ne krallar 

Seninle yazılır en büyük destan 
En güzel tarih seninle başlar 


Sen yürürsün rüzgar yürür 
Bir sevinç boylanır dünyada 
Çocuklar korkusuz büyür 

Kan boğulur susar 

Dokunup geçtiğin her kuraklık 
Yemyeşil bir vadiye dönüşür 


Sen yürürsün rüzgar yürür 
Bizi bu deprem günlerinde 
İnan ki bir şiirsiz yaşamak 
Bir de sensiz savaşmak öldürür... 
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Yeni SUV Peugeot 5008. İkinci sırada yer alan katlanabilir ve birbirinden bağımsız ayarlanabilir koltuklarıyla yenilikçi tasarımı gözler önünde. Ayrıca koltukların katlanması ile bagaj kapasitesi 780 
litreye ulaşıyor, ön yolcu koltuğunun yatmasıyla da 3.20 m ekipmanların yerleşmesine olanak sağlıyor. Tasarımın mükemmellikle birleşmiş hali şimdi sizi çağırıyor. 

Yeni SUV Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120 hp EAT6 şehir dışı yakıt tüketimi 4.0L/4.21( / 100km, ortalama CO, emisyon değeri 112g / 118g*/km'dir. İlanda kullanılan görsel, Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. 
*18” Jantlar, Grip Control ve M*S (Çamur ve Kar) tipi lastiklerle. 

PEUGEOT TAvSsiyEEvER: TOTAL (| instagram.com/peugeotturkiye twitter.com/PeugeotTurkiye Mİ Facebook.com/peugeotturkiye 


nn www.goral.com.tr 
G O RA L Balgat Plaza Tel: (0312) 207 45 45 o Ümitköy Plaza Tel: (0312) 236 36 80 
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Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:49, 100. Yıl / Ankara * 0(312) 287 77 55 vamossports 
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Vamos! 


Sports Complex 


VAMUS 
5 YILDIR 


SPOR ANLAYISINIZA 


Fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi bambaşka bir noktada görmeye çok 
yakınsınız... Vamos Sports Complex olarak 5. yılımızda da sporun 
kazanımlarını en üst düzeyde hissettirmeye devam ederken; sporun bir lüks 


değil, bir yaşam alışkanlığı olduğunu kanıtlamaya devam ediyoruz. 
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KANTARCI MEDYA 


YAYINCI 
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Kantarcı Medya Grubu A.Ş.ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE 
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 


Sercan Kantarcı sercan ©life.com.tr 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ Nüket Kantarcı nuket©ankaralife.com.ir 
YAZI İŞLERİ 
GENEL KOORDİNATÖR Sertaç Kantarcı sertaccDankaralife.com.tr 
GRAFİK TASARIM Sercan Kantarcı sercancDankaralife.com.tr 
EDİTÖR Mustafa Mümin mustafa.mumincankaralife.com.ir 
MUHABİR Berna Özsoy berna Dankaralife.com.ir 
Savaş Tan Uzak uzak Dankaralife.com.tr 
REDAKSIYON Bilgi Boyacıyan bilgi Dankaralife.com.tr 
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Oğuzhan Güzel guzel ©ankaralife.com.tr 
FOTOĞRAFLAR Samet Polat samet Gankaralife.com.tr 
Murat Bağcı murat ©ankaralife.com.tr 
Ferhat Bağcı ferhat Dankaralife.com.tr 
Aycan Aslan aycan ©ankaralife.com.tr 
Gökhan Gök gokhancDankaralife.com.tr 
Royal Color 
REKLAM SORUMLULARI Duygu Çakıcı duygu Gankaralife.com.tr 
Pelin Taşpınar pelinankaralife.com.tr 
OKUR TEMSİLCİSİ Bilgi Tunçhoyacıyan bilgi Gankaralife.com.ir 
YAYIN KURULU Nurettin Özdebir, Hıfzı Kuruşa, Selçuk Karakaya, H. Kürşad Devecioğlu 
KATKIDA BULUNANLAR Süreyya Üzmez, Dr. Semih Süreyya Yazıcı, Hikmet Çetinkaya, Zerrin Tüfekçi, Semra Sancak, 
Oğuzcan Yeşilyaprak, Serkan Kızılbayır, Rasim Çakıcı, Üzgün Özmen, 
MATBAA HİZMETLERİ 


BASKI VE CTCP KALIP 


YAYIN TÜRÜ 


Pelin Matbaacılık 


İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 1514.Sokak No:28 Yenimahalle/Ankara 
Telefon: (0312) 395 25 BO nba) Faks: (0312) 395 25 84 


www.pelinofset.com.tr 


KM YEREL SÜRELİ 
YAYIN SÜRESİ AYLIK 
BASKI TARİHİ ŞUBAT 2018 ğ 
DAĞITIM DUNYA SÜPER DAĞITIM A.Ş. 
YÖNETİM ADRESİ 
Ankara (Merkez) 


LİZBON CADDESİ (Eski 1065. Cadde) 38/13 KAT:2-3 ÖVEÇLER ÇANKAYA ANKARA 
FAKS: --90 312 473 9708 , E-POSTA: bilgi ©ankaralife.com.ir www.ankaralife.com.tr 
İstanbul Temsilciliği 


Avrupa Yakası: Beybi Giz Plaza Büyükdere Caddesi Meydan Sokak Numara:1 Kat :15 Maslak Şişli / İstanbul 
Anadolu Yakası: Akasya Rezidans Çeçen Sokak Acıbadem Kadıköy / İstanbul (0212 970 1383) 


Uşak Temsilciliği 
Ünalan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 14/B Uşak Merkez/Uşak (0276 227 7266) 


İzmir Temsilciliği , 
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Numara: 47 Kat:28 2809/2810 Bayraklı/İzmir (0212 970 1383) 


Ankara Life Kantarcı Medya Grubu A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Derginin isim ve yayın hakkı Kantarcı Medya Grubu A.Ş.'ye aittir. Dergide 
yayınlanan yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. Izinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 


Reklam sayfalarının içeriği ve markalar konusunda sorumluluk reklam verene aittir. 
Şubat 2018 Sayı: 108 


TELEFON: 4-90 312 473 9702 (PBX) www.life.com.ir 


Kantarcı Medya Grubu A.Ş. ve Ankara Life Dergisi 
ES , 'e i 


üyesidir. 


Şehrin en çok okunan yayınlarından Ankara Life Dergisi'ni okuduktan sonra, henüz okumamış birine hediye edebilirsiniz. Çünkü bilgi halkındır. Ayrıca dergimizi okuduktan sonra geri 
dönüşüme göndermeniz geleceğimizi korumak için doğru bir adım olacaktır. Kantarcı Medya Grubu A.Ş., tüm okurlarını geleceğimiz için geri dönüşüme katkıda bulunmaya çağırıyor. 


o BAĞIRSAK | 
MİKROBİYOTA TESTİ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ! 


Prof. Dr. Hakan ALAGÖZLÜ 


Gastroenteroloji 


medicalpark.com.tr 
MedicalParkHG (8 MedicalParkHG 


444 44 84 


İKİ KASAP 
BURGER) 


GÜZEL 
B'KASAP 
HAMBURGER 
YAPSAYDI 
NASIL 
OLURDU? 


ÇOK YAKINDA! 


GÜZEL 
Kasap 


Mağaza: Yaşamkent Mahallesi, Besa Nova Plaza 3222. Cadde No: 16/17-18, Yaşamkent-Çankaya / Ankara 
Çiftlik: Eskişehir Yolu 25. km Yukarı Yurtçu Mah. Şehit Ali Köyü Yolu No: 110, Ankara 


PO E/guzeikasap 217 0218 


infoWomozart-haus.com 


İçindekiler 
Kapak Röportajı 


94 Gül Betül Kobal 


o 
Cemiyet 
30 Dilek Tozlu ile Woda 
Taurus AVM'de 
34 Ebru İnanır'dan 
Muhteşem Salon 
38 Süleyman Nazif Geri Döndü 
42 Prestige ResimSergisi'ne 
Büyük İlgi 
44 No.20 La Boutigue Açıldı 
72 TED'den Gurur Dolu 90. Yıl 
Kutlaması 
134 Eda&Metin Özülkü 
AnkaMALL'de 
138 Retro Ralli AnkalMALL'de 


Sağlık 


Doktor Beni Baştan Yarat 
Op.Dr. Hasan Kütükoğlu 
82  Soğuklipolizileİncelmek 
Mümkün Derya Mumcu 
84 — Bağırsak Sağlığında Mikrobiyotların 
Önemi Prof.Dr. Hakan Alagöz 
86 (o Bölgesel Yağlanma 
Dyt. Sevil Dilara Günaldı 
88 — Burun Ucum Düşer Mi? 
Doç. Dr. Ozan Bitik 
104 (o Evde “Grip Savar” Hazırlayın! 
Dr. Buğra Buyrukçu 
108 (o Hashimoto Hastalığı Oluşum 
Nedenleri Dr. Ceyhun Nuri 
113 — BodyLiftİle Tanıştınız Mi? 
Dyt. Eda Akın 


Gurme 


50 Sonradan Gurmeler Güzel Kasap'ta 
56 o Lezzet Avcıları Dolce Vita'da 
66 © Özgür Aksunaile 
İşimiz Gücümüz Yemek 
68 o Giresun'dan Gelen lezzet 
Kürek Pide 


eco o 
Roportaj 
54 Bi'Fincan Kafe 
Tuba Gökçe İmirzalıoğlu 
62 Tuna Balık & Meze 
Ceyhan Bağcı 
90 Efsane Geri Döndü 
Süleyman Nazif Kitchen&Bar 
100 25 Yıllık Tecrübesiyle 
Vaşak Gaz 
102 Başarılara Doymayan Televizyoncu 
Aslı Şafak 
111 Ruhun Kapılarının Açıldığı Yer 
Ganesh Yoga 
128 Aşkını Da İşini De Fotoğrafta Buldu 
Aycan Aslan 
132 Dansın Ruhu AFK Bale Stüdyo'da 
Ahmet Fevzi Kazan 


Makale 


106 Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu 
Centilmenlik Tüyoları 
116 Dr. Özgün Özmen 
TEOG'un Değişmesi İşe Yarar Mı? 
130 Tolga Aydoğan 
İnsan Neden Yazar? 
140 Doktorun Seyir Defteri 
Eski ve Modern Roma 


Sanat 


Hayatı Çivilerle Resmeden Sanatçı 


Haydar Ekinek 
124 Actor Stüdyo'dan 
Muhteşem Bir Oyun Daha! 
136 Dansta Fark Yaratan Konsept 
HSM Sanat Merkezi 


142 Sanatçıyı Ve Eserini Eleşürme! 
Hikmet Çetinkaya 


Life Özel 


Ahmet Erkan Oral O'nun Dünyası 
m Tuğçe Tarlabaz 73 Soru 73 Cevap 


Nilgün sokak. Bağ Apartmanı Numara:14/2 Çankaya / Ankara 
www.mozart-haus.com 


BUTİKKONSERSALONU 


Ilgın Salman 05333697450 
Koray Okyay 0532 7098840 


oan YA SS 


1989'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN 
GÜVENİN TEMSİLİ GELENEKSEL LEZZET, 
DÜNYA MUTFAĞI İLE BÜTÜNLEŞEREK 
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HİZMETİNİZDEYİZ... 


0312 2228383 
Bişkek caddesi, No: 62/A EMEK-ÇANKAYA/ANKARA 
(Sİ) /sanliedessarestaurant 


lifekozmetik 
KIVANG GAN BEKTAŞ 


IĞINIZI GÜLGELEMEYİNİ 


iş 


Göz kamaştırıcı bir cilt görünümüne sahip olmak 
için uygulanan makyaj teknikleri; özellikle cildin 
kusurlu taraflarını arka plana atıp güzel yönlerini 
ön plana çıkaran ve yüz şeklini ideale en yakın 
şekilde değiştirmeyi hedefleyen kontürleme ve 


strobing teknikleri doğru uygulandığında sizi 


kusursuz bir görünüme kavuştururken, hatalı 
uygulamalar tam bir faciayla sonuçlanabiliyor. 


Bu uygulamalarda kullanılan ürün kadar aşırıya 
kaçmamak ve uygulamanın dozunu iyi ayarlamak 
büyük önem taşıyor. Makyaj yaparken şunu asla 
akıldan çıkarmamak gerekiyor: “Hiçbir ürün 
yüzünüzün doğal görüntüsünden, içinizden 


azen ışıltı üstte değil altta gizlidir. 
Kusurlu bir cilde sahipseniz 
pürüzsüzlük etkisi ve ışığın yansıması 
için fondöten altına kullanacağınız bazı 
cilt tipinize uygun şekilde seçmelisiniz. 


Bu, sonrasında yapacağınız tüm 
uygulamaların hem daha kalıcı hem de 
daha etkili olmasını sağlar. 


Nars Smooth&Protect Primer baz için 
uygun bir tercih olacaktır. 


Daha yumuşak ve soft bir kontürleme 
uygulaması için kremsi yapıda stick 
formdaki kontür ürünleri kullanılabilir. 


Bu ürünleri dağıtmak daha kolay olduğu 
için aynı zamanda uygulama rahatlığı 
da sağlayacaktır. Toz ürünler fondöten 
üzerine uygulandığında daha keskin 
kalabilir ve yüzünüze daha sert bir ifade 
katabilir. 


Hangimiz cildimizin ışıl ışıl ve canlı görünmesini istemeyiz ki? 


gelen ışığın yansımasından daha çok parlamamalı 
ve sizin önünüze geçmemelidir.” 

Moda dünyası da bu fikri benimseyerek son 
yıllarda gittikçe maske etkisi yapan teknikler ve 
kalın makyaj uygulamalarından uzaklaşıyor. 


Özellikle 2018 makyaj trendlerinde cilt 
kusurlarının bile tam olarak yok edilmediği, cildin 


doğal görüntüsüne en yakın şekilde kullanıldığı 


it 


Çiece yüz için değil saçınızda tırnaklarınızda 
ve vücudunuzda da kullanabileceğiniz sihirli 
bir ürün La Mer The Renewal Oil, son yıllarda 
çok popüler olan cilt yağlarından belki de en 
zengin içeriklisi diyebiliriz. Yoğun anti-aging 
bakımı, doğal canlanmış mat görünüm, yoğun 
nemlendirme, dolgunlaştırma, cilt bariyerlerini 
güçlendirme, pürüzsüz bir görünüm ve çok 
fonksiyonlu kullanım özellikleriyle kesinlikle 
fiyatının hakkını veren bu ürünü pek çok farklı 
şekilde kullanmanız mümkün. Tek başına 
kullanıldığında ciltte yağlı bir his bırakmadan ve 
ağırlık hissi oluşturmadan nemlendirerek aynı 
zamanda cilt bariyerini kuvvetlendiren bu ürün 
soğuk ve kuru Ankara havasında cildinize çok iyi 
gelecek. Aynı zamanda anti-aging içeriğiyle ince 


makyaj tekniklerinin ön plana çıktığını 
görüyoruz. Bu yazıda sizler için en doğal, ışığınızı 
gölgelemeden parlayan ve sizi ön plana çıkaran 
makyaj uygulaması için tavsiyelerde bulunduk. 
Güzel günlerde keyifle uygulamanız dileğiyle... 


çizgilerinizin yok olmasında yardımcı olacaktır. Öte 
yandan bu ürünü hızlı kuruyan ve koyu kıvamdaki 
fondöten ve concealer ürünlerinizin içine katarak 
daha kolay uygulanmasını sağlayabilir, kattığınız 
miktara bağlı olarak ciltte doğal bir parlaklık etkisi 
vermesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer mucizevi 
etkisinin de saç ve beyler için sakal üzerinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Saç uçlarınıza veya 
sakallarınıza az miktarda uygulayın ve yumuşak ve 
sağlıklı saç ve sakalların keyfini çıkarın. Son olarak 
günümüzde çok moda olan ancak pek çoğumuzun 
dudakları kuruttuğu için kullanmak istemediğimiz 
mat rujların altına dudak nemlendiricisi olarak 
birkaç damla uyguladığınızda dudaklarınızın mat 
ruj bile sürseniz kurumadığını şaşkınlıkla fark 
edeceksiniz. 


b. ve ışıltılı bir cilt 
görünümü için öncelikle 


cilde uygulayacağınız fondöteni 
su bazlı ve ince ürünler 
arasından seçmelisiniz. Nars 
Sheer Glow Fondöten hem 
orta kapatıcılığı hem de ince 
yapısı sayesinde istediğiniz 
etkiye (oulaşmanızda o size 
yardımcı olacaktır. Üstelik tüm 
gün ışıl ışıl bir cilt görünümü 
sağlayan bu fondöteni çok yağlı 
ciltler haricinde tüm ciltler 


RK: uygulamasından sonra sıra 
aydınlatmaya geliyor. Öncelikle belirtmek 
isteriz ki «strobing» kelimesi tanım olarak 
kontürleme teknikleri uygulamadan sadece 
aydınlatma (yöntemlerinin uygulanmasıyla 
cildin boyutlandırılması anlamına gelmektedir. 
Ancak bizce dozu iyi ayarlandığı sürece 
aydınlatma oOve kontürleme tekniklerini 
birlikte kullanmak daha net ve güzel bir sonuç 
vermektedir. Bu anlamda MAC Strobe Cream 
Hydratant Lumineux kullanabilirsiniz. 


Buradaki önemli nokta cildin doğal olarak 
güneşten ışık alan bölgelerinde aydınlatıcı 
uygulamaktır. Bu sayede ışığın yansımasıyla 
sanki yüzünüze doğal gün ışığı vurmuş 
gibi berrak bir cilde kavuşabilirsiniz. 
Aydınlatıcınızın rengini seçerken beyaz 
tenlilerin pembe bazlı; buğday ya da bronz 
iseniz altın rengi ışıltılara sahip bir ürün tercih 
etmeniz daha uygun olacaktır. 


Sevgiyle kalın... 


ANKAmali 


HER ŞEY 


ge men 


kazanma şansını m 


aş 


İ smmm 


*Çekilişte verilecek olan otomobil görseldekinden farklılıklar gösterebilir. 


Bu kampanya MPİ'nin 28.09.2017 tarihli ve E.3470 sayılı izni ile30.09.2017(Saat:10.00)-20.02.2018(Saat:22.00) tarihleri arasında 
düzenlenmektedir. 18 yaşından küçükler katılamaz. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler, yasal yükümlülükler ve 
harcamalar talihliye aittir. Ayrıntılı bilgi için www.ankamall.com.ir sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan(life.com.tr 
Ahmet Erkan Oral, Mersin/Anamurlu ve memleketine aşık, başarılı bir iş 
adamı. İrem Koç Özel Eğitim Merkezi gibi eğitim sektörünün yanında inşaat, 


otomotiv ve turizm alanında da adından sıkça söz ettiriyor. Cemiyet hayatında 


faal olarak gözüken Oral'a sosyal sorumluluk projelerinde de oldukça sık 
rastlıyoruz. Bu ay Ankara Life Dergisi O'nun Dünyası'nda Ahmet Erkan Oral 
özel hayatıyla karşınızda... 
Karşınızda Ahmet Erkan Oral ve ve O'nun merak edilen dünyası... 


AHMET ERKAN ORAL ve O'nun sevdikleri 


Klasik mi spor mu? 

Klasik 

KİŞİSEL BAKIM 

Hangi parfümü kullanıyorsun? 

One Million 

Saatinin markası? 

Rolex 

Aracınızın markası nedir? 

Ford Mustang 

GARDROP 
, Gardırohunun vazyeçilmezi? 
p | i Takım Elbiselerim 
(DEKİ “YABAN: #i | / Favori kombinin? 

Er > .> Hafta içi klasik, hafta sonu spor 

Favori spor ayakkabı tercihi? 
Adidas 
Klasik ayakkahı markası? 
Kemal Tanca 
Tatil merkezi için tercihin? 
Kışın Uludağ, yazın Türkiye'de 
güneye ya da Avrupa'ya gitmeyi 
tercih ediyorum 


YAŞAM 

En son izlediğin film? 
Cebimdeki Yabancı 

En son okuduğun kitap? 
George Orwell 


ği 984” kitabını Restoran tercihin? 
En sevdiğin yazar? Dolce Vita ve Trilye 
Ahmet Umit 


Hangi dergilere ahonesin? 
Ankara Life ile Bilim ve Teknik 


SÜRPRİZ... 
En son kime, ne hediye aldı? 
Sevdiğim bir arkadaşıma Kiğılı'dan 


GÜZEL EVİM N kravat aldım 

Nerede olaruyarSai? En son sana kim ne hediye aldı? 
Çankaya da Bir arkadaşım doğum 

Nerelisin? — 


: günümde parfüm aldı 
Mersin-Anamur 


Evindeki en sevdiğin sanat eseri? 
Hikmet Çetinkaya'nın tablosu 
Evinin en sevdiğin odası? 
Çalışma Odam 

En sevdiğin mohilyan? 

Çalışma Masam 


O MU, BU MU? 
I phone mu, Samsung mu? 
I phone 

Facehook mu, twiter mı? 
Instagram 

Mac mi, PG mi? 
Mac 

Kahve mi, çay mı? 


İZZZ 


restaurant 


DÜNYA VE ANADOLU 
MUTFAĞININ BAŞKA YERLERDE 
TADAMAYACAĞINIZ LEZZETLERİ, 
GÖREMEYECEĞİNİZ SUNUMLARI 

TAGAZZİ TARZIYLA. 


m - 
Yaşamkent Mah. 3158.Cad.No:32 / C-12 ÇANKAYA / ANKARA 06570 Ankara 
T:(0312)2171734 /E:infoGtagazzi.comir f tagazzitr İĞ tagazzitr 
a a ps vi — 
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Dilek Tozlu'nun Tercihi 
Taurus Alışveriş Merkezi 


ehir cemiyet hayatının önemli isimlerinden Di- 
> lek Tozlu, yeni yıl alışverişini bu sene de marka 
alışveriş merkezlerinden Taurusta yaptı. Özellikle 
üst sınıf marka karması ile dikkat çeken Taurus'ta 
Sevgililer Günü için hediye alan Tozlu, eşi ve çocukları için Taurus'un eşsiz dünyasından hediyeler de 
aldı. 


Es için takım elbise ve kol düğmesi alan ünlü 
isim, çocularını da ihmal etmedi. 2017 senesinin 
en sevilen çizgi filmlerinin lisanlı üretilen oyuncaklarını aldı. Günün sonunda yorgunluğunu sinemada 
atan genç ve güzel isim, tercihini Cebimdeki 
Yabancı filminden yana kullandı. 


Haber: Berna Özsoy bernaG©ankaralife.com tr 
Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan (©life.com.tr 
Aycan Aslan aycan(life.com.tr 
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15 ARALIK'TA SİNEMALARDA! 


“AA 


ehrin en eski ve en çok okunan yayını Ankara Life 
Dergisi'ndeki köşesinde bu ay Taurus Alışveriş 
Merkezi koridorlarında poz veren Dilek Koçak 
Tozlu, hem alışveriş yaptı hem de Taurus'un muhteşem 
noktalarından poz verdi. Özellikle terasın eşsiz Ankara 


manzarasına hayran kaldığını belirten genç moda yazarı, 2018 senesine bomba gibi girdiğine de vurgu yaptı. 


14 ŞUBAT TA 


TAURUS UÇURUYOR 
1000 TL ALIŞVERİŞE | 


2000 MİL HEDİYE 


10-14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MİL KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI 


RETA 


1 Kampanyaya sadece Taura Card sahipleri katılabilirler 
Kampanya hediyeleri stoklarla sırtırlı olup, stoklar tükendiği zaman karnpanya son bulur 

3. TAURUS Alişveriş Merkezi bünyesindeki mağaza ve kiosklardanı 10.02 8 tarihleri arasında aynı gün içinde, toplamda 
gerçekleştirilecek 1,000 TL ve üzeri alişveriş karşılığı 2.000 mil hediye verilecektir. Maksimum kazanılabilecek mil tutanı 2.000 ile 
sınırlandırılmıştır. O TL ve üzeri alışverişlerde sadece 2.000 mil kazarulır 

nılan miller kayıt tarihini takip eden 10 gün içerisinde hesabınıza yüklenecektir. 

yaya kayıt ettirilen fişlere dair iade tespit edildiği takdirde, kazanılan miller yüklenmez veya geri alınır 

6 HerTaura Card sahibi kampanya boyunca sadece 1 katılım hakkına sahiptir 

Kampanyaya Taurus Balgat Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş. ortakları ve çalışanları, güvenlik ve temizlik elemanları, JL çalışanları ve 18 

yaşından küçükler katılamazlar 

8. Kampanyaya Taurus Alışveriş Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve çalışanları, kamu kururn ve kuruluşları, tüzel 


kişiler ve sermaye şirketle atılamazlar, 
erişe konu f. 
10. Telefon (sabit veya mobil hatlı) ve ADSL faturası ödemeleri, banka işlemleri ile şans ve talih oyunları har: 

mamulleri kampanyaya dâhil edilmeyecek ve bu öde e karşılığında hediye hakkı verilmeyecektir. 


Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için (€ 2 numarasından bize ulaşabilirsiniz. 


9. Tümalış turalar; ilgili Taura Card sahibi adına aşili olmalıdır. Farklı isimlerdeki faturalara işli 


yapılamaz. 


arı, alkol ve tütün 


TAURUS 


ALIŞVERİŞ MERKEZİ 


www.İaurusavm.com.İr 


Ki TaurusAvVM taurusavm | W taurusavm . 


Ebru Inanır'dan Muhteşem Salon 


Türkiye'de güzellik ve 

bakım sekörü denilince 

akla ilk gelen isimlerden : 
İnanır ailesi yepyeni bir 
yatırımla karşınızda. 

1985 senesinde kurulan ğ 
dev firmanın genç 

kuşak temsilcisi Ebru 
İnanır, Ankara Arjantin 
Caddesi'nde açtığı yeni 
merkezle tüm dikkatleri 
yine üzerine çekti. 


Geçtiğimiz günlerde v 
gerçekleştirdiği açılış 

ile iddiasını sürdüren 

genç girişimci, güzellik 
sektöründeki dengeleri 
değiştirecek. 


Haber Berna Özsoy bemalife.com.tr 


Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhanite.comitr 


(0 N 
© Ebru İnanır Adres: Arjantin Caddesi Numara: 22/5 Gaziosmanpaşa Mahallesi Çankaya/ Ankara 
Güzellik Salonu (Telefon : (0312) 436 36 20 
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VAV MEDYA 


nkara'nın en saygın model ajanslarından KOZ Ajans, geçtiğimiz 
günlerde şehrin tarihi mekanlarından Hamamönü'nde gerçekleştirdiği 
çekimle tüm dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel kaftanlardan oluşan çekimlerde 
Sultan Yavuz, Tuğçe Güneş ve Büşra Vurgun görev aldı. 


Başarılı fotoğraf sanaiçısı Mustafa Dal- 


daloğlu tarafından gerçekleştirilen çekimler, markanın 2018-2019 sezonu kataloğunda kullanılacak. 
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Da 
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2039 


ipi 


si 
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PASSWORD 


lifecemiyet ME 


Süleyman Nazif Geri Döndü 


nkara'nın en 
başarılı ve saygın 
mekanlarından 

Süleyman Nazif Kitchen&Bar, Lİ LL 

uzunca bir aradan sonra yi 

tekrar açıldı. Paris Caddesi i 

Numara 176'da kapılarını 

yeniden açan mekanın 

kokteyline çok sayıda 

tanınmış isim katıldı. Canlı 

müzik eşliğinde geç saatlere 

kadar süren etkinlik, oldukça 

sıcak bir ortamda sürdü. 

Geceye Salih Güney de 

davetliydi... 
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AN 
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Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan(Dankaralife.com.tr 
Aycan Aslan aycan Dankaralife.com.tr 
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“CEtkinlik 


n ve Türkiye'nin 
ka yayınlarınn de ödül aldıönde dünyaca 
ı Danna Le- 


üzenlene 


Geçtiğimiz ay d 
yası politi 


en saygın iş dün 
dan Ekonometri Dergisi'ni 
onomi Zirves 
k müzik şarkıs 
u Organizasyonun solü sanaiçı, grubuyla 
yla soğuk İstanbul 


ğı İstanbul Ek 
ünlü elektroni 
ese de sahney€ çıkt 
nunda sahne alan ün 
kelimenin tam anlamı 
şe verdi... 

leyen saatle 
na Leese MU 


gecesini 'ate 
Gecenin iler 
nede kalan Dan 
mekandan ayrıldı. 


rine kadar sahhteşem bir fi- 


fotoğraflar: Doğu Oba Özkan 


nalle 


Zirvesi 


Ki ğini 
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emyaleriniz bize çok yakın. 
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ÇINAR gg KASRI 


www.cinarkasri.com 


İncek Bulvarı Ersü Sk. No:6 İNCEK / ANKARA 


Ks 0312 46021 42-43/ 0538 9442747 incek cinar kasri f facebook/çinar kasrı 
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eni Nesil Genç Ressamlar Grubu “Prestige” karma resim 
daş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle 
buluştu. Birbirinden yetenekli 20 ressamın buluştuğu 
natseverleri oldukça etkileyecek. “Nesillerdir Anadolu 
coğrafyasında birikerek bugünlere gelen muhteşem zenginliklerin sesini, rengini, varlığını ve Türk resminin ihtiyaç duyduğu 
değişimi genç ressamların yapacağına inanmaktayız” mottosuyla yola çıkan ressamlar, Türk resim sanatının geleceğine ışık tut- 


sergisi ile Çağ 


sergi sa 


mayı amaçlıyor. 
EZ — 


m“ İ Nazlı 
” Işık 


fotoğraflar: Gökhan Gök 


e mi. di 


parklevent&ödedeman.com 


İstanbul'u keşfetmek için 
rehbere ihtiyacınız yok... 


PARK DEDEMAN Levent'teyseniz, İstanbul'u keşfetmek için doğru 
yerdesiniz. Merkezi konumuyla gitmek istediğiniz yere ulaşım 
hem çok kolay hem de çok hızlı. Şehri keşfetmeye kalbinden başlayın. 


PARK 
DEDEMAN 


LEVENT » İSTANBUL 


cemiyet Heli. iin # 
No.20 La Boutigue'ten Görkemli Açılış 


Başkent Ankara'da, başkentin 
güzel kadınları için çalışan 
işletmeler hız kesmeden 
çalışmalarına devam ediyor. 
Bu sefer Bahçelievler 3. 
Cadde'de açılan No.20 La 
Boutigue, Ankaralı güzel 
kadınların rağbetine 
uğrayacak gibi gözüküyor. 

3 Şubat Cumartesi günü açılışı 
yapılan No.20 La Boutigue'in 
açılışına iş dünyasından 

pek çok isim katıldı. Açılışta 
No.20 La Boutigue ortakları 
Tayfur Han ve Berkutay 
Pilav, davetlilerle yakından 
ilgilendi. No.20 La Boutigue 
dışında otomotiv sektöründe 
de Berkutay Pilav ile 
ortaklığı olan Tayfur Han, 
açılışta yaptığı konuşmada 
tekstil sektöründe de iddialı 


Haber Berna Özsoy bemadliite.com.tr 
Fotoğraflar Gökhan Gök sedatGlife.com.tr 


olduklarını belirtti. 
Açılışa katılan davetliler, 
Bahçelievler'e böyle bir 
butik açıldığı için çok 
memnun olduklarını ve 
bundan sonra No.20 La 
Boutigue'in müdavimi 
olacaklarını söyledi. 


Açılışta Ankara Life 
Dergisi'ne konuşan No.20 
La Boutigue ortakları 
Berkutay Pilav ve Tayfur 
Han; “otomotiv sektöründe 
faaliyet göstermemize 
rağmen tekstil sektörüne 
de girmek her zaman 
aklımızdaydı. Sonunda 
gerçekleştirebildik. 


Davetlilerin ve 
arkadaşlarımızın açılıştaki 
olumlu yorumları ve 
yüzlerindeki mutluluk 
doğru bir iş yaptığımızı 
bize gösterdi. Bize destek 
verip bugün yanımızda 
olan arkadaşlarımıza ve 
tüm davetlilere teşekkür 
ediyoruz “ dedi. No.20 

La Boutigue açılışında 
kesilen kurdelenin 
ardından davetlilere 
ikramlar da verildi. Butiği 
gezen davetliler alışveriş v 
yapmayı da ihmal etmedi. . i 


Ankaralife Şubat 2018 KİN e e ni 


Başak ” Ebru Kaçar 
Yılmaz ; 


e > 


No.20 La Boutigue açılışında davetlilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Alışveriş yapan davetliler 
butiğe sık sık geleceklerini söyledi. 


Panora Alışveriş Merken Ankara Reklam 
n lansmanı 


Joker Ajans ve 
zi iş birliği ile başlaya 
Yüzü Tanıtım Projesi bası 
geçtiğimiz günlerde yapıldı. Proje kapsamındatüm Ankara'dan 15 kadın, erkek 
uk şehrin reklam yüzü olmak için 
rışma neticesinde seçilen 
malı reklam filmleri 
anlarında ya- 


ve Çoc 
yarışacak. Ya 
15 kişi ile Ankara te 
çekilecek ulusal medya org 


yınlanacak. vi 
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lifeSonradanGurmeler 


“Etsiz nl yemek demem” diyen et ei Bu haberimiz tam da size göre. 


Güzel Kasa 


KK ASAPIA 


Tadına Vardık 


Röportaj: Savaş Tan Uzak uzakGlife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan Glife.com.tr - Aycan Aslan aycanlife.com.itr 


Şehirleri şehir yapan semtler, mahalleler ve ailelerdir. Peki aileyi şehre bağlayan kimdir? Bu sorunun tek bir yanıtı var, oda 
mahalle! Peki mahalle deyince, hatta çocukluğumuzun mahallesi deyince aklınıza önce kimler geliyor? Hemen söyleyelim: 
Kasap amca, bakkal amca, manav amca ve diğerleri. Onlar çocukluğumuzun süper kahramanları, bizi mahallemize bağlayan 
en önemli değerler! Şu an yüzünüzde hoş bir gülümseme ile içinize ılık ve güzel bir acılık düştü değil mi? Biliyoruz düştü. 
Şimdi o günleri bir yana bırakın ve zaman yolculuğu için kolları sıvayın. Zira şehrin en eski kasaplarından Güzel Kasap Tayız 
ve içinizi titretecek, karnınızı acıktıracak muhteşem bir gurme yazısıyla karşınızdayız... 


Düzenleme: Savaş Tan Uzak uzak Dankaralife.com.tr 
Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan(Dankaralife.com.tr - Aycan Aslan aycan(Dankaralife.com.tr 


utfak kuşkusuz evlerin kalbidir. Ocaktan gelen 
NM ör tencere kapağını kaldıran fokurtular, 
kızgın yağdan gelen çıtırtılar hepsi o kalpten 

gelen 'yaşıyorum' sesleridir. Peki mutfağın kalbi neresidir? 
Bakkaldır, manavdır, kasaptır ve bunları büyük ölçüde 
bünyesinde barındıran şarküteridir. Lakin adı ne olursa 
olsun; olmazsa olmaz bir dükkan varsa, o da kasaptır! 
Mesela mahalle kasabına sokaktan hemen düz ayak girilir. 
Her halinden 'yıllardır buradayım” diyen güler yüzlü tonton 
“kasap amca' sizi karşılar. Yağlı kağıdın kokusundan, kıyma 
makinesinin tokmağına, kediler için artık almaya gelmiş teyzeden, fiks 150 gram kıyma evladım” diyen emekliye kadar 
mahalle kasabının sıcak bir ruhu vardır. 

Kentin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi Sonradan 
Gurmeler Ekibi olarak şehrin efsane kasabı Güzel Kasap için 
düştük yola. Güzel Kasap hem yemek sektörü, hem de kültürü üzerine modern zaman elçilerinden. Bir duayen. Hatta 
onun için yemek misyoneri demek daha doğru olur. 1962 
senesinde kurulan bir kasap nasıl olur da modern zaman 
elçisi' olur dediğinizi duyar gibiyiz. Olur! Çünkü markanın 
yeni kuşak temsilcisi Eren Önen tam bir genç girişimci ve tarihi Güzel Kasap'ı geleceğe taşımaya kararlı! Zira markanın 
geçmişi oldukça eskilere dayanıyor. 

1962 yılında Sami ve Hami Önen kardeşler tarafından 
Ankara'da kurulan kasap dükkanı, günümüzde Güzel Kasap 
adı ile yoluna devam ediyor. 


Et ve et mamüllerini kaliteli hizmet anlayışı ile beraber modern şartlarda müşterilerine sunan Güzel Kasap, tam 56 yıldır 
aralıksız hizmet veriyor. Ankara Yaşamkent'te faaliyet gösteren Güzel Kasap, et ve et mamülleri konusundaki uzmanlı- 
Şını yöresel kahvaltılık ürünleri ile de çeşitlendirdi. Bu arada 
markanın adak ve kurban kesimleri için Eskişehir yolu 25'inci 
kilometrede yer alan Şehit Ali Köyü'nden bir de çifliği var. 
Hatta yumurta da üretiliyor. 1970 senesinde kurulan çiftlikte 
küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği de yapılıyor... 

Hem Kasap Hem Pişirme Evi 

Et ve et ürünleri konusundaki uzmanlığını pişirme evi ile 

de taçlandıran Güzel Kasap, lezzet durağını adeta evlerinize 
taşıyor. 3 nesildir müşterilerine en kaliteli et ve et ürünlerini 
sunan Güzel Kasap, Eren Önen'in de genç vizyonuyla fark 
yaratmaya devam edecek. 

Gurmeler Bu Ay Güzel Kasap'ta 

Şehrin en çok okunan ve en eski yayını Ankara Life Dergisi'nin 
en çok ilgi çeken köşesi kuşkusuz gurme sayfaları. Bu sayfalar içinde öyle bir ekip var ki her biri kendi alanında uzman 
isimlerden oluşuyor. Gazeteci Sertaç Kantarcı, dünyaca ünlü 
ve ödüllü İtalyan Şef Daniel Evangelista, moda yazarı Dilek 
Koçak Tozlu ile blogger İlknur Demir'i de yanımıza alarak 
Güzel Kasap'ın yolunu tuttuk. 


Mekan oldukça iddialı ne de olsa 56 yılın tecrübesi var. Bakalım 
bizimkiler ne düşünüyor? 
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Eren Önen: Başlangıç için mutlaka çorba öneriyorum. 
Mercimek, paça, işkembe ve kasap çorba konusunda iddialıyız. Kişisel önerim ise paça ile işkembeyi karıştırdığımız 
kasap çorba. Ardından sizin için özel olarak siparişe göre 
yaptığımız çiğ köfte gelecek. Kırmızı et konusunda ise küşleme, pirzola, bonfile, biftek, Adana kebap, çöp şiş ve kasap 
köfteden oluşan karışık ızgara tabağımız gelecek. İçecek 
konusunda şalgam öneririm. Tatlı olarak da tahinli cevizli 
kabak, künefe, ekmek kadayıfı ve ayva tatlısı gelecek. 

Dilek Koçak Tozlu: Mercimek çorbası gerçekten çok başarılı ama aklım kasap çorbada kaldı. 

Daniel Evangelista: Kasap çorba nedir? 

Eren Önen: Kasap çorba, paça çorbası ile işkembe çorbası- 
nın eşit miktarda karıştırılmasıyla oluşuyor. Çorbayı şahsen 
ben yapıyorum. Balıkesir Susurluk Bölgesi'nden gelen ayak 
paça ve işkembeyi, bir damla duru su kullanmadan kemik 
suyu ile pişiriyorum. 

İlknur Demir: Ben kasap çorba alayım :) 

Daniel Evangelista: Türk damak tadını, özellikle de ocakbaşı kültürüne bu ülkeye geldiğimden beri hayranım. 
Sertaç Kantarcı: Daniel sen şu küşlemenin tadına bak da 
hayranlık nasıl oluyor bi gör... 

Daniel Evangelista: Etler nereden geliyor? 

İlknur Demir: Sıkı bir kırmızı et müdavimi olarak diyebilirim ki ya Balıkesir ya da Trakya'dan geliyordur... 


Eren: Aynen. Etlerimiz Balıkesir-Susurluk'tan geliyor. 
İlknur: Etler pişirim öncesi herhangi bir terbiye ya da sos 
işleminden geçiriliyor mu? 

Eren: Terbiye sadece zeytinyağı ve tuz ile yapılıyor. Ayrı bir 


terbiye işlemi uygulanmıyor. Buradaki amacımız da misafirlerimizin sadece etin lezzetini almalarını istememiz. 
Sertaç: Köfte de baharatsız. Kuzu ve dana eti karışık, zırhla 
çekilmişe benziyor. 

Dilek: Zırh olayı beni benden alıyor zaten... 


Daniel: Size ilginç bir şey söyleyim mi; Güzel Kasap 
Toscana'da oldukça popüler olan mahalle şarküterilerine 
benziyor. Hatta dekorasyonu bile benzer. Oldukça şaşırdım 
görünce. 

Eren: Ne gibi benzerlikler var Daniel? 

Daniel: Girişte sağda ocakbaşı, karşısında peynir, süt ve 
yumurta reyonları. Üst katta restoran kısmı ve en önemlisi 
de organik ve köy ürünleri... İtalya'da da burada olduğu gibi 
hayat hızlı akıyor ve insanlar sağlıklı beslenme konusunda 
yeterli özeni gösteremiyorlar. Hal böyle olunca da büyük 
marketlere yöneliyorlar. Oysa son zamanlarda Ankara'da 
olduğu gibi bizim oralarda da mahalle kasabına ve mahalle şarküterilerine olan ilgi arttı. İşte Güzel Kasap bana 
Toscana'yı anımsattı... 

İlknur: Tatlılar konusunda kimse yorum yapmayacak mı? 
Şahsen kabak tatlısına bayıldım. Ayva tatlısı da çok iyi ama 
kabak cidden çok hafif ve kafi gelecek sertlikte. 

Eren: Kırmızı etten süt ve süt ürünlerine, sucuk ve salam- 
dan kurutulmuş sebzelere kadar her şey yerinden geliyor. 
Dolayısıyla kabak tatlısı dahil tüm ürünlerimizin sevilme 
sebebi bu. Çünkü yerinden geliyor ve katkısız... 

Sertaç: Paket servisi hizmetiniz de olsa ne de güzel olurmuş... 

Eren: Paket servisimiz var lakin sadece çiğ ürünleri yolluyo- 


Daniel Evangelista: 
Küşlemeye hayran kaldım. Etin 
yumuşaklığı ve lezzeti efsane. 
Oldum olası Türk işi et yemeklerine 
hayranım zaten. Güzel Kasap'taki 
favorim kesinlikle küşlemedir! 


Dilek Koçak Tozlu: 
66 yemeklerden kesinlikle pirzola 


diyorum. Ne de olsa etler Balıkesir'den 
geliyor. Tatlı konusunda ise kabak 
tatlısını tek geçerim... 


CE Sertaç Kantarcı: 
Yediğim en güzel kasap köfteydi. 
Manda yoğurdu ile birlikte 
harika gidiyor. 
Afiyetle öneririm. 99 


ruz. Pişmiş istendiğinde ise öncelik. 
li olarak yemeklerin soğuma oranı 
hakkında misafirimizi uyarıyoruz. 


Eren: Burada geleneksel Güzel 
Kasap ürünlerinin ötesinde birinci 
sınıf restoran hizmeti de sunuyoruz. 


Misafirlerimiz kasap reyonundan 
siparişlerini seçiyor, ocakbaşında 
ürünler pişiriliyor, talebe göre üst 
katta ya da ön bahçemizde yemeklerini yiyebiliyorlar. 


e Güzel Adres: Yaşamkent Mahallesi Besa Nova Plaza 3222. Cadde Numara: 16/17/18 
V Kasap Telefon: 0 312 217 0 218 Faks: 0312 2175 218 -- infoguzelkasap.com.tr - www.guzelkasap.com.tr 
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İlgi Görüyor 


Çankaya Sancak Mahallesi'nde nezih ve otantik ortamı ile hizmet veren Bt” Fincan Kafe'nin sahibi Tuba Gökçe İmirzahoğlu “ kadınların nefes aldıkları bir kafe olacak” sloganıyla yola çıkan ve 


bunu başaran girişimci bir kadın işletmeci. 


Röportaj: Savaş Tan Uzak uzak© 


ancak'ta özellikle kadınların tercih ettiği; çayını, 

kahvesini içebilecekleri, günlerini eşsiz lezzetler 

eşliğinde yapabilecekleri, tasarımcı kadınların atölye 
çalışmalarına katılıp, yaptıkları ürünleri sergiledikleri Bi 
Fincan Kafe, açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi görmeye 
devam ediyor. 


2016 yılının Nisan ayında Çankaya'da hizmet vermeye 
başlayan, sıcak, samimi, aile ortamını aratmayan Bi' Fincan 
Kafe' nin güler yüzlü sahibi Tuba Gökçe İmirzalıoğlu ile 
şehrin marka yayını Ankara Life Dergisi için işlettiği mekan 


ile verdikleri hizmetle ilgili olarak bir söyleşi gerçekleştirdik. 


“BiFincan kadınlara özel. Kadınlar, burada günlerini 
yapabiliyorlar, bir araya gelip eğlenebiliyorlar. Ders 
çalışmak isteyen öğrenciler, kafemizi tercih edebiliyor. 
Girişimci&tasarımcı kadınlarımızın atölye çalışmalarına 
katılıp hep birlikte sohbet ve ikramımız olan sıcacık çay 
ile ev yapımı kurabiyelerimiz eşliğinde keyifli zamanlar 
geçirebiliyorlar” dedi. 


Sancak'ta bir ilki gerçekleştiren Bi Fincan Kafe'nin sahibi 
Tuba Gökçe İmirzalıoğlu: “Kafemizde, ev yapımı yiyecekler, 


.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan© 


.com.ir - Aycan Aslan aycanlife.com.tr 


börekler, tatlı çeşitleri, salata, makarna, tost çeşitleri, 
özellikle yaptığımız mantılar ve otlu gözlememiz çok beğeni 
kazanıyor. Ama önemli olan kafemize gelen kadınların 
kendilerini evlerinde hissedebilmeleri” diye konuştu. 


İmirzalıoğlu: “Kafemizde gün yapacak, doğum günü, kına, 
kahvaltı gibi etkinlik düzenleyecek olanların önceden 
rezervasyon yaptırmaları çok önemli. Kalabalık gruplara 
göre lezzetler hazırlıyoruz, hazırlıklar ona göre yapılıyor. 
Detaylı bilgi için o 312 440 20 10 nolu telefondan bize 
ulaşabilirsiniz” dedi. 


Bi” Fincan Kafe'ye adım attığınızda sizi mis gibi kurabiye 
kokuları karşılıyor. Mekânlarında misafirlerine sundukları 
lezzetleri annesi ile birlikte hazırlayan Tuba Hanım, 
becerisini annesinden aldığını ve bu yüzden de elinin lezzeti 
konusunda çok iddialı olduğunu söyledi. Tuba Hanım'a bize 
zaman ayırıp sıcak ve oldukça samimi olan mekânlarında 
gösterdikleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyor, 
yaptığımız söyleşiyi siz değerli okuyucularımız ile 
paylaşıyoruz. 


Kafe fikri nasıl ortaya çıktı? 
Kadınlar için bir şeyler yapma 
isteğinden doğdu bu fikir. 2016 
yılı Kasım ayında kamudan istifa 
ettim. Kadınların rahatça eşleriyle, 
dostlarıyla güzel vakit geçirebildikleri 
bir yer açmak istedim. Kadınlara 
yaşam alanının daraltıldığı bir 
ortamda nefes alma, özgürleşme alanı 
sağlamak istedim ve buranın sadece 
kafe olarak kalmasını istemedim. Hem 
kadınların sosyalleşebileceği hem 

de kadınların çocuklarıyla da rahat 
zaman geçireceği imkanlar yaratmayı 
amaçladım. Kadınların evde yaptığı 
“gün'ler vardır örneğin, kendilerini 
rahat hissettikleri ortamları dışarıda 
da yaşayabilecekleri bir yer yaratmak 
istedim. Ayrıca; benim pasta börek 
işlerine ilgim ve becerim oldukça 
iyidir. Gördüğünüz üzere damak 

tadım da çok iyidir. Oturmayı da hiç 
sevmem. Hiperaktif bir özelliğim var. 
Yıllarca kamuda nasıl masa başı iş 
yaptığımı ve nasıl zorlandığımı bilenler 
bilir. Üretmek, ürettiğimi sunmak 

ve beğenilmesine şahit olmak yaşam 
enerjisi olmuştur bana. Bu yeteneğimi 
ve özelliğimi değerlendirmek için böyle 
bir mekan açmaya karar verdim. 


Ne tür lezzetler yapıyorsunuz? 
Oldukça sade ama lezzeti tartışılmaz 
bir menümüzün olduğunu 
söyleyebilirim. Karabüklü olduğum 
için özellikle Safranbolu yöresinin 
kültürüne has yöresel lezzetler 
yapıyoruz. Mantımız, yöresel 
lezzetlerimiz, çorbalarımız, salata 
ve zeytinyağlılarımızın yanı sıra el 
yapımı kurabiyeler, börek, kek, otlu 
gözlememiz, zengin içerikli kahvaltı 
tabağımız, hafta sonları ise serpme 


Tuba Gökçe 
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kahvaltımız var. Balkanların meşhur 
tatlısı triliçemizi genel olarak sipariş 
üzerine yapıyoruz. 


Misafirlerinizin tercihleri nedir? 
Ağırlıklı olarak mantımız ve içinde 
inanılmaz otların bulunduğu 

vitamin değeri yüksek çok özel otlu 
gözlememizi tercih ediyorlar. 

İçecek olarak ise; Türk kahvesi 
vazgeçilmezimiz. Misafirlerimiz 
kafemin Safranbolu dekorasyonunda 
Türk kahvelerini yudumlarken, 

hem ruhlarının hem bedenlerinin 
dinlendiğini hissettiklerini söylüyorlar. 
Bunun dışında yine kafemizde çeşitli 
etkinlikler de oluyor. Mesela kadınlar 
günlerini Bi'Fincan'da yapmayı tercih 
ediyorlar. O atmosfer anlatılmaz 
yaşanır, bazen vur patlasın çal oynasın 
kurtlarımızı döktüğümüz de oluyor. 
Yediklerimizi yakmamız gerek en 
nihayetinde. Ayrıca yine doğum 


günleri, bebek kutlamaları gibi etkinlik 


toplantılarını da kabul ediyoruz. 


Çay saati etkinliğiniz nedir? 
Kafemi açarken öncelikli hedefim 
kadın misafir memnuniyeti olmuştur. 
Çarşamba günleri çay saatinde, 

el emeği ve kendi imalatımız olan 
ürünlerimiz beğeniliyor. Biz kadınlar 
sohbet ederken çay içmeyi çok severiz. 
El yapımı kurabiyeler, tatlılar, 
salatalar, fırın böreklerinin yanında 
çaya hangimiz hayır deriz ki? Hele çay 
sınırsız olursa değmeyin keyfimize. 


Çocuğu olan bir kadın kafeye gittiğinde 
uzun zaman sohbet edebilmesi veyahut 
kitap okuyabilmesi çok zor. Çünkü 
çocuğun ilgisini çeken herhangi bir 

şey yoktur kafede. Amacım; annelerin 


İmirzalıoğlu 


rahatlıkla arkadaşlarıyla sohbe 
ederken çocuklarının boyama yaparak 
güzel zaman geçireceği bir ortam 
yaratmak. 


BU Fincan Kafe'nin sahibi Tuba Gökçe İmirzalıoğlu; atölye çalışmalarının 
ilkini tasarımcı Sıla Gündoğan Becanım ile gerçekleştirdi. Taşların üzerine özel boyalar ile yapılan baykuş 
pano temalı taş boyama atölye çalışmasının Çankayalı hanımlardan büyük ilgi görmesi üzerine İmirzalıoğlu 
her hafta sonu kafesinde bu tarz atölye çalışmalarının olacağını ve sosyal 
medyada duyurulacağını belirtti... 


© Bi'Fincan 


Kafe Adres: Sancak Mahallesi, 509. Sokak, 06550 Çankaya/Ankara Telefon : (0312) 440 20 10 / www .bifincankafe.com 
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Osman 
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hfeLezzetAvcıları 


İtalyan Rüzgarı Dolce Vita'da Esiyor 


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki lezzet severlerin de vazgeçemediği İtalyan mutfağı, Ankara Via Flat Yaşam Sokağı'nda 
yer alan Dolce Vita Brasserie ile lezzet düşkünlerini kedine çekiyor. Hal böyle olunca da biz de sizler için mekanı ziyaret ettik ve objektif yorumlarımızla Dolce Vita'yı değerlendirdik. Takdiri hak eden bir menüye sahip olmasının yanında Çarşamba, 
Cuma ve Cumartesi akşamları fasıl olduğunu belirtmekte fayda 
var. Hem İtalyan hem de bizden biri olan Dolce Vita'da Osman 
Ergincan'ın sahne aldığı geceleri sakın kaçırmayın... 


Düzenleme: Berna Özsoy bernaGlife.com.ir 


nkara Life Dergisi Lezzet Avcıları 
A Ekibi bu ay şehrin popüler İtalyan 

restoranı Dolce Vita'yı sizin için Ziyaret etti. Oburcan, Bora Çınar, Ebru Aybars ve Can Ulupınar'dan oluşan lezzet 
avcıları tüm yönleriyle mekanı değerlendirdi. Gece, aynı zamanda oldukça popüler bir solist olan Osman Ergincan'ın sımsıcak hoşgeldiniz” demesiyle başladı. 
Ardından menüye geçildi. Masa oldukça 
şık düzenlenmişti. Uzman eli değdiği belli. Panzanella ve Deniz Mahsullü Mare 
Salata ile açılış yapılırken,Porcini Mantarlı Çorba, Ahtapot Karpaçyo, Formaggi 
Misti, Lezzet Avcıları'nı İtalya'da bir sahil 
restoranına götürdü. Pizza Margherita, 
Pizza Robespierre ve Pizza Buffalo oldukça beğeni aldı. Fettucine Alfredo ve 
Rigatoni Alla Norma cidden çok güzeldi. 
Somon Voronof ise ekibin favorisi oldu. 
Ekibin ortak fikri Batuda Dı Manzo'nun 
gerçekten de efsane oluşuydı. Tiramisu 
ve Creme Brule denemeye değerdi. 


Ve karşınızda Osman Ergincan'ın kaptan 
koltuğunda oturduğu Dolce Vita ve Ankara Life Dergisi'nin en popüler yeme içme 
yazarlarından oluşan Lezzet Avcıları ekibi... 


MÖOburcan: 

Dolce Vita, Çukurambar ve Söğütözü'nün 
keşmekeşinden bir sokak farkla kurtularak curcunadan uzak ağırbaşlı bir adresi 
mesken edinmiş kendine. Bana sorarsanız Ankara'nın en şık ve havalı İtalyanları 
arasında. Hal böyle olunca da mekanın 
Ankarayı sallaması fazla vaktini almadı. 
Hafta içi de dâhil olmak üzere akşamları 
rezervasyonsuz gitmemekte fayda var. 
Öğle yemeği için şanslıysanız yer bulabilirsiniz ama yine de bu konuları pek 
şansa bırakmamakta fayda var. Gelelim 
mekan hakkında objektif yorunlarıma... 
Dolce Vita Brasserie, gelecek planları iştah kabartan, vizyonu ve misyonu ise iyi 
bildikleri yemekleri yedirme üzerine kurulu hem mutfak kültürünü hem de eğlence 
hayatını tek bir çatı altında barındıran bir 
mekan. Haftanın her günü geç saatlere 
kadar açık olan Dolce Vita'da Çarşamba, 
Cuma ve Cumartesi geceleri canlı müzik 
de var. Kişisel önerim Osman Ergincan'ın 
sahne aldığı geceleri sakın kaçırmayın... 
Bu arada belirtmeden geçmek olmaz. 
Dolce Vita gerçekten de çok şirin bir mekan. Rengarenk örtülerle sarılı masalara, 
güneş ışığını içeri buyur eden geniş camlara ve ortamı ferahlatan aynalara eşlik 
eden bir bara sahip. Kış bitmeden barın 
karşısındaki taburelerde kısa da olsa vakit geçirmenizi afiyetle tavsiye ediyorum. 
Menü oldukça iddialı lakin sade tasarlanmış. Fiyatlar oldukça makul, göz yormuyor. İtalyanlardan beklenildiği üzere 
mekânın pizzalarına ayrı bir ihtimam 
gösteriliyor. Fırından çıkan pizzalar arasında Pizza Buffalo mekânın imza yemeği. Siyah trüf mantarının da kullanıldığı 
pizzada bonfile dilimleri ve mozzarella ile 
kusursuz bir lezzet uyumu yakalanmış. 
Somon voronof muhakkak denenmesi 
gereken bir lezzet. Tatlılar arasında ise 
tamamı ev yapımı tiramisunun anlatılma- 
ya pek ihtiyacı yok. Mekânın geneli için 
de geçerli bu durum aslında. Mekanın 
servis kalitesi yemek kalitesiyle doğru 
orantılı olarak yüksek. Canlı müzik olmadığı zamanlarda çalınan müzik listesi 
özenle seçilmiş. Kimin listesiyse gönülden tebrik ediyorum. 

Lezzet Karnesi: 5 

Servis Karnesi: 5 

Müzik Karnesi: 5 

Dekorasyon Karnesi: 5 

Fiyat Karnesi: 4 


©gezenti ve motorsuz motorcu: 
Evet yanlış duymadınız. Bu saatten sonra artık pizza,makama ve çeşitli İtalyan 
lezzetleri için pasaport ile uğraşmaya 
son... Nasıl mı? Via Flat de bulunan 
Dolce Vita sizleri Ankara'nın göbeğinden 
alıp Napoli'ye götürür cinsten. Kapıdan 
girdiğiniz anda sizi güler yüzlü personel ve ferah bir ortam karşılıyor. Bu da 
mekanı 1 adım önde başlatıyor. Başlangıçlarından tatlısına kadar farklı tarzları 
ve güzel lezzetleri ile mekan bence öne 
çıkıyor.  Çorbasından, bruschettasına, 
pizzalarından,creme bruleesine kadar 
üzerlerinde ciddi bir emek olan mekan- 
da en çok neyi beğendin derseniz tabii 
ki de Margarita Pizza derim. Güzel bir 
hamur üzerine kıvamında bir domates 
sosu ve yoğun mozzarellaya kim hayır 
diyebilir ki? Ben hayır diyemeyenlerdenim. Benim için güzel bir pizza-şarap 
mekanı kendileri. Tatlı seçenekleri olarak Tramisu,cheesecake ve Creme Brule içinde tabi ki de Creme Brule ile günü 
kapatabilirim. Üzerindeki hafif yanıklık ve 
şekerin oluşturduğu o çıtır katman insanı 
mutlu eden cinsten. Sizin de benim gibi 
pasaportunuzun süresi bitti ve yenisini 
almaya uğraşmıyor ve İtalya'yı özlüyorsanız bence ilk önce Dolce Vita'ya gelmelisiniz. 

Lezzet Karnesi: 5 

Servis Karnesi: 5 

Müzik Karnesi: 5 

Dekorasyon Karnesi: 4 

Fiyat Karnesi: 5 


Dolce Vita 
Brasserie 


k. 


(©madamstiletto: 

Menüde bir İtalyan lokantasından 
beklediğiniz hemen her şey var. Fırında 
patlıcan ve parmesan peyniri, kızarmış mozzarella kuleleri, deniz börülceli 
ızgara mini enginar gibi antipasti seçenekleri, salatalar, etler, taze makarnalar, 
incecik pizzalar, etler, tatlılar var. Lezzetleri konusunda hiç şüpheniz olmasın. 
Deniz mare gerçekten muhteşemdi. Her 
şeyden önce tatlar birbirine karışmamış. 
Batita di manzo da tam kıvamındaydı. 
Etin pişirme süresi iyi ayarlanmış. 
Lezzet Karnesi: 5 

Servis Karnesi: 5 

Müzik Karnesi: 5 

Dekorasyon Karnesi: 5 

Fiyat Karnesi: 5 


©boracinar: 

Restoran ilk bakışta “Ben İtalyanım.” diyor. Yurt dışında ya da Ankara'da İtalyan 
restoranına defalarca gitmiş olabilirsiniz, 
ama yine de burada bambaşka bir şeyle 
karşılaşacaksınız. Burası şahsına münhasır tarzıyla İtalyan restoranlarından 
farklı bir ruhla, şehirli insanın dinamik 
yaşam tarzına hitap edecek şekilde 
tasarlandı. Öğle ve akşam saatlerinde iş 
yemeğinden romantik bir akşam buluşmasına kadar türlü duruma uygun burası. Güzel havaları dört gözle bekleyen 
geniş bir ön bahçesi var. Menü geleneksel İtalyan tariflerinden ve Akdeniz mutfağından güç alıyor. Lokal dokunuşlar da 
var elbette, ama hiçbir yemek karmaşık, 


farklı tellerden çalan bir havaya sahip 
değil. Sunumlar kadar lezzetler de sade 
ve rafine. Sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana yemekler ve tatlılar Dolce Vita 
Brasserie menüsünün temel taşları. 
Başlangıçlardan 'panzanelle'yı mutlaka 
denemelisiniz. Porcini mantarlı çorba, 
alıştığınız standartın dışında. Yoğun 
değil berrak bir kıvamı var. Olması gereken buymuş. Makarna sevenlere önerim 
'Rigatoni Alla Norma." Hem görüntüsüyle 
hem porsiyonuyla ziyadesiyle doyuruyor. 
Akdenizli bir mutfağın nimetlerini son demine kadar yaşamak istiyorsanız somon 
voronof dört dörtlük. Pizza konusunda 
oldukça iddialılar. Pizza Robespierre ve 
Pizza Buffalo denenmeli. 

Gelelim tatlılara. İtalyan klasiği tiramisu 
tamamen el yapımı. Hazır hiçbir şey 
kullanılmıyor. Hem hafif hem de tatlı 
kriziyle başa çıkabilecek güçte bir şey 
arıyorsanız tavsiyemiz 'Creme Brule.' 
Diğer yandan mekan eğlence hayatında 
da adından söz ettiriyor. Her Çarşamba, 
Cuma ve Cumartesi günü canlı müzik 
var. Dostça önerim özellikle Osman 
Ergincan'ın sahne aldığı akşam gitmenizden yana. Zira bir yandan İtalyan 
yemeklerini yerken, diğer yandan kaliteli 
fasılın tadını ancak bu şekilde çıkartabilirsiniz. 

Lezzet Karnesi: 5 

Servis Karnesi: 5 

Müzik Karnesi: 5 

Dekorasyon Karnesi: 5 

Fiyat Karnesi: 4 
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eröportaj 


Tüm AnkaralLife okurlarına tekrar merhaba! Yine sizin için gezdik, sorduk, yedik, içtik, güldük, öğrendik. Bu ay bir çoğunuzun 
da belki çok severek tercih ettiği bir yerdeydik. “Maksat röportaj olsun” dedik ve 'OT TUNUS ' şubesini ziyaret ettik. Bizi ağırlayansa OT Grup kurucu ortaklarından olan Uğur Bülent Şahin... 


OT fikri nasıl ortaya çıktı? 

OT öncelikle bir dergi. Edebiyatı , okumayı seven ve OT'u tercih 
eden herkesin de bildiği gibi...0T dergisi okurlarının ve Ot Cafeyi 
sevenlerin buluşup , zaman geçirebileceği kültürel-sosyal mekan 
oluşturma anlayışı ile yola çıktık. 


İlk şube ve sonrası...? 

İlk şubemizi Kızılay'da açtık 2014 yılında. Ardından yine 
Ankara'da Ot Tunus, Bahçelievler olarak devam ettik.Ulusal 
olmak da en büyük hedeflerimizden biriydi bu nedenle ilk ulusal 
ayağımızı oluşturacak olan İzmir şubemizi açtık 2015 yılında, 
sonrasında İstanbul, Çanakkale ve Zonguldak, Adana, şu anda 
aktif olarak tam 12 şubemiz var. Tabi bunların yanı sıra değişik 
iller de devam eden projlerimiz var. 


Ot'un en dikkat çeken yanlarından biri de kesinlikle 
konsepti . İnsan burada oturduğunda asla kendini yalnız 
hissetmiyor. Kafamı kaldırıyorum bir yerden Cemal 
Süreya bir şey söylüyor,bir yerden bakıyorum Tezer Özlü 
var... Konsepti nasıl oluşturdunuz? 

Konsept projelendirirken insanların rahatlıkla paylaşımlarda 
bulunabileceği, dergi okurlarının da dergi ve yazarlarla ilgili 
paylaşım ve etkileşimlerde bulunabileceği bir konsept oluşturmak 


Ankaralife Şubat 2018 


istedik .Evet bu konuda gerçekten çok beğenildi biz de bununla 
ilgili güzel yorumlar alıyoruz. Şube projelerimiz için CO 
Mİmarlıkla çalışıyoruz; Cüneyt Onur kendisi bizim kurucu 
ortaklarımızdan belki bu konudaki en büyük şansımızda bu 

oldu. . Çizimler O'na ait. Bu arada yeri gelmişken Ot şubeleri 
proje olarak 2016 yılı Avrupa Sosyal Eğlence Mekanları Tasarım 
ödülünü de aldı. 


Şube açılmasında lokasyon seçimlerini neye göre 
belirliyorsunuz? 

Öncelikle Türkiye'nin her yerinden çok fazla talep alıyoruz. İlgi 
bizi çok mutlu ediyor. Ot okurları özellikle sosyal medyadan, her 
yerden bize ulaşıyor bir şekilde. Zaten şu anda bakınca 3 yılda 12 
şube aktif, 2018 yıl sonu hedefiyse 20 şube olabilmek. 


Mutfağa inelim isterseniz? Mutfağınızı ayıran özellikler 
neler? 

Bar menüsünde dünya mutfağının yanı sıra yani herkesin 

bildiği o yemeklerin tatların yanı sıra kendi ar-ge çalışmalarını 
yapıp ,geliştirdiğimiz ürünlerimiz de var.Her altı ayda bir bu 
çalışmalarımızı yeniliyoruz.Menüzmüz oldukça geniş. Her damak 
zevkine hitap etmeye çalışıyoruz.İçecek menüsü için de aynı 

şey geçerli.Biz aslında menümüzde de yaratıcı olmayı seviyoruz. 
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Bizim ürettiklerimiz talep görünce bu işi daha da keyifle 
yapıyoruz. Bu arada köfte, tavuk, tatlı vb. asla hazır alınmıyor. 
Her şub de belirlenen reçeteye göre yapılıyor. Aynı tat en taze 
haliyle yakalansın istiyoruz. 


Sizi aslında sadece bir kafe olarak değerlendiremiyoruz, 
etkinlikler , oluşturulan sözde değil gerçekteki bu sosyal ortam... 
Evet biz de aynı şekilde ilerlemek istiyoruz zaten. Ot'un 

mesela kupaları, tişörtleri,dergi ciltleri de çok beğeniliyor. Ot 
şubelerinden talep ediliyor.Hatta kahvelerimizi mesela çok 
seviyorlar onları bile temin edebilirler. 


Sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz oldukça. Paylaşımlar hem 
dikkat çekici hem de sürekli olarak güncel. Hep varsınız kısaca. 


Peki size sosyal medya üzerinden nasıl yorumlar geliyor? 
Teşekkür mesajları ya da paylaşımları çok fazla ama tabi ki hizmet 
sektöründeyiz ve biz de belli konularda şikayet alıyoruz sosyal 
medya üzerinden. Alınan tüm şikayet ,istek ,talep ne varsa anında 
etkileşim kuruluyor ve geri dönüş sağlanıyor. Bunun içinde bu 
işte profesyonel sosyal medya ajansı Onl Medya ile çalışıyoruz. 


Büyümenin aynı zamanda büyük de sorumlulukları var. 
Nasıl bir kontrol mekanizmanız var? 
Öncelikle söylediğimiz gibi sosyal medya ve benzeri mecralardan 


Cevapsı> N 
bira kıt. 


gelen bütün istek ,şikayetlere gerekli önemi veriyoruz. Bunun 
yanında şubelerimizde sürekli olarak denetim yapılmakta. 
Servis,bar ve mutfak koordinatörleri istihdam etmekteyiz. 


Periyodik zamanlarda yapılan denetimler yatırımcılara ulaştırılıyor 
ve şubelerle ilgili eksiklikler giderilmeye çalışılıyor. Ayrıca şube 
iş başı eğitimleri , şube açılış eğitimleri koordinatör kadrolarımız 
tarafından verilmekte.Bunun yanında denetimcilerimiz gibi gizli 
müşterilerimiz de var. Onlara verilen ürünleri talep edip , müşteri 
gözü ile her şeyi inceliyorlar. Gelen yemeğin içeriği, geliş zamanı, 
tazeliği, sıcaklığı , lezzeti hepsi.. 


Röportajın sonuna geldik yemeğe geçicez birazdan geçmeden 
sizin Ot Kafe'de tercihiniz ne, ne önerirsiniz? 
Matrak Tavuk ya da Çökertme kebabı:) 


Son olarak eklemek istedikleriniz? 

Size , Ankaralife dergisine ve okurlarına şimdiden teşekkürler. 
Ot büyümeye devam edecek , bu bizi tercih eden ve sevenlerle 
mümkün zaten. İyi ki varlar ,biz onlarla birkilte büyümeye devam 
edeceğiz.. Ee maksat yeşillik olsun :) 
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TÜM İDDİASIYLA TUNA BALIK&MEZE 


Türk insanı, ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan mıdır, Karadeniz kıyısından mıdır bilinmez, ezelden beridir denize ve balığa 
sevdalıdır. Bir balık restoranına gitmeniz ya da lezzetli deniz ürünleri yemeniz için Türkiye'de deniz kenarında yaşamanız gerekmez. Balık her 
zaman tazedir ve her zaman lezzetlidir bizde. İnsanımızın bu deniz sevdasından yola çıkarak başkentin göbeğinde kurulu Tuna Balık &Meze 
de “sadece balık yerim” diyenlere karşı tüm deniz ürünlerini sevdirme iddiasında. Bu iddialarını da başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Biz 
de bunu görünce Tuna Balık&Meze'nin yolunu tuttuk ve restoran sahibi Ceyhan Bağcı ile hem mekan hem de Türkiye'de balıkçılık sektörü ile 


ilgili konuştuk... 


Röportaj: Berna Özsoy berna ©life.com.tr Fotoğraf: Süleyman Ceylan suleyman &)ife.com.tr 


Ceyhan Bey, öncelikle bize Tuna Balık&Meze'den 
bahsedebilir misiniz? 

Tuna Balık&Meze için deniz ürünleri sevenlerin bulabileceği 
muazzam bir mekan diyebilirim. Aslına baktığınızda balık 
restoranlarına gelen iki farklı düşüncede insan vardır. Sırf balık 
sevenler vardır hani, “deniz ürünlerinden sadece balık yerim” 
diyenler... 


İşte biz burada böyle düşünenlerin ve böyle söyleyenlerin fikirlerini 
değiştiriyoruz. Emin olun “sadece balık yerim” diyenler, buradan 
bütün deniz ürünlerine sevdalı olarak çıkıyorsunuz. Bu konuda biz 
iddialıyız. Gelin, beraber deneyelim diyorum. Bir de “denizden 
babam çıksa yerim” diyenler var. İşte onlar aradıklarını Tuna 
Balık&Meze'de bulabilirler. 


Tuna Balık'ın hedef kitlesi kimlerdir? 

Gerçek ve kaliteli hizmet ve lezzet arayan herkes bizim hedef 
kitlemizdir. Malumunuz Ankara'da deniz yok ama kalite standardı 
yüksek balık restoranları tabi ki var. Ankara'da yaşayan ve deniz 
ürünleri seven herkes bizim öncelikli hedef kitlemiz. Sonrasında 
Ankara dışından gelen misafirler de hedef kitlemizin içine giriyor. 


Biz, deniz olmayan bir şehirde, özellikle de İç Anadolu'da bulunan 
başkentte Boğaz'ın yanında olan restoranlar kadar kaliteli ve 


TUNA BALIK & MEZE 


lezzetli restoranların olduğunu göstermek istiyoruz. Bu yüzden 
Tuna Balık &Meze olarak bu konuda canla başla çalışıyoruz. 


Siz bir balık restoranı sahibi olarak elbette ki balıkçılık 
sektörünün de içindesiniz. Sizce üç tarafı denizlerle çevrili 
bir ülke olarak, ülkemizde balıkçılık sektörünün şu anki 
durumu nedir? 

Araştırmalara bakılırsa ülkemizde kişi başına düşen balık tüketimi 
8 kg civarında. Bu veri, 4500 deniz mili kıyı şeridine sahip olan 
ülkemizde, birçok Avrupa ülkesine göre balık tüketiminin oldukça 
az olduğunu gösteriyor. Balıkçılık sektörünün gelişmesi için devlet 
desteği ve sektördeki lider firmaların teşviki yanında tüketicinin 
de bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ama en önemlisi de balıkçılık 
sektöründen çalışanların bilinçli davranması. 


Ülkemizde balık tüketimine baktığımızda genel olarak sezon 
başlangıç tarihi olan 1 Eylül ve bitiş tarihi olan 1 Mayıs arasında 
ağırlıklı olarak gerçekleşiyor. Bu Avrupa'da yılın 12 ayına dağılmış 
durumda. Yaşadığımız güzel ülkeye baktığımızda ilk başta yılın 

12 ayı bizim balık tüketmemiz gerekmektedir. Evet, 1 Eylül ve 1 
Mayıs tarihleri arasında avlanabiliyoruz ama “akukültür balığı” diye 
adlandırdığımız bir gerçek de var. 


Bugün çiftliklerde yetiştirilen bu balıkları gönül rahatlığıyla da 
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tüketmemiz gerekmektedir. Bu hem bizim sağlığımız açısından 
hem de balıkçılık sektörü açısından olumlu sonuçlar yaratacaktır. 


Ülkemizde maalesef kaçak avlanma diye bir gerçek de 

var. Bundan işini dürüstçe yapan balık restoranları da 
etkileniyor. Balık yokluğundan da tezgahta el yakan fiyatlar 
oluyor. Böyle giderse sizce sektörün geleceği ne olur? 
Karamsar bir tablo çizmek istemem ama sektörün geleceğini çok 
da iyi görmüyorum. Baktığınızda balık az çıkıyor. Çünkü hem 
çevresel faktörlerden hem de kaçak avlanmadan dolayı her geçen 
gün sayıları da azalıyor. Az çıkınca doğal olarak bu fiyatlara da 
yansıyor. Buna direnen yerler elbette var. Böyle giderse bizi de 
tüketiciyi de zor günler bekliyor. 


Her balık mevsiminde yenir ama sizin gönlünüze taht 
kurmuş balık hangisi? 

Birinci sırada her zaman lüfer vardır. Ama şu anda her istediğinizde 
de bulamıyorsunuz lüferi. Sonrasında kalkan gelir. O da çok 

az çıkıyor, her yerde bulunmuyor maalesef. Üçüncü balık da 
mevsimine göre değişiklik gösterir elbette. Hele de deniz iyice 
soğuduktan sonra yenilen hamsinin tadı hiçbirinde yok. Sezonun 
ilk palamudu da öyle. Sonra Haziran'da yenen sardalya ızgara var. 
Bu böyle uzar gider. Aslında gerçekten her mevsimde yenmesi 
gereken balık farklıdır. Her şeyi mevsimine yemek gerek. 


Karadeniz hamsisi mi, Marmara hamsisi mi? Hangisi 
makbul? 

Tabi ki Karadeniz hamsisi daha iyi. Karadeniz suyunun, deniz ve 
hava sıcaklığının, tuz oranının, beslenme olanaklarının epey etkisi 
var. Karadeniz hamsinin üreme bölgesi. Orada yağlanır, yağlanan 
hayvan da lezzetlidir. Karadeniz hamsisi küçük olur. Küçük hamsi 
de makbuldür. Büyüdükçe tadı yavanlaşır. 


Peki, balıktan sonra hangi tatlı yenmeli? 

Bu aslında balık mevsimine göre yenmeli gibi bir şey. Balık 
yedikten sonra hangi tatlı yeneceği kişinin kendisine bağlıdır. Kimi 
sufle de isteyebiliyor kimi tatlı yemek bile istemiyor. Ama balık 
yedikten sonra en çok giden fırında helva. Kaymaklı ayva tatlısı, 
kabak tatlısı da rağbet görür. 


Evde balık yapanlar için lezzetli balık yemenin püf noktaları 
nelerdir? 

Evde balık yapmak aslında zahmetli bir iştir. Evde yapmak 
isteyenler için birkaç püf nokta verebilirim. Öncelikle balığın 
lezzetini almak için mevsiminde yemeniz gerekiyor. Balığı kılçığıyla 


m e a — 
pişirin. Kılçıkla pişen balık daha lezzetli olur. Balığın eti çok 
narindir. Bu yüzden denizden çıkan balığın pişerken dağılmaması 
için 4-5 saat dinlenmesi gerekir. Kendiniz de balık tutsanız onu 
hemen pişirmeyin derim ben. Balığı ızgara olarak tercih etmek her 
zaman daha kaliteli bir yemek sağlar size. Izgara hem sağlık hem de 
lezzet açısından en uygun pişirme yöntemidir. Son olarak balığı usta 
ellerden çıkan kaliteli mekanlarda yerseniz tadına doyamayacağınız 
bir lezzet yakalamış olursunuz :) 


Balık yemek deyince bugün aklımıza balıkçı, meyhane ya 
da balık restoranı geliyor. Buralarda balık deneyimi nasıl 
oluyor? 

Bir balıkçının, meyhanenin ve balık restoranının size sunduğu 
içerik, amaç ve konsept birbirinden çok çok farklı. Size 
sunabilecekleri şeyler çok farklı. 


Balıkçı, bir balık restoranı olmadığı gibi farklı içecekler sunarak 
balık restoranı olamaz. Ama maalesef günümüzde böyle bir hal aldı. 
Balık restoranı ile meyhane de çok karıştırılan kavramlar bir de. 
Meyhane bir balık restoranı olmadığı gibi balık restoranları da bir 
meyhane değildir. Balıkçı, adı üzerinde balıkçıdır. Avdan elde ettiği 
balığı satar. Eğer ki bir yemek hizmeti de veriyorsa, elinde bulunan 
seçenekleri en sade ve lezzetli bir şekilde size sunar. 


Meyhane, Farsça'dan gelir. Şarap ve hane kelimelerinin birleşimidir. 
Sunulan mezeler ve diğer sıcak ve soğuk atıştırmalıkların hepsi 
içeceğinizin yanında gidecek şekildedir. Meyhanede de balık servisi 
olur ve bir balıkçıdan daha fazla sunduğu bir şey yoktur. O da 
elindekileri en güzel şekilde size sunar. 


Balık restoranında ise yemek başka bir boyut kazanıyor. Bir balık 
restoranına gittiğinizde beklentinizi yüksek tutmalısınız. Çünkü 
balık restoranında öncelikle bir uzmanlık olmalıdır. Şef “ben bu 
balık konusunda uzmanım” diyebilmeli. Uzmanlık dışında sunduğu 
atıştırmalıklar, ara sıcaklar ve diğer ana yemekler de belli bir bilgi 
dahilinde olmalıdır. 


Bir balıkçıda ya da meyhanede yiyeceğiniz kalamar, hamsi tava, 
ahtapot ızgara, ızgara levrek, güveçte karides ya da mezeler hiçbir 
zaman bir balık restoranında yediğinizle aynı olmayacaktır. Balık 
restoranında özgün ve güzel lezzetler yaratmak işin püf noktasıdır. 
Yemeğin lezzeti kadar sunumu da önemlidir. Özgün ve güzel yemek 
yaratmak zaman alsa da aldığınız o keyfi kolay kolay bir yerde 
bulamazsınız. 
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ÜY Aksuna ile 


CÜMÜZ TEMEK 


Şubat bence “AŞK AYI” olarak kutlanmalı, sadece 14 Şubat Sevgililer günü için hatırlanmamalı. Bu ay bol aşk ve mutluluk 
getirsin hepimize. Bize mutluluk getiren bir başka şey elbette midemiz ve damak zevkimiz. İşimiz Gücümüz Yemek ekip lideri 
Özgür Aksuna olarak görsel direktörüm ve fotoğrafların usta ismi sevgili Yüksel Balcı ile size bu ay mutluluk veren lezzetleri 
ve farklı konsepti ile “Mama Gusto” ya götürüyorum. Sokak lezzetleri ile öne çıkan aslında 5 konteyner üzerine kurulu farklı 
mimarisi ile heyecan yaratan, güzel bahçesi ile keyiflendiren bahçedeki sevimli Husky ile sıcaklık katan İncek'te 6 ay önce 
açılan bu güzel mekana götürüyorum sizi. 


damaklarımızı şenlendirmeyi seviyoruz, biz yemek 

yemeyi seviyoruz kulübü başkanı olarak hadi keşfe 
başlayalım. Mama Gusto, isim olarak yemek yemeyi seven 
bundan keyif alan anlamındaki “gusto”nun anne ile birleşmesi 
ile oluşuyor. Üç kuzen ve çocuklarının içinde enerjiyle çalıştığı 
bir aile işletmesi. 


İK öneki seviyoruz, yeni lezzetleri bulmayı seviyoruz, 


“Bahçesinde yazın ne güzel oturulur” diye düşünürken 

kış güneşini bulduğunuzda bile oturmak isteyeceğiniz düz 
ve geniş bir bahçe kışın bile yeşil bakımlı bir alan. İçeri 
girdiğinizde mis gibi kokularıyla sizi hareketlendiren bir 
kahve barı karşılıyor, kahvecilere duyurulur, kahve gustosu 
da aynı zamanda. Sokak lezzetlerine daha Avrupai bir 
hava kattıklarını söylemek mümkün. Farklı sunumlar ve 
geniş bir menü seçeneği de sunuyorlar. Her tarafı camla 
kaplı bir konteyner hayal ederseniz ne kadar aydınlık ve iç 
açıcı olduğunu tahmin edersiniz. Güzel tablolar ve tatlı gri 
kombinasyonu ile çok keyifli. Masalar ahşap ve oturaklar 
da mindersiz tahta olduğu için bu keyfi çok uzun yaşamak 
biraz ağrılı olabiliyor, tez zamanda minder isteğimiz var. Bir 
konteyner içinde oturduğunuzu unutmayıp sırt sırta oturmanın 
samimiyetini yaşayacaksınız biraz. 


Gelelim yediklerimize... Önce Americano servisi ile 

kahve keyfi yapıyoruz, bir süre sonra da acıkıyoruz ve 
yemeye başlıyoruz. Önce bir pizza geliyor, görünüşü sade 
sanıyorsunuz ancak hamuru ekşi mayalı. Bu çok önemli 
benim için... Ekşi mayayı kendileri yapıyorlar ayrıca hamur 
da incecik ve mozarella ile birleşince gökkuşağı yaratıyor 
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gözünüzde, pizza mutlaka tadılmalı. Ardından Mama's 
Burger geliyor. Oldukça büyük ve iştah açıcı, içinde 140 

gr et köfte, pastırma, baharatlı tereyağı ve cheddar peyniri 
var. Lezzeti güzel ancak köftenin biraz daha sulu olmasını 
beklediğimi söylemeliyim. Sokak kafası bölümü daha iştah 
açıcı gözüküyor. Örneğin; kokoreci pişirmeleri ve sunumu 
alışılmışın dışında. 14 saat pişirilmiş kuzu kokoreç tabak 
sunumu ile geliyor. Dana jüs, humus, sumaklı soğan ve 
baharatlı patates kızartması ile servis ediliyor. İsteyen kokoreç 
burger şeklinde de yiyebilir. Tüm bu malzemeleri hamburger 
ekmeği içinde de tercih edebilirsiniz. 


Hot Dog kültürü bizde çok ileri seviyeye çıkmadı hiçbir zaman 
ancak buranın sosisleri özel ve lezzeti çok güzel. Amerika'ya 
gitmeye gerek yok, bu lezzet artık şehrimizde. 


Tatlı olarak bayıldığımız bir lezzetle karşılaştık. Latin Amerika 
lezzeti olarak bildiğimiz Arjantin ve İspanya'nın milli tatlısı 

asıl adı Churreria olan dünyanın Churros olarak tanıdığı o 
muhteşem tatlı. Bu çılgın İspanyol toz esmer şeker kaplaması 
ve yanında çikolata servisi ile tam bir fırtına. Bir porsiyon asla 
yetmeyecek inanın. Ayrıca San Sebastian Cheesecake'in 
satıldığı nadir yerlerden mutlaka tadına bakın. 


Şef Ali Açıkgül'ün muhteşem tarifiyle üstü hafif yanık büyülü 
bir cheesecake deneyimi yaşamalısınız. Her üstü yanık 
cheesecake San Sebastian Cheesecake değildir, hatırlatmak 
isterim. Ve bu güzel lezzetlerin üstüne güzel bir filtre kahve 
ile ölümsüzlük damgasını vuruyoruz. İncek'te Mama Gusto, 
Sokak Kafası için sizi bekliyor. 
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KARADENİZ'DEN GELEN LEZZET: “KÜREK PİDP 


Beni tanıyanlar bilir, ben tam bir Karadeniz aşığıyım ve Karadeniz yemeklerini de öyle her yerde yemem. Geçtiğimiz 
aylarda da Balgat'tan geçerken karnımın çok acıktığını fark edip Kürek Pide'ye girdim. Sahibi Hakan Bey ile 
konuştuğumda ve Kürek Pide'nin bir Karadeniz restoranı olduğunu öğrendiğimde “neden daha önce bulmadım 
burayı?”diye kendime kızdım. Çünkü Kürek Pide içerigirdiğiniz andan itibaren farklı olduğunu içeridekikokusundan 
size anlatıyor. Özellikle de Giresun Pidesi'nin kokusunu aldığınızda vazgeçemeyeceğiniz bir yer olduğunu anında 


anlıyorsunuz. 


Düzenleme: Berna Özsoy berna &life.com.tr - Fotoğraflar: Ferhat Çağlar ferhat©life.com.tr 


Başa dönelim... Kürek Pide'den içeri 
giriyorsunuz. Küçük bir mekan. İçeri 
girdiğinizde aldığınız kokular sizi 
sizden almaya yetiyor zaten. Ama 
korkmayın, üstünüze koku sinmiyor. 
Hem sinse ne olur ki? Aldığınız o lezzet size her şeyi unutturacak. Adımınızı atar atmaz güler yüzlü bir karşılamayla masanıza oturuyorsunuz. 
Kürek Pide'de her tür pide çeşidi var 
ama ben size yemeniz gereken iki pideden söz edeceğim. İlk önce masaya 
sıcak, taze mısır ekmeği, kendilerinin yaptığı lahana turşusu ve kendi 
özel soslarıyla getirdikleri, sosun 
tarifini sır gibi sakladıkları salata 
geliyor. Siz onları yerken bu arada 
pideleriniz de fırına sürülüyor. 
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rada yemeniz gereken iki pide: Giresun Pidesi ve Yağlı-Yumurtalı 

Pide. Giresun Pidesi, kıymalı pide, ama öyle bildiğimiz kıymalı 

pidelerden değil. Giresun Pidesi'nin hamuru şişkin oluyor ve siz 

onun üstünden biraz keserek özel olarak getirilen tereyağını içine 
koyuyorsunuz. Tereyağı içinde erirken çabuk kurumaması ve daha çok lezzet 
vermesi için tereyağını üst kısmına da sürüyorsunuz. Hani adettendir diye 
çatal-bıçak getiriliyor ama siz hiç onlara girmeyin. Bunları yaptıktan sonra 
asıl lezzetli olan onu elle yemektir. Bırakın tereyağı bulaşsın, siz o lezzetin 
keyfini çıkarın. 


Hiç yemeyip denemek isterseniz bir de Yağlı-Yumurtalı Pide'yi deneyebilirsiniz. Aynı hamurdan bu sefer yuvarlak olarak hazırlanmış hamur fırından 
sıcak sıcak çıktığı anda üstüne tereyağı konuluyor ve hemen eriyor. İsteğe 
bağlı olarak —ki öyle yemenizi tavsiye ederim- içine yumurta kırılıp servis 
ediliyor. Eğer isterseniz de Karadeniz peynirlerinin ağırlıklı olduğu bir peynir karışımı da ekletebilirsiniz. Servisiniz geldikten sonra siz pidenin kenarlarından koparıp yumurtayı dağıtarak yiyorsunuz. Zaten o sıcaklıkta yumurta 
da hafif pişmiş oluyor. 


“Her şehrin pidesi güzel 
lakin Giresun pidesi bir 
başka sanki...” 


“Hala Giresun 
pidesi 
yemediyseniz, çok 
şey kaybettiniz 

demektir... ” 


Siz bu lezzetlerin keyfini çıkarırken 
çayınız geliyor ve yanında isterseniz —bence isteyin- Laz Böreği servis 
ediliyor. “Pideleri yedik bir de Laz 


Böreği ağır olur” demeyin. Çayın ya- “Kürek pide'de mutlaka 

nında o kadar hafif ve güzel yeniyor Ş N . 

ki emin olun eve gülümseyerek gi- yağlı yumurtalı pideyi 

diyorsunuz. Diyetinizden bir günlük e * 2 :: e 

de olsa vazgeçmek isterseniz pişman deneyin. Kişisel onerum 

olmayacaksınız. Kürek Pide'yi özel- az pişmiş olsun ki ekmeği 

likle de Giresun Pidesi ve Yağlı-Yu- > i 
murtalı Pide'yi mutlaka deneyin. daha rahat banın... 


e 
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— Kürek 


Karadeniz Pide Adres: Balgat Mahallesi, Ziyabey Cd. Numara: 59, Çankaya/Ankara Telefon: (0312) 285 51 55 
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Toplantı ve Etkinlik Organizasyonlarınız 
İçin Aradığınız Her Şey 
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TED'den Gurur Dolu 90. Yıl Kutlaması 


31 Ocak 1928 tarihinde Atatürk'ün 
önderliğinde kurulan Türk 

Eğitim Derneği 9o.yılı Bilkent 
Otel'de düzenlenen resepsiyonla 
kutlandı.9o yıldır eğitime verdiği 
destek ile Türkiye için daha parla 
bir gelecek sunan Türk Eğitim 
Derneği'nin kuruluş yıl dönümü 
oldukça renkli geçti. Resepsiyon, 
davet, iş dünyası ve cemiyet 
hayatından birçok seçkin konuğun 
katılımıyla gerçekleşti. Geceye, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Selçuk 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pehlivanoğlu 
Hayati Yazıcı, Eski Milli Eğitim 
Bakanı, AK Parti Eskişehir 
Milletvekili Nabi Avcı, Eski Meclis 
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Eski Ekonomi 
Bakanı ve AK Parti Ankara 
Milletvekili Ali Babacan, TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır, Eski Bakanlar ve 
Meclis Başkanları ve eğitimciler 
katıldı. 


akıf Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Ömer Ozbakır katıldı. 


TED Genel Başkanı Selçuk 
Pehlivanoğlu konuklarını 
kapıda karşıladı. Saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan gecede, 
Pehlivanoğlu kürsüye çıkarak, 
“Milli bir kuruluş olarak bir 
tarihi yaşıyoruz, neredeyse 

bir asrı devirdik. Bu ülkeye, 

bu millete hizmet etmenin 
onurunu yaşıyoruz. TED bir sivil 
toplum örgütüdür, Türkiye'nin am 
her tarafına yayılıp, eğitime 

öncülük edip, yoksul çocukların 

geleceğini aydınlatmak için 

mücadele ediyor. Parası 

olanlardan para kazanıp, parası 

olmayanlara aktarıyoruz. Bir ME 
STK olarak eğitimin önünü 
açmaya çalışıyoruz. 

Bu bir onur gecesidir. 
Hayalimiz; bu ülkede parası 
olmadığı için adaletli eğitim 
göremeyecek tek bir çocuk 
bırakmamak. Annesi babası 
zengin olan çocukların 
olduğu kadar, parası 
olmayan çocukların da eğitim 
alabilmeleri için mücadele - 
edeceğiz” diye belirtti. 90 
yıllık köklü geçmişi özetledi. . 
Katılımcılara teşekkür etti. San l 
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Aytekin 


Daha sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ konuştu. TED'in, Atatürk'ün talimatlarıyla 31 Ocak 1928'de 
başladığı yolculuğuna bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi. 
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Türkiye'nin en büyük 

zenginliğinin beşeri 

sermaye olduğunu onu 

değerli kılan şeyin de 

eğitim olduğunu savunan 

YILMAZ, ” Milli Eğitim 

Bakanlığı olarak eğitim | g 

çağında herkese kişilik ğ > Cil p> EĞİTİM DERNE: 
ve kabiliyetlerinin en üst vE ” gi © Deniz 

düzeyde geliştirilmesi için N İ - İn Demiryürek © 
fırsat eşitliği temelinde | 1 ei 

eğitim vermeye çalışıyoruz. / 
Öğrencilerimizin iletişim 
seviyesi yüksek, takım 
çalışmasına uyumlu, 
eleştirel ve analitik 
düşünceye sahip kişiler 
olmasını istiyoruz. Bu 
eğitim aynı zamanda 
demokrasinin gelişmesi için 
de bir unsurdur” şeklinde 
konuştu. Türkiye'nin 
eğitimde ulaştığı noktayı 
değerlendirdi. 
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Katılımcılara; 90'”ıncı 
yıla özel, salonunun 
tamamını çevreleyen 
sinevizyon 

gösterimi sunuldu. 
Resepsiyonda TED 
öğrencilerinin 


|| dans gösterileri 
i davetlilerin büyük 


' 


ilgisini çekti. 
Organizasyon 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
devam etti. 
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Sur Balık bir DORAK iştirakidir. 


www.surbalik.com 


ALBIN 


BLI ASIL MUGİZELERLE DOLUDUR. 


BAZILARININSA TEK MUGİZESİ KAHRAMANLARIDIR: 


"Ne yaşarsan yaşa,kalbindeki iyilik ülkesini hep hatırla. Kumbaranı güzellikle doldur. Şimdi elime uzan, gözlerime bak ve kalbine 
dokun.” Kalbine Dokun masalı bu şarkı ile başlıyor. Daha masalın başında okurunu kalbine dokunmaya davet ediyor. 
Kalbine Dokun masal kitabı Dr. Berna Uslu Kaya tarafından yazıldı. Kitap, Elma Yayınları'ndan çıktı. Kitabın çizimleri Esin Bayhan 
tarafından yapıldı. Kitabın editörü ise Demet Uyar. Berna Uslu Kaya, Kalbine Dokun masal kitabının tüm gelirini Sarp'ın Umudu 
Derneği bünyesindeki Canavan hastası çocuklara bağışladı. 


Berna Uslu Kaya Bilkent Üniversitesi BLIS okulunda Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğretmenliği yapıyor. Kendisi yazar ve akademisyen. 2012 yılından itibaren de BLIS okulunda öğrencileri ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. 


Berna Uslu Kaya'nın çocukluk hayallerinden ilhamla kurulan 
Genç Yazarlar Kulübü her yıl bir kitap çıkarıyor ve kitabın tüm 
gelirini çeşitli derneklere bağışlıyor. Büyüklere ilham verircesine 
sabırla ve aşkla çalışan genç yazarlar, kulüpte sadece yazarlığı de- 
Şil, hayatın başka yüzlerini de öğreniyor, farkındalık kazanıyorlar. 


Berna Uslu Kaya, bu masal kitabı ile Canavan hastalığını ve 
Sarp'ın gülen gözlerini daha fazla kişiye duyurmak ve ender hastalıklara toplum genelinde bir farkındalık kazandırmak istiyor. 


Kalbine Dokun masalının kahramanı Türkiye'de sayıları sadece 
kırk bir olan Canavan hastası çocuklar. Sarp, Sarp'ın Umudu Derneği kurucusu Sayın Bihter Saraçoğlu'nun oğlu. Masalın iyi kalpli 
prensesi Hüma ise yazar Berna Uslu Kaya'nın kızı. Masal bir 
hastalığı değil, küçük bir kuşun kalbindeki sesi keşfeden çevreye 
duyarlı çocukları anlatıyor. 


Kalbine Dokun masal kitabı sadece okul öncesi çocuklara değil 
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tüm topluma bir çağrı yapıyor. Berna Uslu Kaya'ya göre, sosyal 
sorumluluk bilincinin erken yıllarda gelişmesi gerekiyor. Yazar 
Berna Uslu Kaya'nın ve tüm genç yazarlarının ise okurlarına bir 
çağrısı var. Onlar bu kitabı ellerinde ve kalplerinde gittikleri her 
yere taşıyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de bu yıl 
zamanla yarışıyor olmaları. Masal kitabının kahramanı, gülen 
gözlü Canavan hastası Sarp'ı ameliyatı için 2018 Temmuz ayında 
Amerika'ya yolcu etmek istiyorlar. 


Şimdi her birinin en büyük hayali o uçağa el sallamak. Türkiye'de 
gerçekleşmesi mümkün olmayan bu ameliyat içinse çok fazla 
desteğe ihtiyaçları var. Bu sebeple Kalbine Dokun kitabına verilen 
destek ve Sarp'ın Umudu Derneği'ne yapılacak bağışlar önem 
taşıyor. 


Kalbine Dokun masal kitabına değen her el, bu masalı gerçeğe 

çevirecek bir kapı açacak evrene. Kalbindeki iyilik kumbarasını 
doldurmak için harika bir fırsat bu. Dileriz Berna Uslu Kaya ve 
Genç Yazarlar Kulübü'nün yıldızları o uçağa el sallarlar. 


Konu hakkında detaylı bilgi almak istersiniz bernau(oblisankara. 
org adresinden Berna Uslu Kaya'ya ulaşabilirsiniz. 


Gencim ve her eti 
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feestetik 


“DOKTOR BENİ BAŞTAN YARAT 


2006 senesinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığını alan Op. Dr. Hasan Kütükoğlu, hastalarının 
çoğunlukla “doktor beni baştan yarat” diyerek kendisine geldiğini söylüyor. Şu anda Arte Cerrahi Hastanesi'nde 
hizmet veren Kütükoğlu olması gerekenin hastanın durumuna göre işlem yapmak olduğunu belirtiyor. 
ARTE Cerrahi Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr Hasan Kütükoğlu ile dergimiz 
okurları için estetik müdahale ve nasıl yapılması gerektiği üzerine konuştuk... 


Estetik müdahale isteyenler doktorundan neler beklemeli? 
Estetik cerrahi, plastik cerrahi alanının zor ve keyifli bir alanını 
oluşturmakta. Estetik müdahalede belirleyici nokta hastanın 
kendisiyle ilgili rahatsızlığı ve ne istediğidir. Estetik müdahaleye 
hastalarımla birlikte karar vermemiz doğru bir yaklaşım oluyor. 
Kişinin vücut ve yüz hatlarının orantısında veya simetrisinde 
geçmişten gelen, yaşa veya herhangi bir travmaya bağlı değişiklikleri olabilir. Bu durumda estetik müdahale yapacağımız 
kişinin rahatsızlık derecesiyle orantılı olarak bu durumun düzeltilmesi yüz güldürücü sonuçlar ortaya koyuyor. 

Estetik işlemler yaptırmak isteyenler, doktora “sizce ne yaptırmalıyım?” sorusu yerine, “ben burun şeklimden şikayetçiyim, 
yanaklarımın sarkmasından, göz çevresindeki kırışıklıklardan 
şikayetçiyim ne yapılabilir?” diye sorarsa bu çok daha doğru 

bir yaklaşım olur. Tabii ki hasta şikayetine göre doktorun da 
önerileri olmalı. Mesela, burun estetiği yapacağınız kişiye çene 
ucunu da biraz uzatma önerisi vermek gibi... 


En sık yaptığınız ameliyat ve uygulamalar nelerdir? 
Botilinium toksini (botoks) ve dolgu uygulamalarını, ameliyat 
olarak da en sık burun estetiği ve hızla daha da artan liposuctilon dediğimiz yağ alma işlemini yapmaktayız. Teknolojinin 
ilerlemesi ile liposuction ameliyatları; hem sonuçlarının yüz 
güldürücü olması hem de hastaların bilgiye daha kolay ulaşarak 
korkularını gidermesi sayesinde daha popüler hale gelmiştir. 


Yağ alma işlemi kimlere uygulanabilir, yaş sınırı var mıdır? 
Yağ alma işlemi son yıllarda en çok yapılan ve talep gören estetik ameliyat işlemi haline gelmektedir. Bu işlem vücudun belirli 
bölgelerde toplanmış yağların kanuller (içi boş metal çubuklar) 
ve vakum sistemleriyle çekilmesi esasına dayanır. Cerrahi bir 
operasyon olduğu için hastanede ameliyathane ortamında 
yapılmalıdır. Fazla yağ dokusunun bulunduğu her bölgeye 
yapılmakla beraber kadınlarda en sık; karın, bel, bacak, basen, 
gıdı bölgesi ve kollara uygulanmaktadır. Erkeklerde ise en sık; 
karın, bel ve meme bölgesine uygulanmaktadır. 


Liposuction süreçleri nasıl işlemektedir? 

Bu işlem içinde diğer operasyonlarda olduğu gibi kan tahlilleri 
yapılır ve grafileri çekilir. Ameliyata hazırlanır. Bölge sayısı ve 
yerine göre değişmekle birlikte büyük çoğunluğu lokal (yapılacak bölge uyuşturalarak) veya sedasyon (hafif uyutularak) 
anestezi altında yapılmaktadır. Klasik liposuction işleminin etkinliğini ve güvenirliğini artıran yardımcı makineler veya aparatlar çıkmıştır. Lazer liposuction, vaser liposuction, high definition 
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vaser, power assisted liposuction, smart lipo... gibi teknolojiler, 
hastaların fazlalık yağ dokularını daha düzenli şekilde alabildiğimiz, aynı zamanda da cilt sıkılaşmasını sağladığımız uygulamalardır. Bu uygulamalar sırasında elde ettiğimiz yağları da işlemlerden geçirip yüzde ihtiyacı olan bölgelere destek için veya 
popo büyütmek için de kullanabilmekteyiz. Biz de Arte Cerrahi 
Hastanesi'nde bu bölgede sadece bizim kullandığımız Vaser ve 
Laser teknolojilerini kullanarak liposuction işlemini yapmaktayız. 


Vücut estetiği ile ilgili yaptığınız diğer işlemler nelerdir? 
Vücut estetiği için en sık yaptığımız operasyonlar meme büyütme, küçültme ve karın germe ameliyatlarıdır. Son yıllarda 
mide küçültme ameliyatları sonrası çok hızlı kilo vermeye bağlı 
sarkan kol ve bacak derilerinin toparlanması da sık yaptığımız 
uygulamalar arasında yerini almaktadır. Doğum sonrası meme 
dikleştirme ve karın germe ameliyatlarının bir arada yapıldığı “annelik estetiği” adıyla bilinen uygulamalar hastalarımızı 
doğum öncesi görüntülerine ulaştırmak adına en sık yaptığımız 
ameliyatlardandır. 


Yüz estetiği ile ilgili sık başvurulan operasyonlar nelerdir? 
Türkiye'ye yeni uygulamalar geliyor mu? 

Yüz uygulamalarında en sık botoks uygulamaları ve burun 
ameliyatları. Bunun yanında göz kapağı estetiği de gittikçe 
artmaktadır. Artık insanlar daha hızlı sonuç almak ve günlük 
hayata daha çabuk dönmek istiyorlar. Bu yüzden botoks, dolgu 
ve ip askı uygulamaları şu sıralar daha çok tercih edilmektedir. 
Yine hastalarımızın kendi kanlarından elde edilen genç kök 
hücreler ile yaptığımız PRP tedavileri, özellikle yüz bölgesindeki kaslara etki ederek kırışıklığın giderilmesini sağlayıp, yüzü 
yukarıya doğru kaldıran endopeel işlemleri de son yıllarda sık 
tercih edilmektedir. “Hollywood Yanağı” olarak ünlenen, fazla 
yanak yağ dokularının alındığı bişektomi ameliyatları da bu 
sıralar en çok merak edilen ve uygulanan işlemler arasında 
yer almaktadır. Ayrıca kök hücre uygulamaları ile ilgili olarak 
çok önemli çalışmalar söz konusu. Bu teknikler sayesinde 
günümüzde elde ettiğimiz kök hücre sayısının en az 10 katını 
elde edilebiliyor. Bu yeni yöntem ile elde edilen 20-25 milyon 
civarındaki kök hücre ile yüz, boyun ve el bölgesinde mükemmel sonuçlar yakalanıyor. Bilindiği gibi şimdiye kadar özellikle 
en zor bölge olan el bölgesindeki yaşlanmayı geri çeviren, çok 
etkili sonuçlar yakalayan bir uygulama yoktu. Yakın bir gelecekte biz de Arte Cerrahi Hastanesi'nde bu yeni yöntemi kullanıyor 
olacağız. Estetik ve güzellik alanındaki yeni ve etkili sürprizlerimize hazırlıklı olun. 


e b e e İN Sa Mİ a 


mn 


iu öd e PN 


SR rm m 


pg time A 


life 


SOĞUK LİPOLİZ İLE İNGELMEK MÜMKÜN! 


İstenmeyen bölgesel yağlar; günümüz insanının en büyük sorunlarından biridir. Ne yazık ki, eskiye oranla 
oturarak, masa başında yapılan işler arttıkça, bu sorun daha da artmaktadır. Bununla birlikte çözüme yönelik 
pek çok teknoloji de sunulmaya başlanmıştır. Bu konuda en son teknoloji ise; “Soğuk Lipoliz Yöntemi”dir. 
Bu yöntem, bugüne kadarki yöntemlerden daha gelişmiş ve farklıdır. Biz de Athena Güzellik Merkezi sahibi 
Derya Mumcu ile sizler için bölgesel incelmede Soğuk Lipoliz uygulamasını konuştuk... 


Soğuk lipoliz uygulaması nedir? 
Bölgesel yağlanma ve sarmallarda istenmeyen yağlanmaların olduğu bölgelere 
belli bir derece soğukluk (-5 derece civarı) verilip ardından akustik ses dalgaları 
ile, diğer dokulara herhangi bir müdahale 
olmaksızın bölgesel incelme sağlamayı 
amaçlayan yöntemdir. Yöntemin temel 
mantığı, yağ hücrelerinin soğuğa karşı 
diğer hücrelerden daha duyarlı olması 
üzerine kuruludur ve soğutma işlemi ile 
hedef alınan yağ hücrelerinin yapısı güçsüzleştirilip ses dalgaları ile yağ hücrelerini parçalamaktır. Parçalanan yağ hücreleri birkaç hafta süre içerisinde vücut 
tarafından atılmaktadır. Bu sistem; yağ 
hücrelerini ameliyatsız bir şekilde parçalar ve yok eder. Soğuk lipoliz uygulaması 
vücudun; göbek, yan bölge, sezaryen 
doğum sonrasında oluşan alt karın, sırt, 
basen, bacak gibi bölgelerinde oluşan 
yağ birikimlerinin 9020 ile 9050 oranında 
kalıcı olarak azalmasını sağlayan bir 
uygulamadır. 


Bu yöntem kimlere uygulanabilir? 

Her yaştan erkek ve kadınlara uygulanabilir. Özellikle yoğun tempolu iş ve özel 
yaşamlarından ödün vermek istemeyen 
kişilerin tercih ettiği ağrısız ve acısız bir 
işlemdir. Bu yöntem, yoğun ve kalıcı lokal 
yağ depolanmalarını azaltarak vücudu 
şekillendiren liposuction gibi geleneksel 
tedavi yöntemlerinden çekinen kişiler için 
iyi bir alternatiftir. 


Ayrıca Liposuction sonrası nekahet 
döneminde görülen ağrılar, iş kayıpları ve 
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hayat kalitesindeki düşüşler bu yöntemde 
görülmemektedir. Vücudunuzun belirli 
bölgelerinde bir türlü eritemediğiniz bölgesel yağlanmalarınız varsa (sırt, karın, 
basen, yan simitler, kollar, sırtta sutyen 
altları, göğüs altındaki kıvrımlar gibi) bu 
yağlarınızdan artık kurtulmak istiyor ama 
bunu doğal yollarla yapmak istiyorsanız, 
ilaç ya da kimyasal madde almayı tercih 
etmiyor, cerrahi bir müdahale düşünmüyorsanız, birkaç saatten fazla zaman 
ayırmak istemiyorsanız ve tüm bunları 
doğal görünümünüzü bozmadan yapmak 
istiyorsanız sizin için uygun bir yöntemdir. Ayrıca doğum yaptıktan yaklaşık 8 
ay sonra rahatlıkla kullanılabilir. Tüm bu 
işlemler, rahat ve güvenli bir ortamda 
gerçekleşmekte, birkaç hafta içerisinde, 
olağanüstü sonuçlar elde edilmekte, bir 
ay sonra ise mümkün olan en Üst seviyeye çıkmaktadır. Diğer tüm medikal 
yöntemlerden farklı olarak tıpkı Lazer Liposuction gibi yağ hücre sayısını azaltır, 
bu yüzden elde edilen sonuçlar kalıcıdır. 


Soğuk lipoliz sonrasında neler olur? 
İşlem sonrasında, ilgili bölgede kızarıklık ve geçici bir kaşınma-uyuşma hissi 
oluşsa da bu çok kısa bir süre sonra 
ortadan kalkar. İşlem tamamen ağrısız 
bir yöntemdir. Zaman içerisinde 1 ile 2 
ay arasında bir sürede, uygulamanın 
yapıldığı bölgede 9040 ile 9060 oranında 
bir incelme meydana gelecektir. 


Yöntem nasıl incelme sağlıyor? 

Soğuk Lipoliz'in uygulanacağı bölge ya 
da bölgeler belirlendikten sonra cildinizin korunması için ıslak mendil benzeri 


koruyucu tek kullanımlık özel bir malzeme vücudunuzun ilgili bölgesine kaplanır. 
Daha sonra cihazın uygulama başlığı 
belirlenen bölgeye yaklaştırılır. Bundan 
sonrası cihaz tarafından yapılır. Hafif 

bir vakum ile cihaz otomatik olarak ilgili 
bölgeyi haznesinin içine çeker. İşlem sırasında cihaz yağ tabakasının bulunduğu 
alanı - 5 dereceye kadar soğutur. İşlem 
yapılan bölge, uygulanan sıcaklıktaki ani 
düşüşe bağlı olarak aynı zamanda da 
sıkılaşmaktadır ve en önemlisi, kozmetik 
tedavide daha önce hiç görülmemiş, sadece cerrahi müdahale ile elde edilebilen 
çok uzun süre etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Uygulama sırasında, tedavi- 
nin uygulandığı bölgeye bağlı olarak kişi 
oturur ya da yatar durumda kalır, televizyon izleyebilir, gazete-dergi okuyabilir ya 
da müzik dinleyebilir. 


Kaç seans uygulanır? 

Soğuk Lipoliz genellikle 1 seans uygulanmaktadır. Gerekli durumlarda aynı 
bölgeye 2.seans (3 hafta sonrasında) 
uygulanabilir. Tek seans yağların 9640-60 
oranında azalmasını sağlamaktadır. 60 
dakikalık uygulama esnasında, deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden 
kusursuz bir kontrol ile soğutulur. Uygulanan soğutma yağ hücrelerinin küçülme 
sürecine girmelerine neden olur. Soğuk 
Lipoliz yağ dokusunun yoğun olarak bulunduğu bölgelerde daha etkilidir. Soğuk 
lipoliz sadece yağ hücrelerini hedef alır. 
Vücudun her bölgesine uygulanabilir. 
Sadece yağ fazlası olanlar için değil, aynı 
zamanda selülit problemi olan kişiler için 
de uygundur. 


DEKARTHAYUZ 


Yılların tecrübesi, özenli işçiliği ve ileri teknoloji olanaklarıyla Dekart Havuz, mekanınıza uyumlu, mükemmel çözümler sunar. 
Siz sadece yerini gösterin, her forma ve amaca uygun alternatiflerimizle tasarımlarınızı hemen gerçekleştirelim. 


Detaylı bilgiyi (0312) 444 0 124 numaralı hattımızdan veya www.dekarthavuz.com web adresimizden alabilirsiniz. 
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BAĞIRSAK SAĞLIĞINDA MİKROBİYOTALARIN ÖNEMİ 


Vücudumuz bir bütün olarak sağlıklı olduğunda daha kaliteli ve uzun bir yaşam sürebiliriz. Buna bağlı olarak 

da sağlığımız için vücudumuzda görevleri olan ve önemli bir yerde bulunan bakterileri de es geçmemekte 

fayda vardır. Özellikle stres, üzüntü gibi durumlarda vücudumuzda en fazla etkilenen bağırsaklarımızda 

da bakterilerin önemi büyük. Mikrobiyata denilen bakterilerin önemini Medical Park Hastanesi 
Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Alagözü anlattı. 


Bağırsak mikrobiyotası nedir? Probiyotikler 
nelerdir? 
Mikrobiyota bakteriler demektir. İnsan vücudundaki 
hücrelerin 10 misli bakterilerimiz var. Vücudun deri, 
ağız, vajina, bağırsaklar gibi çeşitli bölgelerine 
o yerleşmiş bu bakterilere o bölgenin “florası”, 
>. A yeniadıyla “mikrobiyota” deniyor. 
Vücudumuzdaki bakterilerin yaklaşık 9490'1 
bağırsaklarımızda yaşıyor ki biz buna 
a “bağırsak mikrobiyotası” diyoruz. 


Bağırsak mikrobiyotamız ise 2 kilo 
ağırlığında ve hem işlevi hem de ağırlığı 
nedeniyle artık bir organ olarak kabul 
ediliyor. Bağırsak mikrobiyotasında en 
azından 1000 türden bakteri bulunuyor. 
Mide ve ince bağırsaklar tarafından 
sindirilemeyen besinlerin sindirimine 
yardım eden, B ve K vitaminlerinin 
yapımını sağlayan, hastalık yapabilecek 
bakterilerin yerleşmesine mani olan 
bu bakterilerin en önemli özelliği ise 
bağırsak duvarında bir bariyer vazifesi 
görmesidir. 


Prof. Dr.Hakan ALAGÖZ 


İşte bağırsakta bir conta görevi yaparak 
bizi birçok hastalıktan ve patojen 
mikroorganizmalardan koruyan 
bakterilere ise dost bakteriler veya 
probiyotik bağırsak bakterileri adı 
veriliyor. Probiyotik dediğimiz sağlığa 
faydalı bakteriler eczanelerde kapsül, toz veya 
tablet şeklinde satılıyor. 


Bağırsak mikrobiyotasının dengesi zaman içinde 
bozulursa hangi hastalıklar görülür? 
Bağırsak epiteli normalde zararlı mikropların toksik 
maddelerini geçirmez. Bunda bağırsakta probiyotik 
dediğimiz dost bakterilerin rolü vardır ve probiyotikler 
bağırsak sızdırmazlığını sağlayarak bir conta görevi 
yaparlar. 


Bağırsak bakterilerindeki en ufak bir bozulma veya 
zayıflama ise bağırsaktaki bu zararlıların kan dolaşımına 
karışmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden 
olur. Buna “sızdıran bağırsak sendromu” diyoruz. 


Gastroenterolojinin birçok alanında da 
probiyotiklerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. 


Bağırsak bakteri bozukluğu ile ilgili birçok hastalığın ilişkili 
olduğu gösterildi. Fonksiyonel ishal (diyare), enfeksiyöz 

diyare, fonksiyonel kabızlık, huzursuz bağırsak sendromu, 

gıda alerjileri, inflamatuvar (iltihaplı) bağırsak hastalıkları, 
obezite, hepatosteatoz (karaciğer yağlanması), çölyak gibi 

birçok hastalıkta probiyotiklerin faydalı etkisini gösteren ve 

bu hastalıkların bağırsak bakterileri ile ilişkili olduğu birçok 
makalede yayımlanmıştır. Bunlar dışında otizm, depresyon, panik 
atak, kaygı bozuklukları, Parkinson hastalığı, Alzheimer, Multiple 
skleroz gibi hastalıkların “Bağırsak mikrobiyotası” ile ilişkili 
olduğu sonuçlar yayımlandı. 


Bağırsak mikrobiyotası sağlıklı olmamızın temel 
unsurudur diyebilir miyiz? 

Bağırsak mikrobiyotası bağışıklık sistemimizin 4480”ini teşkil 
ediyor. Bağırsak mikrobiyotasının yaklaşık 9485'lik kısmı dost 
yani faydalı probiyotik bakterilerdir. Dolayısıyla sağlığımızda en 
önemli unsuru teşkil ediyor. Bu faydalı probiyotik bakterileri, 
yiyeceklerle aldığımız patojen mikroorganizmaların bağırsak 
duvarından içeri geçmesini engelliyorlar ve bizi çeşitli 
hastalıklardan koruyorlar. 


Bağırsak bakterilerindeki değişikliklerin psikolojimizi bile 
etkilediği söyleniyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 
Bağırsak bakterilerimizdeki değişiklikler stres, kaygı, depresyon 
gibi durumları tetikleyebiliyor. Bağırsaklarımız ve bağırsak 
bakterilerimiz bazı nörokimyasallar üreterek beynin ruh, hafıza 
ve öğrenme durumunu etkiliyor. 


Mutluluk hormonu olarak bilinen “Serotonin” eksikliğinde 
huzursuzluk, stres, kaygı, sinirlilik, depresyon gibi belirti 

ve hastalıklar görülür. Serotonin beynimizdeki sinir sistemi 
ve sindirim sisteminde bulunur. Probiyotik denilen bağırsak 
bakterileri, bağırsak fonksiyonunu düzenleyerek serotonin 
üzerinden ruh sağlığımızı düzeltir. Vücuttaki toplam serotonin 
düzeyinin 9480' i bağırsak duvarından salgılanır. Dolayısıyla 
“bağırsaklarımız mutluluk kaynağımızdır” diyebiliriz. 


Bağırsak mikrobiyota testini kimler yaptırmalıdır? 
Bağırsak mikrobiyota testini dışkı alışkanlıklarında en az 6 ay 
süre ile bozulma olanlarda, fonksiyonel kabızlık, fonksiyonel 
ishal, huzursuz bağırsak sendromunda, inflamatuvar bağırsak 
hastalıklarında ve obezitede yaptırmak gereklidir. 


Bunların dışında daha az endikasyonla alerji, otizm, depresyon, 
panik atak, multiple skleroz, diyabetes mellitus, kandidiyazis, 
tekrarlayan kolon polipleri, ağız kokusu, gaz, şişkinlik gibi 
durumlarda da bu test istenebilir. Bu testler metagenomik 
yöntemle çalışılan üst düzey, çok kapsamlı ve özellikli testlerdir. 


#RIDGESTONE > 


Sinema, alışveriş veya leziz bir yemek molasının keyfini sürerken aracınız 
bize emanet. Siz Armada AVM'de dilediğiniz gibi vakit geçirirken aracınızın 
lastikleriyle ilgilenmeyi bize bırakın. 


Kadın sürücülerimize özel hediyelerimiz 
Ozcanlar Lastik Armada mağazamızda sizleri bekliyor. 


4 adet yeni lastik alımında; bir adet Lastik değişimlerinde; çift kişilik 
NetWork marka bayan cüzdanı ve Armada Cinemaximum 
çift kişilik Armada Cinemaximum ,,  Sinemabileti 
sinema bileti Özcanlar'dan hediye! Özcanlar'dan hediye! 
NetWork 
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ARMADA P4 OTOPARKI www.ozcanlarlastik.com.ir 


Ki facebook.com/ozcanlarlastik.com.tr twitter.com/ozcanlarlastik 
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DYT. SEVİL DİLARA GÜNALDI 


BÖLGESEL YAĞLANMA 


“Benim tüm derdim kat kat olan karnımla? “belim ince ama basenlerimden bir türlü 
kurtulamıyorum. Peki sen elma tipi bir vücuda mı sahipsin 
yoksa armut tipi mi? 


Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan(Olife.com.tr 


Bölgesel yağlanmada elma tipi ve armut tipi olmak üzere iki tip yağlanmadan bahsediyoruz. Elma tipi yağlanma, bel çevresindeki yağlanmadır ve erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanır. Armut tipi yağlanma ise yağ dokusunun vücudun alt bölümlerinde toplanmasıdır ve 
sıklıkla kadınlarda görülür. Menopoz ve sonrasında ise kadınlarda bel çevresindeki yağlanma artmaya başlar. Bel çevresindeki yağ hücreleri daha büyük ve iç organlara daha yakın olduğu için bu tip yağlanma metabolik hastalıklar açısından daha risklidir. Direkt olarak kalp 


Hormonal Düzensizlikler 

Pankreastan salgılanan insülin hormonu 
kandaki glikozun hücre içine girmesini sağlar. Vücutta insüline karşı bir direnç varsa 
şekerin dokulara alınması ve kullanılması 
zorlaşır. Bu durum pankreastan daha çok insülin salgılanmasına neden olur. 


Aşırı salgılanan insülin açlık hissine ve 
daha çok yeme isteğine neden olarak kısır 
bir döngü oluşturur. İnsülin hormonunun 
metabolizmasında bir bozukluk yaşanması 
özellikle kan şekerinde dengesizliklere yol 
açacağı için bel çevresindeki yağlanmayı da 
giderek artıracaktır. İnsülin direncinin bir 
adım sonrasının tip 2 diyabet olduğu unutulmadan mutlaka önlem alınması gerekir. 


Basen bölgesinde yağlanma görülen armut 
tipi vücuda sahip olan kişilerde ise büyük 
ölçüde yumurtalıklardan salgılanan ve kadınlık hormonu olan östrojen hormonunun 
metabolizmasında dengesizlikler vardır. Bu 
durum adet düzensizliklerine yol açabilir. 
Kadınlarda östrojen hormonunun vücuttaki 
koruyucu etkisinin azaldığı menopoz döneminde sadece bel çevresindeki yağlanma 
artmıyor aynı zamanda kalp damar hastalıklarına yakalanma riski de artmış oluyor. 


Bel çevresine dikkat! 

Evde bir mezura ile kolaylıkla bel çevrenizi 
ölçebilirsiniz. Kadınlarda 80 cm, erkeklerde 
ise 94 cm üzeri tehlike sınırıdır. Bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm 
üzerinde olması ise kronik sağlık problemlerine işaret eder. 


Duetto Clinic | Tel: (0312) 220 01 20 


hastalıkları ve tip 2 diyabetle bağlantılıdır. 


Bölgesel yağlanma ile nasıl başedebiliriz? 
Karbonhidratlar vücudun temel enerji kaynağı olsalar bile gereğinden fazla tüketildi- 
Şinde üretilen enerjinin fazlası vücudumuzda yağ olarak depolanır. Porsiyon kontrolü 
sağlayamamak, katı yağları ve paketli ürünleri sıklıkla tüketmek, öğünleri atlamak, 
stres ve uykusuzluk bel çevresinde yağlanmaya neden olan diğer faktörlerdir. Bel ve 
kalça bölgesindeki yağları eritmeye yönelik 
tek başına mucizevi besinler yoktur. Sadece metabolizma hızını arttıran ve yağ içeriği 
daha düşük besinler vardır. 


Yoğurt, içeriğindeki kalsiyum sayesinde 
günde 2-3 porsiyon kadar tüketildiğinde bel 
çevresindeki yağlanmayı azaltıcı etki gösterir Lif içeriği yüksek besinler kan şekerini 
dengeleyerek uzun süre tokluk hissi sağladığı için yeterli miktarda meyve ve sebzelerin tüketimine önem verilmelidir. Yapılan 
çalışmalarda açlık hissini bastırıp metabolizmayı hızlandıran yeşil çayın günde 2 kupa 
kadar tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı 
olduğu görülmüştür. 


Her bireyin boyuna, kilosuna, yaşına ve 
yaşam şekline göre vücut gereksinimleri 
farklıdır. Ancak bu gereksinimler karşılandıktan sonra bireyin sağlıklı kilo vermesi 
mümkündür. Yapılan çalışmalarla da desteklendiği üzere; bel çevresindeki yağlardan 
kurtulmanın en iyi yolu tüm besin öğelerini 
karşılayan kişiye özel dengeli bir beslenme 
programı ve düzenli egzersizdir. 
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azı cerrahi ve manevralar o kadar 
B sık yapılıyor ve zamanla o kadar 

alışkanlık haline geliyor ki, o cerrahi tekniğin işe yaramadığı veya faydasız 
olduğu durumlarda da el alışkanlığı ile bunlar yapılıveriyor. Bundan 20-25 yıl kadar 
önce burun estetik ameliyatı neredeyse her 
ameliyatta aynı manevraların tekrarlandığı, 
burnun kapalı olarak şekillendirildiği, bireysel anatomik farklılıkların çok da dikkate 
alınmadığı ve deneyimli bir cerrahın elinde 
toplamda 30 dakika süren bir işlemdi. 
Bugün burun estetiğinde gelinen durum çok 
farklı olmasına rağmen halen bazı manevraların rutin olarak el alışkanlığı ile yapıldığından bahsedebiliriz. 


Öncelikle şunu bilmelisiniz ki; tüm burun 
ameliyatlarından sonra burun ucu bir miktar düşer. Biz bunu biliyoruz ve de bu sebeple genellikle ameliyatlarda burun ucunu 
istediğimiz final sonuçtan biraz daha fazla 
kaldırıyoruz. Eğer ameliyatınızın üzerinden 
6 haftadan kısa süre geçti ve burnunuz size 
çok kalkık geliyorsa hiç endişelenmeyin 
muhtemelen önünüzdeki haftalarda bu 
durum kendiliğinden düzelecektir. 


Çuvaldızı kendimize batırarak başlayalım. 
Burun ucu düşmesi cerrahi teknikten kaynaklanan hatalara bağlı olabilir. Bunların 
en sık görülenleri; 

1) Burun ucunun yüksekliğini sağlayan orta 
kıkırdak duvarın (septum) ön segmentinin 
fazla alçaltılması 

2) Burun ucunun kıkırdaklarının hatalı 
şekillendirilmesi 

3) Burun ucunu yerinde tutan bağ doku 
destek mekanizmalarının onarılmaması 
olarak sayılabilir. 


Doc. Dr.Ozan biti 


BURUN UCUM AMELİYATTAN SONRA DÜŞER Mİ 


Plastik cerrahi bir bilim dalıdır. Estetik cerrahinin ise yadsınamaz sa- Bi 
natsal bir yönü vardır. Bunlar tamam ama söz konusu ameliyat yapmak 
olduğunda biz plastik cerrahlar birer zanaatkarız. Zanaat sermayeden 
çok nitelikli emeğe dayalı, öğrenimin yanı sıra el becerisi, işe yatkınlık 

ve ustalık gerektiren bir meslek anlamına geliyor. Tüm zanaatkarlarda 
olduğu gibi plastik cerrahlarda da bir “el alışkanlığından” bahsedebiliriz. 
El alışkanlığı cerrahı hızlandıran, yaptığı işi daha temiz daha keskin daha 
hedefe yönelik yapmasını sağlayan bir yetidir aslında. Herhangi bir konuda el alışkanlığı kazanabilmek için onu defalarca tekrar etmek ve sonunda 
o işte mükemmelleşmek gerekir. Söz konusu rinoplasti (burun estetiği) 
olduğunda işler biraz daha karışıyor. Zira her hastanın burnu birbirinden 
farklı, her hastanın ihtiyaçları farklı ve her ameliyatta yapılacak olan 
işlemler kişiye özel olmak zorunda. Cerrahların ise kendilerine has bir 
alışkanlıklar listesi var. 


Burun ameliyatında rol oynayan faktörler çok çeşitlidir ve hastaya ait faktörler 

de en az cerraha ait faktörler kadar önemlidir. Hastanın burun ucu kıkırdakları 
bazen çok zayıftır, ameliyatta biraz daha zayıflar ve de üzerindeki deri örtüsünden 
kaynaklanan basınca ve yerçekiminin toplam gücüne mukavemet gösteremez. 
Özellikle hastanın derisinin kalın olduğu ve kıkırdakların zayıf olduğu durumlar, 
burun ucu düşmesine özellikle yatkın olup ilk ameliyat esnasında bazen vücudun 
başka yerlerinden kıkırdak nakli yaparak iskeleti güçlendirmek gerekebilir. Burun 
ucu dudak ile çok yakın ilişki içerisinde olduğundan dudak kaslarının hiperaktif 
olduğu ve burun ucu kıkırdaklarını sürekli olarak aşağı çektiği durumlarda burun 
ucu düşebilir. Bu durumda burun ucunu dikişler ile ne kadar askılarsanız askılayın hiçbir dikiş uzun vadede dudak kaslarını yenemez. Hiperaktif dudak kasları 
olan hastalarımda bu nedenle burun ucunu bir yere taşımak yerine, yük taşımayan 
pozisyonda “yeni bir burun ucu” yapmayı tercih ediyoruz. Bazen burun ucu aslında 
düşük değildir ancak düşük-müş- gibi görünür. Burun ucunun yerinin, açısının ve 
yüksekliğinin normal olduğu ancak burun sırtının fazla yüksek kalmasından dolayı 
burun ucunun “göreceli olarak” düşük göründüğü bu duruma “yalancı burun ucu 
düşüklüğü” (pseudopitoz) diyoruz. Pseudopitoz'un en sık görülen sebeplerinden 
birisi burun ucunun hemen arkasındaki, burun sırtı ile burun ucunun birleştiği “supratip” bölgesinin fazla şiş olmasıdır. Bu alan şiştiği zaman burun yandan 
bakıldığında papağan gagasını andıran bir görünüm alır. Bu deformiteye “yumuşak 
doku supratip deformitesi” diyoruz. Özellikle kalın derili hastalarda görülüyor ve de 
ameliyattan sonra 1,5-2 yıl devam edebiliyor. Bazı durumlarda ise “teknik olarak” 
burun ucunun hastanın istediği düzeyde yüksek /kalkık olması mümkün değildir. 
Burun ile dudağı birbirine bağlayan köprünün (kolumella) yapısal olarak az gelişmiş ve kısa olduğu durumlar veya burnun birden fazla ameliyata bağlı esnekliğini 
kaybettiği durumlar örnek olarak sayılabilir. Her ne kadar oldukça nadir rastlansa 
da bu durumlardan birisine sahipseniz cerrahınız ameliyattan önce sizleri limitasyonlar konusunda bilgilendirecektir. Bu yazıyı doktor olmayan birisi okuduğunda 
kafası karışacak ve okuduğu içerikten elbette pek bir şey anlamayacaktır. Burada 
sadece belli başlı konulara değinmeme rağmen anlayacağınız üzere dışarıdan oldukça basit görünmesine rağmen bu konu oldukça derinliği olan ve dünya üzerinde 
binlerce plastik cerrahın halen daha iyiye ulaşmak için kafa yorduğu bir konudur. 
Ameliyat oldunuz ve burun ucunuz istediğiniz pozisyonda değil ise bu dünyanın 
sonu değildir. Bir sonraki “ameliyattan sonra burun ucum düştü ne yapmalıyım?” 
yazısında bu talihsiz hal ile nasıl başa çıkabileceğinizden bahsedeceğim. 


Doç. Dr. 
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RT, BEL, BOYUN RAHATSIZLIKLARINDA 
SPORTİF REHABİLİTASYON 


© COMPEX TERAPİ di KINESIOLOGY 


' AĞRI BANDI 
UYGULAMASI 


* Sırt, bel, boyun ağrılarında kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir, 
* Uygulanan bölgenin kolay hareket edebilmesini sağlar, 
* Lateks içermediği için ıslanma ve terleme durumunda bile cilt 
üzerinde kalabilmektedir, 
* Hasarlı bölgedeki azalan kan basıncını artırır ve 
böylelikle lenfatik drenaj oluşturur, 
* Mutlaka bir uzman tarafından uygulanması gerekmektedir 


* Var olan kas kuvvetinin daha üst seviyeye çıkarılması 

* Azalmış ya da kaybolmuş kas kuvvetinin geri kazanılması 

* Vücuttaki kasların sıkılaştırılması ve enerji harcanmasının sağlanması 
* Kan dolaşımının düzenlenmesi ve masaj etkili gevşemenin sağlanması 
* Ağrı tedavilerinde kullanılması 


Aysu Çalışır ÖZDEN Prof. Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ Ünal Şahin SUSAM 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ortopedi & Travmatoloji / El Cerrahisi & Microcerrahi Sportif Rehabilitasyon Uzmanı 
«7 HERMOS SPORTS REHAB & SPA YEME NARA 
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EFSANE GERİ DÖNDÜ! 
Süleyman Nazif Kitchen &Bar Ankara'da 


Ankara'da sosyal yaşam tarihi denilince akla gelen ilk isimlerden Süleyman Nazif geri döndü! Markanın yaratıcısı Serdar Calbay bu dönüşü 
kentin en eski ve en çok okunan yayını Ankara Lıfe Dergisi'ne anlattı... 


Röportaj: Berna Özsoy bernaGlife.com.tr Fotoğraf: Süleyman Ceylan suleyman (&)ife.com.tr 


restoran işletmeciliğine adım atmış ve bugüne kadar da 

başarılı bir şekilde yürütmüş. Ankara'da çeşitli mekanları açan ve işleten Calbay'ın en büyük özelliği ise açtığı mekanlarda kendi farkını yaratması. Şehir plancısı olması nedeniyle 
tüm mekanlarda dekorasyonları kendisi yapmış. Şu anda Şili 
Meydanı'nda yeni açtığı Süleyman Nazif Kitchen&Bar'da da ne 
kadar farklı ve zevkli dekorasyon yarattığını da görüyoruz. İçeri 
girdiğiniz andan itibaren elit bir şarap restoranı olduğunu fark 
ettiğiniz Süleyman Nazif Kitchen&Bar'ın işletmecisi Serdar 
Calbay ile yeni mekanı hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 


S erdar Calbay, aslen bir şehir plancısı ama yıllar önce 


Süleyman Nazif”in geri dönüşü muhteşem oldu! 
Ankara'da belli restoran zincirleri var. Bizim farkımız aslında 
yaptığımız tarz, bizimki daha butik bir anlayış. En iyi yaptığımız şeyleri sunmaya çalışıyoruz. O nedenle diğer et restoranları, balık restoranlarından ayrıyız. Çeşitli etkinlikler yapacağız 
mesela. Bazen yemek müziği bazen DJ performansı yapacağız 
bazen de canlı performanslar olacak. Cuma-Cumartesi belli gruplarla başlayacağız. Sevgililer Günü'nden sonra da Çarşamba günleri daha belirgin isimlerle çalışmak istiyoruz. Caz 
olabilir, pop olabilir, rock olabilir. Şu anda Melis Sökmen ile 
görüşüyoruz. Sibel Köse, Su Soley, Mine Çağlayan isimleri de 
burada görmek istiyoruz. Çok iddialıyız diyebilirim. 


Menünüzde farklı neler var? 

Biz kendi içinde bir şarap restoranı anlayışıyla menümüzü 
oluşturduk. Hepsini özenle seçerek hazırladık. Ana yemeklerde 
hangi yemeğin hangi şarapla gideceğini yazdık. Herkesin damak tadı farklıdır tabi ki onları seçmek zorunda değiller ama 
bizim amacımız bir fikir vermek. Menümüzde Pastırmalı Mercimek Çorbası ilginç gelebilir insanlara. Başlangıçlarda domuz 
etinden soğuk et tabağımız var. Biz özellikle yabancı misafirlerimiz için bunu menüye eklemek istedik. Pazı dolmamız ise 
kesinlikle efsane diyebilirim. 


Kokteyllerinizde de epey iddialısınız... 

Kokteyllerimiz konusunda çok iddialıyız. Kokteyllerimizi Ali 
Bey yapıyor. Ben bir bar şefimiz var demiyorum, bir kimyagerimiz var diyorum. Kokteyl menümüzün tamamı Ali Bey'in tarifleri. Her damak zevkine uygun kokteyllerimiz var. İster hafif ister sert her çeşit kokteyli “kimyagerimiz” yapıyor. Kendisi yurt 
dışından da özel malzemeler getiriyor ve sunumları da farklı bir 
şekilde yapıyoruz. 


Kokteyllerinizin içinde “Ankara” diye bir kokteyl 
var. İsmini “Ankara” koymanızın sebebi nedir? 

Aslında Ankara'dayken Ankara'ya uygun bir şey olmasını istedik. Eskiden hani Ankara'da bacalar tüterdi. Biz ona atıfta bulunmak istedik. Tütsülediğimiz zaman çıkan dumanları biz eski 


Ankara bacalarına benzetiyoruz. Sert ama çok yumuşak içimli 
bir içecektir “Ankara”. Kokteyllerin içinde bulunan bitterlerin 
de hepsi el yapımı. Ali Bey onları kendisi yapıyor. Hiçbir katkı maddeleri yok. Bir de Ali Bey, kokteyller için portakal çiçeği 
suyunu damıtarak elde ediyor. Onu sipariş veriyoruz ve özel 
olarak geliyor. 


Dekorasyonu siz mi yaptınız? 

Ben yaptım. Daha önce işlettiğim tüm mekanların dekorasyonunu da ben yapmıştım. Burada gördüğünüz tabloların hepsi 
satılık mesela. Tabloları görsel olarak kullanmanın yanında satın almak isteyenler için satıyoruz, yerine başka bir tablo koyuyoruz. 1 Sanat kurucularından Nilay ve Mehmet Ünal kardeşler 
bizim burada hem sanat danışmanlığımızı hem de küratörlügümüzü yapıyor. Burada bir zaman sonra Pazar günleri mezat, 
müzayede olacak. Pazar günleri kapalıyız, o günü de öyle degerlendirmek istedik. Aslında burası sadece bir restoran değil, 
aynı zamanda bir sanat merkezi. 


Etkinlikler dışında kokteyl ya da organizasyon yapmak isteyenlere olanak sağlıyor musunuz? 

Tabi ki, belli saatler ve belli günlerde olabiliyor. Bizim bir de 
içeride bir odamız hazırlanıyor. Burası özel bir yemek salonu 
olacak. Toplantılar da yapılabilir, aile içinde ya da arkadaşlar 
arasında kutlamalarda da kullanılabilir. 


Mesela amatör gruplar da burada sahne almak isterlerse onlara da fırsat veriyor musunuz? 

Tabi ki veririz. Belli zamanlara belli insanlar doldurmak lazım. 
Şimdi bir proje düşünüyoruz. Bahar geldiğinde bahçe açıldığı 
zaman öğrencilerden akustik-caz performansları yapmak isteyenlere fırsat tanıyacağız. 


Yemek müziği ve canlı müziği ayırmışsınız galiba... 
Evet, ayırdık. Aslında şimdilerde bir canlı müzik furyası var. 
Ben onu anlamış değilim. Yemeğe gelip “canlı müzik yok mu?” 
diye soruluyor. Biz akşam yemeğinde daha soft parçalar çalıyoruz, yemek sonrasına canlı müzik koyuyoruz. Yemek sonrasında bütün masalar bistro oluyor. 


Biz eğer yemek sırasında canlı müzik koyarsak kimse yediği 
yemekten bir şey anlamayacak. Ama biz yaptığımız yemekleri 
anlatmak durumundayız. Akşam yemeğinde öne çıkan yemek 
ve ambiyans olmalı. Böyle olduğu için canlı müziği yemek sonrasına koyduk. Canlı müzik mutlaka olmalı dersek vokalsiz keman, flüt olabilir. 


Canlı müzik ne zaman başlayacak? 

9 Şubat'tan itibaren başlayacak. Şu anda Cuma ve Cumartesi 
günleri Sütlü Kakao ve Cover Rangers çıkacak. Zaman geçtikçe 
Çarşamba günleri olacak programları da duyuracağız. 
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Merhaba, öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize biraz 


kendinizden bahseder misiniz? 

İsmim Özgür Can ÇELİK. Pi Fuar Yönetim Kurulu 
üyesiyim. Genel Müdürlüğü'nü yürütmekteyim. Organizasyon ve fuarcılık alanında 10 yıla aşkın bir süredir hizmet 
vermekteyim. 2 yıldan beri evlilik hazırlıkları fuarı organize etmekteyiz. Fuarcılıkta uzman olduğumuz sektör evlilik 
hazırlıkları sektörüdür. Önümüzdeki ilk proje de “Evlilik 
Hazırlıkları Fuarı ve Festivalidir. 

Neden “Evlilik Hazırlıkları Fuar” ? Bu fuarın 
tarihi ne zaman? 

Fuarcılık sektörü her geçen yıl büyüyen ve gelişen 
bir sektördür. Yaşayan bir sektörü her kesime ulaştırmak 
adına bu fuarı düzenliyoruz. 'Evlilik Hazırlıkları Festivali ve 
Fuarı'nı 22-25 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştireceğiz. 


< 


Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Festivali? projesi 


hakkında biraz bahseder misiniz? Fuarın içeriği 
nasıldır? 


"Evlilik Hazırlıkları Fuarı evlilik hazırlıkları içerisinde bulunan çiftlerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm ürün 
ve hizmetleri bir arada bulabilecekleri bir fuardır. Gelinlik firmalarından moda evlerine, ev dekor firmalarından 
nikah şekeri ve davetiye fırmalarına varana kadar evlilik 
hazırlığındaki tüm sektörler bir araya gelip evlilik hazırlığı 
içindeki çiftlere verimli bir iletişim köprüsü kuracaktır. 

Bu fuarın diğer “Evlilik Hazırlıkları Fuarr'ndan 
farkları nelerdir? 

Dünyada ve Türkiyede yapılan diğer evlilik 
hazırlıkları fuarlarında da tüm sektörleri bir arada bulabilirsiniz. Bizim etkinliğimizin diğer fuarlardan en büyük 
farkı sadece fuar değil festival havasında da geçmesidir. 
Fuarımızda 20'den fazla gelinlik ve abiye kıyafeti defileleri düzenlenecektir. Ayrıca saç tasarım defileleri organize edilecektir. Make-up şovları ve dans gösterileri ile 
de etkinliğimiz festival havasında gerçekleşecektir. Ünlü 
manken ve sanatçılarımızla görüşmelerimiz devam etmekte, 
minimum iki konser organizasyonu olacaktır.Bu yüzden 
etkinliğimizin ismi “Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Festivali dir. 


İnsanlar neden fuarınıza katılsın? Hedef kitle kimlerdir? 

Hedef kitlemiz evlilik hazırlığı içerisinde bulunan tüm 
çiftler ve ebeveynleridir. Fuarda ihtiyaç duyabilecekleri tüm 
ürün ve hizmetleri bir arada bulabilecekleri için fuarımızı 
mutlaka ziyaret etmeleri gerekmektedir. 

Neden Ankara'da “Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve 
Festivali” düzenliyorsunuz? 

Ankarada her yıl 20 bine aşkın çift evlenmektedir. 
Günümüz dünyasında en değerli şey zamandır. Evlenecek 
çiftlerin zamanlarını efektif kullanabilmeleri ve sektörün tüm 
paydaşlarını bir arada bulabilecekleri etkinlikler ile çiftlerimizin heyecanlı ve bir o kadar zor olan bu sürecinde kolaylaştırıcı 
olmak için Ankarada “Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Festivali” 
planlamaktayız. 

Ankara'da ki fuar sistemini nasıl buluyorsunuz? 

Dünyada ki diğer başkentler aynı zamanda fuar 
şehirleridir. Fransada en yoğun fuar yapılan yer Paris, 
Almanyada Berlin, Rusyada en çok fuar yapılan şehirlerin 
başında Moskova gelmektedir. Dünya başkentleri fuarcılık 
anlamında bu kadar gelişmişken Ankarada fuarcılık sektörü son 10 yıldan beri canlanmaya başlamıştır. İspanyada 
Madridde ki sadece bir fuar alanının toplam metrekaresi 
240.000 metrekareyken Ankarada fuar alanlarının toplam 
metrekaresi 30.000 metrekareyi geçmemektedir. 


“Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Festivali?” şuan ne 
aşamada? Fuarda yer almak isteyenler, katılımcı olmaktan 
ziyade stant sahibi olmak isterlerse nasıl bir yol izlemeliler? 

Geçen yıl Ankarada birincisini düzenlemiş olduğumuz 
“Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Festivali! çok iyi geçtiğinden 
dolayı bu sene katılım oldukça hızlı gerçekleşti. Fuar alanında 
9680e yakın doluluk sağlamış durumdayız. Geri dönüşümler 
çok olumlu olduğu için geçtiğimiz yıla göre fuar alanının 
metrekaresi 3 kat oranında artmış durumda. Fuara katılmak 
isteyen sektör sahipleri bizlere iletişim numaralarımız, mail ya 
da sosyal medya üzerinden ulaşım sağlayabilirler. 

“Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Festivali 


gerçekleştirdiğiniz için bu sürece oldukça hakimsiniz. 
Evlenecek olan çiftlere önerileriniz var mı? 

Bu konu ile ilgili vereceğim bilgiler bir kitap doldurabilir ama kısaca özetlemek gerekirse gelin adaylarımızın 
gelinliklerini seçerken organizasyonu gerçekleştirecekleri alan 
çok önemlidir. Saç modelleri ve makyajlarını da bu alanlara 
uygun şekilde yapmaları gerekmektedir. Gelin adayımız bir 
kır düğünü planlıyorsa rahat ayakkabılar, doğal bir saç modeli 
seçmelidir. Vücut ölçülerine uygun gelinlikler seçmeleri gerekmektedir. Evlenecek çiftlerimiz ev mobilyası seçerken mutlaka 
yaşayacakları evin tüm ölçülerini önceden alıp perde, mobilya 
ve ev dekor aksesuarlarını buna göre belirlemeleri gerekmektedir. Mobilyaya göre ev değil, eve göre mobilya dekorasyonunu 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca evlenecek çiftler eş dost ile değil, profesyoneller 
ile çalışmalıdır. Yani Benim teyzemin kızı çok güzel fotoğraf 
çekiyor” diye fotoğraf çekimini teyze kızına değil profesyonel 
fotoğrafçılara bırakmalıdır. 


RÖPORTAJI 


GÜL BETÜL KOBAL 


BAŞARILI, KADINESİRiŞİNCİ 


e e 


Gül Betül Kobal, 17 yaşında iş hayatına atılmış ve 24 yaşında kendi işini kurmuş olan başarılı bir kadın girişimci. 

Başkaları tarafından yönetilmenin kendisine göre olmadığını anlayıp “Betül Emlak'ı kuran Kobal, 23 yıllık Betül 

Emlak serüveninin ani bir kararla başladığını söylüyor. Paranın bir kazanç olmadığını, önemli olanın insanlara 

dokunmak ve sevdikleriyle geçireceği zaman olduğunu da belirten Kobal ile iş ve özel hayatı ile ilgili keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik. 


Röportaj: Berna Özsoy bernaGlife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©)life.com.tr 
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Betül Hanım, Betül Emlak'ı anlatır mısınız? 
1995 yılından bu yana Uğur Mumcu Caddesi'nde 
faaliyet göstermekteyiz. 23 yıldır aynı adreste 
BETÜL EMLAK olarak gayrimenkul yatırım 
danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İnsanları 
EV'lendiyoruz :) Yuvalarını, iş yerlerini bulmalarına yardımcı oluyoruz. Gelecekleri için yapacakları 
yatırımlarında yol gösteriyor, doğru ve isabetli 
kararlar almalarına yardımcı oluyoruz. Yurt içinde 
veya yurt dışında faaliyet gösteren firmalara 
yatırım ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 
Ayrıca ülkemizde bulanan birçok büyükelçilik ve 
yabancı uyruklu firmalara da danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. 


Sektörde Betül Emlak'ın farkı nedir? 
BETÜL EMLAK ailesinde, güven ve süreklilik 
esastır. Ofisimizi ziyaret eden misafirlerimiz 
kendilerini özel ve güvende hissetmelidir. Yapaca- 
$ı yatırım için doğru ve güncel bilgi alarak karar 
verilmesi için çaba sağlanır. Çalışma arkadaşlarımızla yol arkadaşlığımız uzun yıllara dayanır. On 
yıl sonra bile geldiğinizde size aynı danışmanlar 
hizmet vermeye devam ederken yeni, genç ve 
dinamik kadromuz sizi karşılayacaktır. 


Size göre emlak sektörünün avantajı ve 
dezavantajı nedir? 

Sektörde prensipli ve ilkeli, dürüst ve şeffaf olmayı başarırsanız manevi ve maddi tatmine ulaşırsınız. Fakat sektörün meslek yasası halen yasa 
tasarısı olarak beklemektedir. Mesleki yeterlilik 
belgesi zorunluluğu getirildi. Emlak yasa tasarısı 
geçerse mesleğimizde oluşan dezavantajlar ortadan kalkacaktır. 


Türkiye'de her sektörde olduğu gibi emlak 
sektöründe de erkek egemen bir yapı var. Bu 
sizi etkiliyor mu? 

Ülkemiz erkek egemen bir toplum olarak görünse de yuvayı dişi kuş yapar :) Cumhuriyet kadını 
olarak her zaman kendini geliştiren, zeki, araştırmacı, bilime, sanata, teknolojiye inanan, gelenek 
ve göreneklerine, inançlara saygılı, yaptığımız 
her işi daha samimi, daha ilkeli, düzenli ve anaç 
bir tutumla yaptığımız için başarıyı her zaman 
yakalıyoruz. 


Kadın bir emlakçı olarak sizce kadınlar ev 
alırken nelere dikkat etmeliler? 


Biz Türk kadınları gelişmişliği, modern yaşam 
koşullarına çok rahat uyum sağlayan araştıran ve 
ne istediğini net ifade eden kadınlarız. Örneğin; 
sizi misafir ettiğimiz KARAT Residence'ta, gelen 
tüm bayan müşterilerimiz başta mutfak, banyo, 
ışık durumu ve iç imalata dikkat ediyorlar. Beyler 
ise teknik, yapı ve fiyatı ile ilgileniyorlar. 


Türkiye sizce emlak konusunda güvenilir bir 
liman mı? 

Dünyada ve ülkemizde en önemli sektörlerden biri 
de gayrimenkul sektörüdür. Altında 600'e yakın iş 
kolunu besler, iş ve istihdam sağlar. Ülke ekonomisinin en önemli lokomotifidir. Ülkemiz tarihi 
geçmişi, coğrafi konumu, sosyal ve kültürel yapısı 
tübariyle birçok kültürü bir arada barındırıyor. 
Anadolu eşsiz bir toprak parçasıdır ve her zaman 
dünya devletleri için cazibe noktasıdır. Dünyada 
ve ülkemizde siyasi ve ekonomik dalgalanmalar 
olsa da ülkemiz her zaman cazibesini korumuştur. 
Çünkü Anadolu her zaman bereketi ve bolluğu ile 
kazanır, kazandırır. 


Son zamanlarda gayrimenkul sektöründe bir güvensizlik var. 
Bunun nedeni sizce nedir? 

Dünya değişiyor, yönetim şekilleri, ekonomik yapı, siyasi ve politik 
dengeler değişiyor. Ülke sınırlarımız etrafındaki birçok ülkede 
savaş veya ekonomik kriz var. İnsanlar mutsuz, umutsuz. Böyle 

bir süreçte ülkemiz üzerinde oynanan pis oyunların da hepimiz 
farkındayız ama biz her zaman olduğu gibi bu süreci de en az zararla 
atlatmayı başaracağımıza inanıyorum. Bu nedenle tabi ki tüm iş 
kollarında olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de bir yavaşlama 
oldu. Ama güvensizlik değil. 


Yurt dışı ile karşılaştırdığınızda Türkiye'de gayrimenkul 
sektörü ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? 

Ülkemizde gayrimenkul sektörü çok hızlı, modern ve yeni teknolojiye göre imal edilmektedir. Son dönemde Asya ve Avrupa ülkelerinden gelen yoğun talep doğrultusunda inşaat firmaları ürettikleri 
projelerde çağa ve teknolojiye göre her zaman yenilenerek devam 
ediyorlar. Yurt dışındaki gayrimenkul sektörü ülkemize göre daha 
standart bir yapıda ve çok yüksek maliyettedir. 


Gelelim özel hayatınıza... Öncelikle sinema, tiyatro ve kitapla aranız nasıl? 

Özelikle kitaplar olmazsa olmazlarım. Montaigne “Denemeler” 

ise başucu kitabım. Ne zaman kafamda soru işaretleri olsa açar 
okurum. Yine Oğuz Atay'ın, Sabahattin Ali'nin kitaplarını okurum. 
Sinemayı takip ederim ve sürekli giderim. Dram ve komedi filmleri 
hoşlandığım türler arasında, tiyatro kısmında sanırım biraz zayıfım. 
En kısa zamanda bir tiyatro arkadaşı edinmek dileklerim arasında... 


Sosyal hayatta Gül Betül Kobal nasıl biri? 

Ben bir Cumhuriyet kadınıyım... Özgürlüğünü ve bağımsızlığını elinde tutan, ekonomik özgürlüğünü kendi yaratmış, kendini 
geliştirmeye önem veren, gözlem yapan, okuyan araştıran, aileye, 
sosyal yapıya, geleneklerine bağlı, dostluğa, arkadaşlığa, güvenilir 
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bir liman olmaya önem veren bir kadınım. Ayrıca; tüm zorluklara 
ve üzüntülere gülümseyen bir kalple bakabilmeyi başardığımızda 
aşamayacağımız problem olmayacağını; sevgi, şefkat ve anlayışın 
her kapıyı açtığına inanıyorum. 


İş dışında neler yapıyorsunuz? 

Pazar günlerimi sevgili annemle geçiriyorum. Diğer zamanlarda 
fırsat buldukça lezzetli sofralar hazırlayıp arkadaşlarımla güzel 
sohbetler vazgeçilmezim. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de 
katılıyorum. 


Diyelim ki bir yıl boyunca yurt dışında gezme şansınız var. 
Nerelere giderdiniz? 

Avrupa ve Amerika'yı daha önce birkaç kez gezme şansım oldu. 
Afrika ve Uzak Doğu, özellikle Himalayaları, Budistleri keşfetmeyi 
çok isterdim... 


Herhangi bir kitapta ya da filmde bir karakter olsanız hangisi olurdunuz? 

Jack London kitabında Martin Eden olurdum veya Sevgi Soysal'ın 
Tante Rosa karekteri olurdum. 


Hayatınızdaki “keşke” ve “iyi ki”ler neler? 
“Keşke” dediklerim yok ama yanında olmak isteyip olamadıklarım 
var diyelim. 


Son olarak Gül Betül Kobal'ın Ankara'sı nasıl bir yer? 
Ankara; samimi, güvenli sıcak bir o kadar da devlet terbiyesi ve 
edebi olan bir şehirdir. Ayrıca Ankara iki caddedir. Örneğin; yeni 
tanıştığınız bir kişi ile on dakika sohbet ederseniz, mutlaka bir 
ortak tanıdığınız çıkar. Bu da sosyal hayatta veya ticari hayatınızda 
kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Kişisel ve ticari ilişkilerinizi daha sağlıklı oluşturmanızı sağlıyor. 


Ojpor |9SE 


ev tadında partiler 


Açık ve kapalı alanlarda Bayanlara Özel Günler (Kapalı ve Açık Bahçede) 


çocuk doğum günü parti ve organizasyonu İş Sonrası Partiler 

Temalı Doğum Günü Şirket Motivasyon Toplantıları 

Baby Shower Yılbaşı ve 23 Nisan Kutlamaları Balon Süsleme 
Parti Malzemeleri ve Helyum Uçan Balon Yetişkin ve Genç Doğum Günü Partileri 


Ahmet Taner Kışlalı Mh. Park Cd. 2866. Sk. 29/B Çankaya/Ankara 
Tel: *90 (312) 240 19 79 


www.bipartyhouse.com 


HAYATI GIVILERLE RESMEDEN SANATI 


Doğu'nun Picasso'su olarak da anılan ünlü ressam Haydar Ekinek, sanatını çivilerle tuvale yansıtıyor. Türkiye ve dünyanın birçok yerinde sergiler açan genç ressam, kendi geliştirdiği yöntem ile sanat dünyasına renk getiriyor... 


esim çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Van'lı ressam Haydar Ekinek, şimdi de Ankara Çağdaş Sanatlar 
Merkezi'nde açtığı sergiyle karşımızda. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen açılaşa kent genelinde çok sayıda sanat sever 
katılırken, medya da yoğun ilgi gösterdi. 


Şehrin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi'ne verdiği 
röportajda 20 yıldır İstanbul'da yaşadığını, ancak doğduğu Van'dan 
kopaamadığını behirten Ekinek, Van'nın tüm değerlerini tualine 
aktardığını söylüyor. Bunun yanı sıra bu sergisinde İstanbul ve 

nü temalı eserlerini de izleyicilerin beğenisine sunan dünyaca 
ünlü sanatçı, kendi geliştirdiği teknik ile sanat severleri kendine 
hayran bırakıyor. Farklı resim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken 
Haydar Ekinek, son yıllarda şiddete maruz kalan ve toplumda hak 
ettiği yeri bulamayan kadınları konu alan “Kadın temalı sergisini 
Ankaralılarla buluşturdu. Ekinek'in resim çalışmalarını farklı kılan 
noktaysa fırça yerine çivi kullanması. 


Çiviyle boyalara renk veren ressam, ayrı bir tarz yarattı. Ankara 
Life dergisi'ne verdiği röportajda Ekinek şöyle devam ediyor: 
“İlkokulu İskele Yatılı Bölge Okulu'nda okudum. Van Endüstri 
Meslek Lisesi'nde lise öğrenimimi tamamladım. İlkokul ve lise 
zamanlarında resim yarışmalarına katıldım. Yarışmalardan aldığım 
birincilik ve dereceler hayatımın dönüm noktası oldu.” Çok sayıda 
sanatçının eserlerini incelediğini dile getirerek resim çalışmalarını 
sürekli geliştirmenin yollarını aradığını ifade eden Ekinek Çağdaş 
Sanatlar Merkezi'ndeki son sergisinin Esma Bayraktar küratörlügünde hazırlandığını da sözlerine ekliyor. 


Ressam Haydar Ekinek, Dünya'da ve ülkemizde bir ilke imza 
atarak fırça yerine çivi kullanarak sanat çalışmalarına yön veriyor. 
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İstanbul Şişli'de resim Atölyesi olduğunu kaydeden ve atölyesindeki resim çalışmalarında kendi tarzını ortaya çıkardığını ifade 
eden Ekinek, “Renkler ve çizgiler üstünden sürekli çalıştım. 
Resim çalışmalarımda fırça yerine çivi kullanıyorum. Atölyemde 
resim çalışmalarıma devam edeceğim” diyor. 


Şehrin en saygın yayını Ankara Life Dergisi'ne verdiği röportajda 
kişisel ve karma sergilere de katıldığını ifade eden ünlü ressam 
şöyle konuştu: 


“Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki resim çalışmalarının konusu 
“Kadın. Toplumumuzda şiddete maruz kalmış ve toplum tarafından hak ettiği yeri bulamayan kadınları anlatmayı tercih ettim. 
Amacım; Kadına karşı uygulanan ikinci sınıf anlayışı ve erkeğin 
kadına karşı davranış imajını kırmak. Ayrıca kadını hak ettiği yere 
koymak lazım.” 


Her tablonun ayrı bir hikâyesi olduğunu kaydeden Ekinek, “Önce 
kendi topraklarımızdaki insanlara, sanatı sevdirme amacındayım” 
diyor. Ressam, eserlerinde doğunun mistik havasından ve mitolojik öğelerden de yararlanıyor. Ekinek, “Doğduğum topraklardan 
kopmayarak, sanatın evrensel dilini hemşeri ve dünya insanlarıyla 
paylaşıyorum” diyor. 


32 yıldır resim sanatıyla uğraşan Haydar Ekinek, Van Valiliği 
Sanat Galerisi, İstanbul Harbiye Askeri Müze, Van Akdamar adası 
Barış ve Kardeşlik Sergisi, TBMM Ankara sergisi, Büyükçekmece Kültür Parkı, Kervansaray Beşiktaş Bahçelievler Üniversitesi, 
Ankara Zafer Çarşısı, Bodrum Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Van 
Ticaret Odası, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergiler açtı... 


çılıyoruz 
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2 YILLIK TEGRÜBESİYLE 


Vaşak Gaz, 1993 yılında kurulduktan sonra tecrübesi ve başarısıyla bugünlere gelmiş ve bugün Ankara'daki neredeyse tüm 

sektörlerin gaz ihtiyacını karşılamakta. Şu anda başında bulunan başarılı ve genç iş adamı Yasin Tıraş da okuduğu yıllardan itibaren 

bu konuda tecrübe kazanmış ve işini de severek yapıyor. İş seyahatleri ve sektörle ilgili gelişmeleri takip etmek için sıkça yurt dışına 
giden Tıraş ile Vaşak Gaz hakkında konuştuk... 


Röportaj: Berna Özsoy bernaGlife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan Glife.com.tr - Aycan Aslan aycanGlife.com.tr 


Yasin Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

2015 yılında Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun 
oldum. Okul hayatımın yanı sıra fırsat bulduğum her vakitte 
babamın yanında şirkete gider gelirdim. 


Çocukluktan bu zamana kadar her gün artan bilgimle daha çok 
isteyerek ve severek çalışmaya başladım. Asıl olarak 2015 yılında 
üniversite hayatım bittikten sonra düzenli çalışmaya başladım. İş 
hayatımın yanı sıra gezmeyi çok severim. 


Çocukluk çağlarından sonra yurt dışı gezilerine katılırdım ancak 
işe başladıktan sonra sektörümüzle ilgili gelişmeleri takip etmek 
adına sık sık yurt dışı ziyaretlerim olmaktadır. ANGİAD ve 
ORSİAD'ta üyeliklerim var. Bunların beni iş hayatıma daha çok 
motive ettiğini ve başarımı artırdığını düşünüyorum. 


Vaşak Gaz'dan bize bahsedebilir misiniz? 
Firmamız 1993 yılında Vaşak Gaz Makine Hırdavat Sanayi ve Tic. 
Ltd. Şti. olarak ticaret hayatına başlamıştır. 


Sanayi sektöründe kaynak ve kesmelerde kullanılan gazlarla 


Vasak Gaz 


beraber medikal amaçlı olarak hastanelerde kullanılan gazların 
dolum ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 25 yıllık tecrübemiz, 
deneyimli kadromuz, iş güvenliği konusunda hassasiyetimiz ve 
çözüm odaklı müşteri hizmetimiz ile sektörde büyümeye devam 
etmekteyiz. 


Vaşak Gaz'da ne tür ürünleriniz var? 

Vaşak Gaz'da; dolum ve dağıtımını yaptığımız oksijen, 
karbondioksit, argon, özel karışım ve azot gazları; sadece 
dağıtımını yaptığımız helyum, hidrojen, narkoz(AzotProtoksit), 
amonyak, kuru hava, etilenoksit, asetilen, LPG gazları mevcuttur. 


Gaz analizlerini neye göre yapıyorsunuz? 
Analizör cihazı ile ilgili gazın TSE Standartlarına göre yapıyoruz. 


Son olarak bu işi başarılı bir şekilde yapmak için bir püf 
nokta var mıdır? 

Kullanılan gazların ve ekipmanların kaliteli olmasına, çalışan 
işcilerin eğitimli ve dikkatli olmasına önem verdiğimiz gibi 
sektörle ilgili geçmişte yaşanan sıkıntılı durumlardan ders 
çıkarmak prensibimizdir. 


Adres: İvedik OSB 1474. Cadde Gözde Sitesi Numara: 55 Yenmahalle/Ankara Telefon : (0312) 395 36 38 
www.vasakgaz.com.tr 
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ASLI ŞAFAK 
BAŞARILARA DOYMAYAN BİR TELEVİZYONGU 


“On parmağında on marifet” diye bir söz vardır, işte bunun tam karşılığı Aslı Şafak. Türk kadınının bir başarı öyküsü aslında... Bloomberg HT'de ekonomi haberlerini ondan öğreniyoruz, yine Bloomberg HT Radyo'da ekonominin sesi oluyor, bu 
arada boş durmayıp kitaplar yazıyor, TEDX'deki konuşmalarını milyonlar izliyor, üniversitede ders veriyor, yılın en başarılı 
kadını olarak ödül üstüne ödül alıyor... Biz bunları yazarken yoruluyoruz ama o yorulmuyor ve bize de bu temponun 
içinde zaman ayıran ekonominin gülen yüzü Aslı Şafak, Ankara Life dergisinin sorularını içtenlikle yanıtlıyor... 


Röportaj: Tolga Aydoğan 


Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Kendinden bahsetmek tuhaf geliyor, ama kendim deyince de aklıma 
ilk olarak iyimserliğim, ikinci de huysuzluğum geliyor. Bu, bugünün 
dünyasına göre tanımlanan bir huysuzluk. Yani titiz olmak, dakik 
olmak, işini iyi yapmak için çabalamak ve çevremde olup bitenleri 
sorgulamak. “Adaaaam sen de” dememek. Bir çalışan, bir dost, 

bir vatandaş olarak bu sıfatların yüklediklerini yerine getirmeye 
çalışmak. Eskiden buna huysuzluk denmezdi, şimdi deniyor. 


Şaşırmayı seviyorum yani. Hala olanlara şaşırarak bakıyorum ve 
kanıksamayı reddediyorum. Bu da beni canlı ve ateşli tutuyor. Ama 
bu soru, ailem ve okuduğum okullar üzerineyse şöyle diyebilirim: 
Ebeveynlerini küçük yaşlardan itibaren kaybetmeye başlamış ve 
kaybetme eylemini artık sonlandırdığını uman iyimser bir faniyim. 
Birçok alanda başarılı bir kadın olarak karşımıza çıkıyorsunuz. 


Bunun sırrı nedir ve bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz? 
Herkes gibi sadece. Kendimi gerçekleştirme gayreti diyelim. 

Hep hayallerim vardı. Hayat ve çevremdekiler bu hayallerimi 
gerçekleştirmek için bilerek veya bilmeyerek yardımcı olduklarında 
nasıl “hayır” diyebilirdim ki? İstediklerim teker teker önüme 
geldiğinde, “kusura bakmayın vaktim yok” diyemezdim. O zaman 
geriye bir tek seçenek kalıyordu, zamanını doğru yönetmek. 
Televizyon ve radyo yayınlarını yaparken, okulda ders vermek, 
kitap yazmak, konuşmalar yapmak ve özel hayatına vakit ayırmak. 
Hepsi iyi planlanmış bir ajanda içinde tıkır tıkır yürüyor. Hayatı 
basit, pratik yaşamak da buna yardımcı oluyor. 


Bloomberg HT'de ekonomi programına nasıl başladınız, 
gazetecilikten TWye geçtiniz ve ekranların sevilen yüzü 
oldunuz bu nasıl bir duygu? 

Mülkiye'nin Ekonomi Bölümü'nden mezunum. Okurken çalışmaya 
başladım. İlk çalıştığım yer Tercüman Gazetesi'dir. Sonrasında 
TRT'ye girdim. TRT'de uzun yıllar muhabirlik ve program 
sunuculuğu yaptım. Eşimin işi nedeniyle 2003 yılında Londra'ya 
taşındım ve 7 yıl orada yaşadım. 2010'un Ocak ayında Bloomberg 
HT kanalının kurulduğu ve bir Londra Temsilcisi aradıkları haberi 
geldi. Kabul ettim. Londra'dan her gün 2 kere İstanbul'a bağlantı 
yapıyor, finansal piyasaların durumunu aktarıyordum. 


Bunu eğlenceli yapma tarzım yöneticilerin dikkatini çekti ve 2 
ay sonra İstanbul'a gelmemi istediler. İyi ki de gelmişim. Çok 
az kişiye nasip olan, ekranda kendi gibi davranabilme özgürlüğü 
verildi. Ben de bu özgürlüğü, ekonominin sevilebilecek bir şey 
olduğunu anlatmaya çalışarak kullandım. Çok korkulan ekonomi 
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Jargonunda yeni kelimeler kullandım. Asık suratlı ekonomik verileri 
eğlenerek anlattım. Grafikleri kahve falı bakar gibi yorumladım. 

Bu tarz başta yadırgandıysa da sonraları kendi kitlesini yarattı. 
Burada yöneticilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmem 
gerekiyor, zira onlar arkamda durmasaydı bu gerçekleşemezdi. 


İngiliz Xsights şirketi tarafından yapılan araştırmada 
Marketing Türkiye tarafından ekonomi alanında en iyi kadın 
gazeteci seçildiniz, bu ödülü aldığınızda neler hissettiniz? 
Her ne kadar ekrandan özgüveni yüksek biri gibi görünsem de, 
onaylanmaya bayılıyorum. Ödüller de onaylanmanın en havalı yolu. 
Hele de halk oylaması sonucu veriliyorsa tadından yenmiyor. Eğer 
bu bir başarıysa sırrı var mı bilmiyorum. Belki çok çalışmak, belki 
her gün aynı şevkle sıfırdan başlayarak çalışmak, belki severek ve 
eğlenerek çalışmak. 


Bir de beyaz yakalıların kanalı gibi duran bir ekonomi kanalında, 
halkın her katmanına inebilmek için çabalamak. Bir ödül, halkın 
oyuyla geliyorsa bunu yapmaya başlamışsınız demektir. Ödülü 
duyduğumda havalara uçtum. Bana “Aferin” diyecek bir ailem yok. 
Kendime kendime dedim ki: “Aferin kızım, doğru bildiğin yolda 
yürümeye devam.” 


Mizahi bir üslupla hazırladığınız “Bana Bana Hep Bana” 
isimli kitabınız da büyük ilgi gördü, baskı üstüne baskı yaptı, 
peki kitap yazma fikri nasıl ortaya çıktı? 

Kitap yazmak hayalimdi. Fakat bir türlü disipline olamıyordum. 
Tam arkadaşlarıma bunu anlatırken, Facebook'tan bir mesaj geldi. 
Büyükada Yayıncılık'tan Viktor Penso, yıllardır ekranda izlediğini 
ve bir kitap çalışması yapmak istediğini anlatıyordu. Kendisini 
tanımıyordum ama bunu bir işaret olarak kabul ettim. Birlikte yola 
çıktık. “Bana Bana Hep Bana” memleket insanının faydacı tavrını 
mizahi bir dille anlatıyor. Kitap hayatımıza sızan şarkılarla yazıldı. 
Çok kısa sürede sevildi. Şimdi ikincisini yazmaya başladım. Bu da 
sürprizlerle geliyor. 


Ödüllere doymayan, oradan oraya yetişmeye çalışan başarılı 
ve örnek bir kadın olarak gelecek planlarınız nedir? 

Ne hayalim, ne de planım biter. Daha yolun başındayım. Öğrenecek 
çok şey, yenilecek çok fırın ekmek, aşılacak çok yol var. Mesela 
daha çok kitap yazılacak. Televizyonla ilgili yeni program hayallerim 
var. Bir de hayata geçirmeyi çok istediğim bir sosyal sorumluluk 
projesi var. Kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanlarının 
birlikte, birbirinden sorumlu olarak yaşayabileceği bir köy hayalim. 
Uzakta da olsa, hepimizin gideceği ve göreceği bir köy. 


makale 


EVDE “GRİP SAVAR” HAZIRLAYINI 


Sokakta, evde, işyerlerinde neredeyse herkes hasta. Grip salgını hızla yayılıyor, hastaneler dolup taşıyor, çoğu kez ilaç tedavisi bile 
sonuç vermiyor. Çare ise evde kolaylıkla hazırlayacağınız Grip Savar'da... 


enfeksiyonunda önemli artış gözlendiğini söyledi. Grip 

vakalarındaki artışın sokakta, evlerde, işyerlerinde kendini 
gösterdiğini hatırlatan Dr. Buyrukçu, “Şu anda çok yaygın bir grip 
salgını olduğunu söyleyebiliriz. Bu yılki grip virüsü çok bulaşıcı ve 
virüsü alan kişiye hayatı zehir ediyor. Ülkemizin diğer bölgelerinde 
olduğu gibi Ankara'da da bu yıl grip vakaları erken başladı ve 
binlerce kişiyi yatağa düşürdü. Öldürmeyen ancak bulaşıcılığı 
yüzünden çok sayıda kişiyi yatağa düşüren virüs, en çok da kas 
ağrısı şikayetiyle kendini gösteriyor” dedi. 


F itoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, mevsimsel grip 


Hastalığı Önlüyor, Hastaysa Geçiriyor 


Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, hem kişinin yaşam kalitesini 
düşüren hem de toplum sağlığını tehdit eden griple, basit yöntemler 
ile mücadele edilebileceğini de vurguladı. Evde hazırlanabilecek 
basit bir “Grip Savar” karışım ile grip olmaya karşı direnç 
sağlanacağını belirten Dr. Buyrukçu, “Grip Savar aynı zamanda 
grip olmuş kişilerin de hastalığı hızlıca atlatmasını sağlamaktadır. 
Tamamen bitkisel ürünlerle hazırlanan Grip Savar, sadece hastalıkla 
mücadele etmeyi sağlamayacak, gereksiz ilaç kullanımının da önüne 
geçmiş olacak” diye konuştu. 
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İşte Bitkisel Grip Savar Tarifi 

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu”nun gribe karşı vücut direncini 
güçlendiren, gribe yakalanan kişilerde ise hızlı iyileşme sağlayan 
Grip Savar tarifi ise şöyle: 


- o Tozzencefil (2 çay kaşığı), 

- o Toz zerdaçal (2 çay kaşığı), 

- o Dövülmüş karabiber (1 çay kaşığı), 
- Zadetortaboylimon suyu, 

- oAdişdövülmüş sarımsak 


- oJladetorta boy soğan 


Bütün bu malzemeler bir cam kavanoza konulur. Buzdolabında 10 
gün bekletilen bu karışım, günde bir kez çalkalanır. 10 gün sonra 2 
yemek kaşığı suyu alınıp bal ile karıştırılarak içilir. 
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Centilmenliğin yaşı, cinsiyeti, zamanı, tarihı, coğrafyası yoktur. Kuşaktan kuşağa geçebilen 
bir kişisel eğitim okuludur. Centilmen evrensel değerleri mutlaka kendi tarzında ama cesaret 
ve kararlılıkla yaşar ve yaşatır. Bulunduğu her ortamda rol modeldir. Oğlan çocuğu doğmak 
rastlantı, yetişkin bir erkek olmak yaşla ilgiliyken centilmenlik bir tercihtir Centilmen, yaşam 

ıçın kendi algoritmasını oluşturan kişidir. O modern zamanların bir anlamda hem dervişi 

hem şövalyesidir. Centilmen, dıkkat çekmeye çalışmaz ancak tarzı ve tavırlarıyla her zaman 
hatırlanır. 


100 madde ile kitaplaştırdığımız bu kodları oğlum Arman Sarıfakıoğlu ile 
beraber derledik ve sizlere 3 bölümde ileteceğiz. 


Sevgilinize emanet olun... 


Bölü 1 


© Centilmen sözünde durur. © Saygınlık ve itibarını asla riske atmaz. 
6 Başladığı işi bitirir, bitiremeyeceği işe başlamaz. & Karizması, özgüven ve dürüstlüğünden gelir. 
6 Zayıf, hasta, engelli, çocuk ve yaşlılara her zaman © Gösterişi, hava atmayı ve abartıyı sevmez. 


öncelik verir 
& Dostluğa, sırlara çok önem verir, kimsenin açığını eksiğini 


6 Değer ve ilkeleri için yaşar. merak etmez, araştırmaz. 

© Dakiktir, bekler ama kimseyi bekletmez. BEn kötüsüne hazırlanır, en iyisini umar. 

© Doğa, çevre ve hayvanlara duyarlıdır. ©Yalnız kalmaktan korkmaz, kendisiyle takılmayı sever. 

© Hiçbir koşul ve durumda öfkesine yenilmez. © Kendini değil, yaptığı işi ciddiye alır. 

6 Harekete geçmek için onay beklemez. BUyku hijyenine çok dikkat eder 

6Görünümü her zaman özenli, sade, temiz, © Kimseyi yargılamaz, eleştirmez ve kimsenin arkasından 
bakımlı ve şıktır. konuşmaz. 
6 Tarzı kartvizitidir. 6 Para, ün, makam için değil değer üretmek için çalışır. 


5 Önceliği ve geçiş hakkını her zaman karşısındakine verir. 6 Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünerek 
emek, gayret ve çabaya her durumda saygı duyar. 
6 Tavır ve duruşu doğal, basit, zarif kararlı, nazik, özgün ve 
acelesizdir. BHatasına sahip çıkar. Yanlışını düzeltmekten ve gerekirse 
özür dilemekten kaçınmaz. 
BGiysilerini, özellikle ayakkabılarını ve aksesuarlarını özenle 
seçer. 6 Kendisine ve insanlara her zaman “hata yapma payı” 
N bırakır, anlayışlıdır. 
Biİç motivasyon sahibidir, kimseye bağımlı ve taraftar değildir. 
Kendine güveni dikkat çeker ancak asla küstah değildir. 
gTemsil ettiği değerler adına zevk ve keyfini ertelemesini bilir. 
6Dili temizdir, argo kullanmaz. 
© Marka takıntısı yoktur, kendisi bir markadır. 
B insanların kırılganlık, hassasiyet ve duyarlılığı asla zayıflık 
6 Israrcı değildir, zorlamaz. olarak görmez. 
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DR. CEYHUN NURİ | 
HASKIMOT0 HASTALIĞI OLUŞUM NEDENLERİ 


Haşimoto tedavisinde ana maksat tiroit bezine karşı oluşan aşırı ve orantısız enflamatuvar tepki silsilesini durdurmaktır. Oluşum nedenini anladığımızda hastalık kronik seyrini terk ederek iyileşme sürecine girecektir. 


Haşimoto Tiroiditi: Genelde tüm vücudun özelde de tiroit bezinin 
sürekli iltihaplanması (enflamasyon) ve salgıladığı hormonların azalması (Hipotiroidi) ile birlikte karakterize otoimmün bir 
hastalıktır. Bu bir tiroidit vakasıdır, yani tiroid bezinin iltihabıdır. 
Bu hastalığın klasik anlayış içerisinde tedavi edilememesinin sebebini şu yaklaşımda ararsak daha doğru olacağı kanaatindeyim; 
Bizzat tiroit disfonksiyonu mu var yoksa bu bezin fizyolojik dengesini koruyabilmesi için diğer sistemlerin gereken desteği sağlayamaması nedeniyle mi hasta. O zaman “Tiroit bezimiz neden 
fonksiyonlarını icra edemiyor?” sorusunun cevabını verebiliriz. 


Tüm sorun bu iltihabın, daha doğrusu da tiroit bezine karşı oluşan 
enflamasyonun sadece ona has olmadığı gerçeğinin bilinmeyişidir. 


Hashimoto her ne kadar tiroit bezini ilgilendiren bir hastalık gibi 
görünse de temelinde bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi yatmaktadır, bu duruma “Otoimmün Cevap' deriz. 


Vücutta tüm metabolik süreçler yaşamı koruma üzerine ayarlanmış durumdadır. Hastalıkların seyri öncelikle önemsizden önemliye, aşağıdan yukarı, dıştan içe doğrudur. Bu durumda öncelikle 
cilt, saç, eklem, kol, bacak gibi hayati olmayan organlar etkilenir. 
2.Aşamada safra kesesi, yumurtalıklar, tiroid gibi hayati olmayan 
ancak önem arz eden organlar etki görmeye başlar. 3.aşamada 
ise hayati organlar da dejeneratif / destruktif (yıkıcı) reaksiyona 
katılacaklardır. 


Bu, yaşamı tehdit eden bir süreçtir ve sadece sizin daha ne kadar 
kronikleşme eylemine izin vereceğinize bakmaktadır. 


Oluşum Nedenlerinden Bazıları 


1. Susuzluk, 
enflamasyonu (iltihap) tetikleyen en önemli mekanizmaların 
başında geliyor. 


Yetersiz su tüketimi ve suyun vücuttan atılımını artıran eylemlerin (ateş, idrar atılımını artıran diüretik ilaçlar, bir kısım tansiyon 
ilaçları, alkol vb.) çoğalması ile birlikte vücutta kuruma (dehidratasyon) başlar. Bedenimizde her şey hayatta kalmak üzere ayarlanmıştır. Su girişi azalırsa bu değeri artmış sıvı hayati organlara 
(beyin, kalp, akciğer, böbrek) yönlendirilir. 


Bır kısım hayati olmayan organlarımız bu azalmış sudan mahrum 
kalır (saçlar, kollar, bacaklar, bağırsak, tiroit vb.). 


Vücutta suyun organlar arasındaki bu regülasyon mekanizmasından görevli maddelerden birisi de HİSTAMİN'dir. Histaminin 
aşırı salınımı suyun dağılım oranlarına etki ederek enflamasyon 
(iltihap) artışını hızlandırır. Su atılımını artıran negatif sıvılardan 
(alkol, kafeinli içecekler, hazır meyve suları, siyah çay, kahve vb.) 
uzak durulmalı. 


2. Vücut asit-baz dengesinin bozulması 
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Vücudumuz hafif alkalidir, vücut Ph dengemiz 7,35-7,45 değerleri 
arasında olmalıdır. Su tüketiminin azalması vücudu asitleştirir. 
Özellikle, mizaca ters gıdalar, unlu-tahıllı gıdalar, kavrulmuş 
çerezler, işlenmiş gıdalar, şekerli ve aşırı proteinli gıdaların alınması veya et/tahılların işlenmesi esnasında kalsiyum, potasyum, 
magnezyum gibi alkali yapıcı maddelerin kaybedilmesi, vücut Ph 
dengesini hızla aside doğru kaydırır. 


Stres, üzüntü, ruh çöküntüsü de vücut Ph dengesini asit yönüne 
kaydırmaktadır. Dokuların, temelde de hücrenin asitleşmesi enflamasyonu (iltihap) artırır, bu durum otoimmün tepkiyi derinleştirir. 


3. Alerji ve besin intoleransı “Hashimoto Tiroidit” riskini 
artırıyor 

Tiroid hormonlarının normal olması bağırsak duvarındaki sıkı 
bağlantıları destekler. 


Bağırsak canlı mikroorganizma yüzeyinin sağlam olması tiroid 
hormonlarının aktifleşmesi için gereklidir (T4'ün yaklaşık 1/51 
bağırsak probiyotik bakterilerin yardımı ile bağırsak hücrelerinde 
aktıf formu olan T3'e dönüşür). Bu durumda aktif T3 seviyesi 
düşecektir. 


Eğer hazım sisteminiz bir gıdayı özümseyemiyor, sindiremiyor 
ve bu besinleri sürekli tüketiyorsanız vücudunuz bunları yabancı madde gibi algılayacak. Bağışıklık sisteminin sürekli tepki 
göstermesi enflamasyonu (iltihap) artırır. Enflamasyonun artması 
HİSTAMİN seviyesini artırır ve yine sonuç: Otoimmün Tepki! 


4. İnsülin direnci ve Hashimoto 
Tiroid işleyişinin baskılanması glikoz metabolizmasını olumsuz 
etkilemektedir: 


- Glikozun kandan alınarak hücre içine girişini azaltır, sonuçta 
kan şeker düzeyi yükselir. 


- Bağırsaktan kan glikoz emilimini azaltır ve kan şeker seviyesi 
düşer. 


- Dokuların insüline cevabını azaltır. Netice dolaşımdaki glikoz 
hücrelere sokulamaz ve kandaki şeker değeri artar. 


Metabolik sendromda (insülin direnci) sık-sık kan şeker düzeylerinde iniş-çıkışları yaşanmaktadır. Bu durumda stres hormonlarından kortizolün salgılanması artmaktadır. 

Kortizol yüksekliği tiroid fonksiyonlarını azaltır. 


5.Stres 

Stres, üretilen tiroid hormonuna karşı hücrelerin cevabını azaltıyor / zorlaştırıyor. 

Kronik strese maruziyet vücutta kortizol seviyesini aşırı yükseltir, ayrıca 5'-deiyodinase enziminin işleyişini azaltır. Bu durumda 
tirold hormonun aktifleşmesi durur (T4 hormonu T3'e dönüşemez). 
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Tiroit fonksiyonlarının optimal olması için böbrek üstü bezinin 
sağlıklı olması gerekir, çünkü stres hormonları (adrenalin, kortizol) buradan salgılanır. 


6. Doğu Tıbbı'nda tiroid organının işleyişi kalp regülatuar 
sistemine ve enerjisine bağlıdır. 

Kalp enerjisi birçok emosyonel travmalardan etkilenmektedir. 
Doğu Tıbbı anlayışına göre vücuda giren soğuk ve yetersiz sıvı 
alımı dalak sisteminin regülasyonunu bozmaktadır. Bu durum kan 
üretimi ve sıvıların nakil/değişim sürecini olumsuz etkilemektedir. 


Dalak sistemi birçok organın (kalp, akciğer, kalın bağırsak, 
karaciğer vb.) işleyişinde aktif rol oynamaktadır. Regülasyon 
mekanizmasında ki aksaklık kalp/tiroit disfonksiyonu ile sonuçlanmaktadır. Özetle bedende öncelikle NEM, sürecin ilerlemesi 
ile birlikte “SICAĞIN” azalması, vücuttaki yaşamsal gücün/kanın 
yavaşlamasına ve sıvıların koyulaşarak bir kısım organların beslenmesini olumsuz yönde etkilemesini netice vermektedir. 


Hashimoto / Hipotiroidi Bir Tükenmişlik Tablosudur! 
Hashimoto tiroiditi otoimmün bir hastalık olduğu için beraberinde aynı alt yapıya sahip hastalıklar da (Tip I DM, çölyak, adrenal 
yetmezlik, behçet, sistemik lupus, vitiligo vb.) gelişir. 


Evet bu bir otoimmün hastalık ve diğer otoimmün hastalıklarla 
birliktelik kaçınılmazdır. Kimse kendini “Hiçbir problemim yok, 
sadece Haşimoto hastalığım var” diye rahatlatmasın. Bu süreç devam edecektir, yaşamı koruma adına vücutta bir kısım organların 
feda edilmesiyle seyreden 1.2.3. adaptasyon evreleri işleyecektir. 


Hashimoto uzun süren iltihabi (enflamayonun) sürecin neticesidir. 
İnsan kendi eli ve isteği ile ürettiği iltihabın içerisinde BATMA 
yoluna girmektedir. 


Kendi bağışıklık sistemimizi yine kendi tiroid hücremize karşı 
saldırtmayalım! 


Re Adres: Cevizlidere Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak Numara:6/235 Çankaya/Ankara Telefon : 0312 472 1769 
r. Geyhun Nuri 


Facebook : drceyhunnuri Instagram : drceyhunnuri Twitter : dr ceyhunnuri Youtube: drceyhunnuri www.drceyhunnuri.com 


Royal — > 
Mahflecem Bir Gün, 
SPECJKAKL WAY PHOTOGRAPHY 
a ir ği 


WWW.ROYALCOLOR.COM.TR 


7 RR — 
Mu (05 öy yg kir 7 / 7 
a ella 


WWW.ROYALCOLOR.COM.TR 


www.royalcolor.com.tr 
Turan Güneş Bulvarı Cinnah Caddesi y Güvenlik Caddesi Bilkent Ofis: 0(312) 266 77 30 


Tel: 0(312) 44231 15-16 Tel: 0(312) 440 94 95 ç v Tel: 0(312) 4262751 o Swiss Ofis: 0(312) 442 49 59 


| 0(312) 442 1010 0(312) 426 2752 
ankararoyal(&gmail.com royalcankaya(&gmail.com muhtesembirgun merkezroyal(Ogmail.com 


|arınızı 


çağrı 
yolda karşılıyoruz 


/ 


tecrübeli personelimizle, 


müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. 
7 gün 24 saat, tüm çağrılarınızı sizden önce biz karşılıyoruz. 


çağrı merkezimizle, şirketinize zaman ve para kazandırıyor, 


<A 
7 


yı 
*. 


> 
> 


74 


AML 
114 


www.albinasoft.com 
0312995 0020 


liferöportaj 


RUHUN KAPILARININ AÇILDIĞI YER 
GANESH YOGA 


Meral Güneşdoğmuş, sağlığı için ilaçların ve doktorların tek başına yeterli olmadığını anlayıp daha kalıcı bir çözüm 

aramaya başladığında yoga ile tanışmış. Önceleri kendi kendine evinde meditasyon ve egzersiz yaparken yaptığı şeyin 

aslında insanın fiziksel ve ruhsal olarak kendini iyileştirme yeteneği olduğunu anlayınca bu öğretiyi başkalarının da yaşamına katması gerektiğini düşünmüş. Hastalığın bedenimizden bize bir uyarı olduğunu, şifa ve iyileşmenin ise bedenin 

kendiliğinden ve doğal olarak akan bir süreci olduğunu öğrendiğini söyleyen Ganesh Yoga sahibi Meral Hanım ile keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik. 


Röportaj: Berna Özsoy berna©life.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan©life.com.tr 


Ganesh Yoga'dan bahsetmeden önce Ganesh'in bir hikayesi 
vardır, değil mi? 

Tabi! Hem de bir sürü... Ganesh; Hint mitolojisinde fil başlı muzip bir karakterdir. Yoga felsefesine göre beden, zihin ve ruh bir 
bütündür. Ganesh'in özelliği ise varlığımızın bu üç yönü arasında 
kolaylıkla ve esneklikle gidip gelebiliyor oluşu ve bu üçünün tüm 
bilgisine rahatlıkla erişebiliyor oluşudur. 


Bilgiye kolayca erişebilen özelliği sayesinde büyük bir öğretmen 
olmuş, diğer bütün öğretmenlere ve yazarlara ilham vermiştir. 
Daha da önemlisi bize de varlığımızın tüm yönlerine esneklikle 
ulaşabileceğimizi hatırlatır. Yoga bize bu esnekliğe nasıl kavuşacağımızı ve varlığımızın özünde yatan bilgeliğe nasıl ulaşacağımızı 
göstermek için vardır. Çünkü saydığımız bu meziyetler Ganesh'e 
mahsus değildir; bütün insanlara, yapabileceklerinin, yetenekleri- 
nin ne kadar çok yönlü ve uçsuz bucaksız olduğunu hatırlatan bir 
örnektir Ganesh. 


Ganesh Yoga'da ne tür bir yoga uyguluyorsunuz? 

Ganesh'te her yaş, her beden tipi ve her seviyeye uygun yoga 
dersleri verilmektedir. Yoga geleneğine uygun olarak yapılan Hatha (Güneş-Ay), Vinyasa (Akış), Yin Yoga derslerinin yanı sıra daha 
modern teknikler olan Yoga Terapi, Power Yoga vb. dersler de bulunmaktadır. Ayrıca hamilelere yönelik dersler ile doğum sonrası 
dönem için dersler mevcuttur. Bunların yanı sıra ücretsiz olarak 
katılabileceğiniz meditasyon dersleri ile yoga felsefesi hakkında 
detaylı bilgi bulabileceğiniz ve eğlenceli hikayelerle süslenmiş 
mini atölye çalışmaları bulunmaktadır. 


İnsanlar yogayı bir spor olarak görüyorlar. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? 

Spor bir disiplindir; bedeni, kısmen de zihni terbiye etmek için çok 
güzel bir araçtır. Yoga pratiği ise bunun çok daha ötesine geçer. 
Yoga pratiği yapan bir kişi sadece bütün bedeninin açıldığını, güçlendiğini ve esneklik kazandığını hissetmekle kalmaz, aynı zamanda daha huzurlu, dengeli, kendiyle barışık hale gelir. Günlük hayattadurmadan ayağına takılıp duran ufak tefek sorunlara birden kolay 
çözümler bulmuş gibi olur, hakikaten bulur da... Yüzü aydınlanır; 
çünkü içi de aydınlanmıştır. 


GANESH YOGA Tel : (0541) 403 74 00 


Yoga kendine dönmek, kendini bilmek demektir. Kendini bilme 
yolu, bu hayatı daha eğlenceli ve daha rahat geçirebilmenin en kestirme yoludur. Hayatta karşımıza çıkan ve güçlük gibi görünen şeylerin büyük çoğunluğu kendi ruhumuzu bilmemektendir. Bu yolda 
karşılaşacaklarımız, kendimize gerçek bir samimiyetle baktığımız 
için, geçici hevesler değil gerçek sevinç, gerçek huzurdur. Yoganın sevgi huzur vb. kavramlarla bu kadar çok ilişkilendirilmesinin 
nedeni de budur. Yoga bize daha engin bir bilgelik, daha çok neşe 
getirmek için bir araçtır. 


Yurtdışında yoga oldukça ilgi görüyor fakat bu Türkiye'de 
pek de fazla değil. Yogayla ilgili ülkemizdeki durum nedir? 
Yoga'nın günümüzde yaygınlaşması, Yogananda, BKS Iyengar gibi 
bilge ve öğretmenlerin Hindistan'dan ABD'ye giderek batı toplumuna bu öğretiyi öğretmesiyle başlamıştır. Önce Amerika'da öğrenilmeye başlamış, sonra yavaş yavaş tüm dünyada yayılmıştır. 
Ülkemizde yoga uzun yıllardır bilinip uygulanmakla birlikte ancak 
son yıllarda yaygınlık, hatta popülerlik kazanmıştır. Bu ilgi artarak 
devam etmektedir. Yaşadığımız bu dönemde hepimiz çok daha yüksek bir bilinç düzeyine eriştik. Kendimiz ve içinde olduğumuz dünya için daha iyisini istiyoruz. 


Kendimiz ve tüm dünya için, sağlık, mutluluk ve refah istiyoruz. 
Yoga da binlerce yıldır insanlığa tam da bu amaçlar için sunulmuş 
kadim ve hala fazlasıyla geçerli bir yoldur. İnsanlar yogayla tanıştıkça bu gerçeği fark ediyor ve yaşadıkları deneyimi her ortamda 
paylaşıyor. Bu da dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yogayı artarak 
ilgi gören bir alan haline getiriyor. 


Ancak son yıllarda ilgi gören tek alan yoga değil; aydınlanma kavramı altında toplayabileceğimiz tüm öğretilerin üstündeki örtü de 
birer birer aralanmaya başlamıştır. Örneğin yakıdan tanıdığımız 
ancak hakkında çok az şey bildiğimiz tasavvuf da bunlardan biri. 
Tasavvuf geçmişten günümüze tıpkı Hindistan'daki bilgelerin insanın varoluş gizemini çözmeleri için bir araç olması gibi, içinde 
yaşadığımız coğrafyada da Abdülkadir Geylani, Muhyiddin Arabi ve 
Mevlana gibi bilgelerin aracı olmuştur. 


Bugün yoganın yanı sıra tasavvuf ve diğer aydınlanma öğretileri 
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ne karşı da artan bir ilgi bulunmaktadır. Çünkü artık bilginin ve 
açıklığın önünde hiçbir engel yok. Bilimin bugün geldiği bu nokta, 
sadece bilim insanlarını değil herkesi daha fazlasını araştırıp sorgulamaya itiyor. Böylece ister yeni, ister gizli kalmış her bilginin 
önündeki perde aralanmaya başlıyor. 


Yoga sonrasında insanda nasıl bir değişim oluyor? 

Yoga pratiğinin ardından tümbeden biraz daha güçlenmiş, biraz 
daha rahatlamış olur. Zayıflıkların ve katılıkların adım adım çözülmesi, her dersten sonra hafifleme ve özgürleşme duygusunu do- 
Surur. Yoga pratiği sırasında bedenimizle ve yerle güçlü bir temas 
kurarız; buna biz köklenme diyoruz. Köklenmek, bize yeryüzü ve 
yaşamın bütünüyle temas halinde olduğumuzu, varlığımızın güven 
içinde olduğunu hatırlatır. Pratikle beraber kendiliğinden doğan bu 
güven ve aidiyet duygusu, özgürlüğümüz için sağlıklı bir temeldir. 
Pratiğin yarattığı en önemli farklardan bir diğeri ise nefes alışverişımizin daha rahat hale gelmesi, yani nefesin özgürleşmesidir. Nefes, sağlığımız için en önemli unsurdur. Çünkü nefesi bedenimizin 
her yanına rahatça ulaştırabilmemiz demek tüm organlarımızın ve 
tüm sistemlerin sağlıkla işlemesi demektir. 


O yüzden yoga uygulamaları, nefes alışverişini kısıtlayan tüm faktörleri detaylı bir şekilde ele alır ve bu kısıtları hem fiziksel duruşlarla hem nefes teknikleriyle gidermeyi hedefler. Sayısız poz 
ve çok sayıda nefes uygulaması mevcuttur. Hatta belirli durumlara 
özgü nefes çalışmaları yapılabilir; örneğin nefes alışverişi olağan 
süresinden hafifçe uzatıp alış ve verişi eşitlemek saydığımız etkileri kısa bir süre içinde doğurmak için elverişlidir. Uzun nefes 
vermek sakinleştirici bir etki yaparken, nefes verişten daha uzun 


sürede nefes almak ise canlandırıcı bir etki yapar. Bu üç örnekte de 
nefes hiç tutulmaz, kendi ritminizde bu teknikleri deneyebilirsiniz. 
Daha detaylı uygulamalar için konunun uzmanına danışmanızı tavsiye ederiz. 


Peki, insanlar neden yoga yapmalı? 

Yoga fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık için yapılmalıdır. Çünkü sağlık bir bütündür, varlığımızın tüm unsurları sağlımızı etkileyen faktörlerdendir. 


Eğer bu üç yönden tam olarak sağlıklı olur ve sağlığımızı korursak 
hayatta attığımız adımlar, kurduğumuz ilişkiler ve niyetlerimiz de 
bununla uyumlu olarak sağlıklı olur. Yaşam; içindeki her bir unsurla 
bir bütündür. Bizler ayrı ayrı bireyler olarak yaşamın içindeki diğer 
tüm bireylerle ve diğer tüm varlıklar ile etkileşim halindeyiz. 


Bu bütünün içinde bir tek kişi dahi başını kaldırıp sağlıklı olmaya 
karar verdiğinde, bu adım küçücük bir zerre dahi olsa bütünü sarsar ve değiştirir. Bizle beraber her şeyi değiştirir ve dönüştürür. 
Dönüşüm sadece bizde değil, içinde olduğumuz yaşamla beraber 
olur. Yani biz kendi varlığımız için bir adım attığımızda yaşam bunu 
fark eder ve o da bizimle beraber olur. Biz iyileşmeye karar verdi- 
Şimizde bizimle beraber sevdiklerimiz, etrafımızdaki hayvanlar ve 
bitkiler de iyileşmeye karar verir. Etrafımızı saran atmosferdeki 
duygu durumları, kaygı, korku, güvensizlikten, sağlıklı bir güven 
duygusuna, huzura ve özgürlüğe doğru bir değişim geçirir. Yoga 
ınsanın kendisi ve bu dünya için yapacağı en iyi şeylerden biridir. 
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“BODYLİFT” İLE TANIŞTINIZ MI? 
2018 YILININ HT BÜLGESEL İNGELME GIHAZI 


Bodylift Sistemi; bugüne kadar kullanılan ve kullanıcılardan geçer not almış uygulamaların etkinliğini artıran ve konforunu 
yükseltmeyi hedefleyen bir dizi yenilikler içerir. Hem diatermi odaklı radyofrekans ( ısı tedavisi) hem odaklı ultrason (ses tedavisi) 
hem de multipolar radyo frekans ( kas kontraksiyonu) teknolojisinin bir arada kullanıldığı patentli bir sistemdir. 


Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan (Olife.com.tr 


Bodylift hangi problemler için uygulanabilir? 

Hayatınız boyunca uğraştığınız ama bir türlü çözüme ulaştıramadığınız bölgesel yağlanmalar, cilt deformasyonuna bağlı sarkmalar, selülit 
ve çatlak üzerinde etkili bir uygulamadır. 


Her bireyin farklı bir vücut yapısı vardır. Bu yapı bazı kişilerde genetik faktörler, fizyolojik ve çevresel değişkenler ile vücutta homojen 
olmayan bir yağ deposu oluşturabilir. 


Bu istenmeyen yağ doku ne yazık ki her zaman diyet ve spor ile 
istenilen düzeye getirilemez. 


Bodylift uygulaması depolanmış yağ hücrelerinin metabolizmasını 
hızlandırabilir, ısı etkisi ile sıkılaşma sağlayabilir, kan dolaşımını hızlandırarak dokuda yenilenme ve selülitte azalma sağlayabilir. 


Bodylift vücudun hangi bölgelerinde kullanılabilir? 

Bodylift yönteminin uygulama alanı oldukça geniştir. Göbek, bel, kol, 
basen, bacak gibi genel olarak kişilerin problem yaşadığı her bölgede 
uygulanabilir. 


Bodylift kaç seans uygulanmalıdır? 
Kişinin vücut yapısı değerlendirilerek seans sayısı belirlemek profesyonel bir yaklaşım oluşturacaktır. 


Genellikle periyodik seanslar şeklinde haftada 1 ya da 2 seans olmak üzere beklentiyi karşılayacak şekilde planlanabilir. Tek seans 
uygulama süresi kişiye göre 45-75 dakika sürebilir. Tedavi sonucun- 
da 9070-80'lere varan bir iyileşme sağlanabilir. Yine kişinin ihtiyacı 
doğrultusunda koruma programı ile tedavi sürdürülebilir. 


ÖZEL MAYASENTE 


POLİKLİNİĞİ 


Bodylift hangi avantajları sağlar? 

Anestezi gerektirmeyen ve girişimsel olmayan bir uygulamadır. Hatta birçok bölgesel incelme uygulamasına kıyasla konforlu bir uygulama diyebiliriz. Uygulama sonrası kişi günlük yaşamına rahatlıkla 
devam edebilir. Kısa sürede etkili olmasının yanı sıra kişinin sahip 
olduğu oransal uyumu bozmadan sağlıklı ve bütünsel bir güzellik 
sağlayabilir. 


Bodylift uygulaması kimlere uygulanabilir? 

Bodylift uygulaması, Parkinson, MS, epilepsi, kanser öyküsü olan 
hastalar, hamilelik, kalp pili olan hastalar ve büyük metal protezi olan 
hastalarda uygulanamaz. 

Kronik hastalığı olan kişiler hastalığı takip eden doktorun onayını 
aldıktan sonra uygulama yaptırabilir. 18 yaşın üzerindeki herkes yaptırabilir, yaş kısıtlaması yoktur. 


Body lift uygulama sonrası neler yaşanabilir? 

Uygulama yapılan bölgede geçici bir kızarıklık ve morluk oluşabilir. 
Bunu dışında uygulama sonrası kişi günlük hayatına rahatlıkla devam edebilir. 


Bodylift ile birlikte diyet yapmak gerekir mi? 

Aslında bu sorunun cevabı hem evet hem de hayırdır. Eğer beden 
kütle indeksiniz 30 ve üzeri ise sizin temelde bir beslenme probleminiz vardır ve Bodylift uygulamasına eşlik edecek diyet programı 
ile uygulamanın daha kalıcı bir etki oluşturmasını sağlayabilirsiniz. 


Ama beden kütle indeksiniz normal aralıkta iken şikayetçi olduğunuz bölgesel deformasyonlarınız varsa Bodylift uygulaması çözüm 
için tek başına yeterli olacaktır. 
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TEOG'un Değişmesi İşe Yarar mı? 


Ülkemizde eğitimle ilgili ani değişikliklere alışır olduk. Ancak başrol oyuncularının çocuklar, gençler olduğu bu senaryoda yapılan en ufacık bir değişikliğin bile etkileri çok kalıcı olmakta. Hayata geçirilen her yeni uygulamanın bilimsel 
düzlemde sorgulanmaya, getirilen yeniliklerin öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyeleriyle uygun olup olmadığına ya da 
öğrenciye katkısının neler olacağına dair ayrıntılarıyla incelenmeye ihtiyacı var. 


Eğitim bilimcilerin, eğitim 
alanındaki uzmanların, sahada olan 
öğretmenlerin, PDR uzmanlarının 
ya da bu alana farklı açılardan katkı 
sağlayan kişilerin görüşlerinin 
tümünün önemi olduğunu ve 
bütünsel değerlendirmelerin 
süzgecinden geçerek yeni sistemin 
hayata geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Diğer bir zorluk 

ise, gerek öğretmenler gerekse 

okul idaresi neredeyse tüm yaz 
boyunca TEOG'a yönelik etüt, okul 
programlarını hazırladı, hayata 
geçirdi, velileriyle ve öğrencileriyle 
paylaştı. 


Diğer taraftan veliler çocukları 
için ekstra dersane, özel ders 
programlarını yaptı, bütçelerini 
ayarladı. Ve en önemlisi ve bana 
göre en kıymetlisi harcanan 
zaman, emek... Yani yerine 
koyamadıklarımız... 


yer ise işte bu becerilerin neler 
olması gerektiği, buna bağlı olarak 
da sınavların niteliği. Bloom'un 
taksonomisi çeşitli zihinsel, bilişsel 
bilgi gelişimini ve basamaklarını 
içerir. Buna göre öğrenme 

süreçleri ve öğrencilerin düşünme 
becerileri bilgi, kavrama, uygulama, 
analiz, sentez ve en üst boyutta 
değerlendirme olarak sıralanır. 


Dünyada en başarılı olmuş eğitim 
örneklerini incelediğimizde 

bizden farklarının özellikle son üç 
boyuta göre yani analiz, sentez ve 
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Hadi bunların hepsini bir 

kenara bırakıyorum. Burada en 

çok üzüldüğüm ise öğrenciler, 
kendilerince ergenliğin haklı 
mücadelesi için savaşan, 
kozalarından çıkmaya çalışan, 
hormonlarının pek de değişken 
olduğu, bazen kendilerinin bile 
verdikleri karara şaştıkları bir 
dönemde olan gençlerimiz. Onların 
psikolojisi ne olacak? Bu kadar 
kaygan bir zemindeyken diyoruz ki, 
bu ani çok büyük değişikliğe hadi 
uyum sağla. Başrol oyuncularının 
gençlerimiz olduğu bu sistemde, 
insan faktörünün dışarıda bırakılıyor 
olması ise çok ama çok düşündürücü. 


Sınav olarak TEOG kalkar, yerine 
başka bir şey gelir. İnanın değişmiş 
olmasını ben bir eğitimci olarak 

çok da önemsemiyorum. Çünkü 

yeni gelen sınav sistemi temelde 
benzer becerileri ölçecek ne yazık ki. 
Asıl değişikliğin yapılması gereken 


EN 


değerlendirme basamaklarına göre 
müfredatlarını hazırlamaları ve 
öğretmenlerini de bu yetkinliklere 
göre eğitmiş olduklarıdır. Türkiye 
olarak OECD raporlarında gerek 
pozitif bilimlerde ve ana dil 
becerilerinde gerekse eleştirel 
düşünme becerilerinde en alt 
sıralarda yer alıyoruz. 


Aslında genel olarak eğitim 
sistemimiz öğrencinin hayal 
kurmasına olanak sağlayan, 
meraklanmasını teşvik eden, 
düşünen, sorgulayan, kendi bakış 
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açısını ve eleştirel düşünme 
becerisini geliştiren zeminde 
desteklenmediği sürece değişen 
hiçbir sistem diğerinden farklı 
olmayacaktır. Bilgi, kavrama 
düzeyindeki metodolojilerle 
uygulanan programlar öğrencileri 
sadece ezberlemeye teşvik etmekte, 
bilginin kalıcılığı ya da pratik 
hayattaki izdüşümlerinin neler 
olabileceği ile ilgili hiçbir düşünme 
seviyesine yükseltmemektedir. En 
nihayetinde ise duygusal zekasını 
kullanamayan ya da öğrendiklerini 
dönüştüremeyen bireyler olarak 
okullardan mezun olmaktadırlar. 
Başarı ile amaçlanan, hali hazırdaki 
başarı örneklerini incelemek ve 
buna göre değişikliği tekrar inşa 
etmek olmalıdır. 


Ortaya çıkan yeni düzenleme 

bana göre fırsat eşitsizliğini de 
ortaya çıkarmaktadır. Eski sistem 
ülkemizin özellikle doğu illerinde 
yaşayan öğrencilerimiz için bir 
fırsat, sıçrama yapmaları için iyi bir 
basamaktı. Onlar kendi sınırlarını 
zorlayarak büyük şehirlerdeki 
yüksek puanlı Anadolu, Fen 
Liseleri'nde ya da burslu olarak 
kolejlerde eğitim-öğretim şansına 
sahip olabiliyorlardı. Şimdi en 
yakınlarındaki okula gitmek onlara 
tanınan bu fırsatı da ellerinden 
almadı mı? 


Yani, TEOG sınavının değişiyor 
olması değil önemli olan... 

Asıl değişiklik nasıl mı olmalı? 
Çağdaş eğitim sisteminden ödün 
verilmeden fırsat eşitliği, nitelik, 
özgür ve bağımsız düşünce göz 
önüne alınarak yapılandırılan 
çocuklarımızı, gençlerimizi 
sorgulamaya, düşünmeye kendi 
bakış açılarını kazandırmaya, sahip 
olduğu değerlerin farkındalığıyla 
yönlerini çizebilmelerine teşvik 
edecek şekilde olmalıdır. 
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İ 3 tRNP 


Şehrin tanınmış ve başarılı iş kadınlarından, Harvard Language Schools 
Çukurambar sahibi Tuğçe Tarlabaz'dan kendisiyle ilgili sorulara çok içten 
cevaplar aldık... Karşınızda tüm samimiyetiyle Tuğçe Tarlabaz... 


Öğretmen olmasaydın hangi mesleği seçerdin? 


Benim hedefim, meslek seçimi değil de seçiiğimiz meslekte en 
iyi olmak oldu. Herkes için de temennim budur. Ama öğretmen 
olmasaydım yine insanların gözünde o memnuniyeti görebileceğim, 
daha çok manevi ilişkilere dayanan ve insanlığa faydalı bir meslek 
olurdu, hekimlik gibi... 


Kendini anlatacak bir ilim çekecek olsan nasıl bir film olurdu? 


Kesinlikle belgesel. Benim için bir şey canlıysa, o sevilmeye 
değerdir. Bu yüzden öncelikle doğa aşığıyım. Kendimi bir ormanda 
ya da kırda huzur dolu hissediyorum. Saonra bir hayvanseverim. 
Oyle yok, “ben kediciyim”, “ben köpek insanıyım.” Hayvanları 
sevilmeyi hak ettikleri için seviyorum. Hümanistim de... meslek 
seçimimden anlaşılacağı üzere, ben bu hayati seviyorum ve 
insanlığa faydası olan her şeyi yapmaktan keyif alıyorum. 


Hangi filmin içinde, hangi karakter olmak isterdin? 

Amelie... Ekrandan içeri girip Audrey lautou ile tanışmak da 
isterdim. “Çünkü o rol bana ait. Onun gibi ayrıntıcıyım; bu küçük 
ayrıntılara dikkat etmemdir beni ben yapan! Evet, bazen bu 
detaycılığım hayatımı zorlaştırsa da, güzel ayrıntılar fark edebilmem 
de yanıma kar kalıyor işte. Anaç olabilirim, fakat adaletim her 
zaman şefkatimi geçer. 


Bİr iy seni çok sinirlendirebilecek, hazmedemeyeceğin Şey 

ne olur? 

Saygısızlık. İşim gereği 2,5-70 yaş aralığında herkesle sürekli 
muhatabım. Insan ilişkilerimin ve iletişimimin iyi olmasını da buna 
bağlıyorum. Her zaman ilk adım saygıdır, diye düşünüyorum. Bu 
da kişinin kendisine olan saygısıyla ilintilidir. 


Seçme Şansın gisayıı hangi dönemde, nerede ve nasıl bir kadın 

olmak isterdin? 

Bu dönemde, burada ve böyle bir kadın olmak isterdim. Çünkü 
ben yaşadığım ve yaşamadığım her şeyden memnunum. Mutlu 
olmak hayatın temel kuralı benim için. Başka insanlara benzemek, 
başka hayatları hayal edinmek çok benlik bir şey değil dolayısıyla 
ben kendimi ve hayatımı seviyorum. 
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Başını alıp gitsen nereye gilerdin? 


O his genelde giimeye müsait olmadığınız veya 
gidemeyeceğinizi bildiğiniz durumlarda görülür sanıyorum. 
Bu soruyu düşünüyorum ama bir cevabım yok çünkü 
başımı alıp gidesim olmaz benim pek. Gitmek istediğim 
yerlere mutlaka bir plan yapıp giderim. Başımı alıp gitme 
isteği gelecek kada rda mutsuz etmiyorum kendimi 


Şu ana kadar yaptığın en büyük çılgınlık neydi? 


Sırt çantamı takp Miami'ye gitmemdi. Çünkü 19 
yaşımdaydım ve ilk yurtdışı deneyimimdi. O zamanlar 
çılgınlık gibi de gelmemişti 


Öfkeden deliye döndüğünde ne yanarsın? 

Bunlar insani duygular ve ön görülebilecek durumlar değil 
bence, hepsini tadında yaşamak zaten hayatı güzel yapan. 
Çevremdekilerin özgürlüğünün başladığı yerde benimkinin 
bittiğinin farkındayım. Kalp kırmamaya çok özen gösteririm 
fakat benim deliye dönmem zor olduğu halde dönmüşsem 
sinirimi yerine ve kişisine göre yaşarım 


Batıl inançların var mı? 

Evet. Kesici aletleri kesinlikle birinin elinden direkt alamam, 
aldığımda kavga ederim diye Kimseye küsemem, küs de 
alamam. O yüzden en çekindiğim şeydir. 


“Bakımlı olmak” deyince aklına ne yeliyor? 


Kendimi iyi hissetmek. Bakımın makyaj, süs olduğunu 
kesinlikle o düşünmüyorum. Bakım, kendinizi temiz, 
dinç, sağlıklı hissedip dışarnya da bu enerjinizi güzel 
yansıtabilmeniz demektir, bana göre. Ben bakımlı olmayı 
dış dünya için değil, kendim için seviyorum. 


erkese kolaylıkla inanır mısın? 


Insanlara karşı bir güven problemim yok. Hiçbir ilişkimde de 
güvensizlik gibi bir önyargıyla başlamam. Fakat zamanla 
güvensizlik gibi bir duygum gelişirse, kim olursa olsun 
uzaklaşırım. Bende güvensizlik huzursuzluğu getirdiği için, 
huzurlu olmadığım ortamlardan hızla uzaklaşırım. 


Kıskanç mısın? 


HayırkKıskanan insanları da kadın veya erkek, asla 
anlayamam. Bunun sebebi de ailemdir Çünkü güven, 
huzur ve sevgiyle büyüdüm ve anne-baba ilişkimde de 
hiç böyle bir duyguya şahit olmadım. Aslında çok klişe 
ama kendinize saygınız varsa çevrenizdeki kişilerden 
de beklentiniz buysa bu tarz duygulardan arınmış 
oluyorsunuz. Kıskançlığın belki yaş ile alakası olabilir ama 
kesinlikle geçici bir dönem olmalı. “Seven kıskanır” derler, 
bence kıskançlıkla boşa vakit kaybedilmeyen ilişkiler çok 
daha huzurlu ilerlerler. 


Bir erkekte seni etkileyen 3 özellik nexlir? 


Kesinlikle kendisine saygısı olması. İkincisi cesur olması. 
Son olarak da asil olması. Bu 3 özellik öyle rasigel 
edinilebilecek veya barındırılabilecek türden özellikler değil 
bence, Ailenizden aldığınız eğitimden başlayıp şu saniyeye 
kadar oluşturulabilecek özellikler, 
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Hayat sizin için tasarlanmalı... 


BUSE DAŞTAN MİMARLIK 


hfesağlık 


BÜTÜNSEL DİŞ HEKİMLİĞİ 


Sağlık denilince akla ilk önce hasta olmamak gelmektedir. Halbuki sağlık, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam olarak 
bir iyilik halidir. Sağlık, hastalığın zıttı bir durum değildir. Vücudumuzun dengede olma durumudur. Bütünsel tıbbın amacı, 
insanların bedenlerinde ki iyileşme kapasitelerini arttırarak, hasta olmamalarını sağlamaktır. Sağlık önce zihinde başlayan 

bir süreçtir. Sağlıklı olmak için, iyi beslenmeli, spor yapmalı, bol su içmeli ve bedenimize aldığımız her şeye dikkat etmeliyiz. 

Yaşadığımız çevre, beslenme alışkanlıklarımız, soluduğumuz hava, insanın neşesi ve motivasyonu her şey sağlığımızı 

etkilemektedir. 


ütünsel tıbbın içerisinde beden sağlığımız için çok önemli bir 

konuma sahip olan, ağız ve dişlerimizin ve çevre dokularının 
sağlığını da içine alan bölgeyi, bütünsel diş hekimliği alanı olarak 
isimlendirmek yanlış olmayacaktır. 


Çoğu zaman “aman bir diş ne de olsa, çektirir kurtulurum” diye 
düşünülse de, tek bir dişin kaybı bile önemli bir vücut parçasının 
kaybı olarak düşünülmeli ve çekim aşamasına gelmeden sağlıklı bir 
halde tutulmasına çalışılmalıdır. 


Dişler ve çevre dokuları, bedenin tüm parçaları ile uyum ve denge 
halindedir. Damarlar, sinirler ve lenf sistemi ile dişler bütün beden 
ile iletişimdedir. Ve tabi bedenin her hangi bir yerinde ki bir sorun, 
bedenin alakasız bir bölgesindeki dokuyu ya da organı etkileyebilir. 


Sağlığımızı kaybetmeden, hastalığı iyileştirmeye çalışmadan önce 
sağlığımızı korumanın çok önemli olduğu bilincini taşımalıyız. 
Ağız ve diş Sağlığımızı korumanın yollarını açıklayacak olursak, 
önce koruyucu diş hekimliğinden bahsetmek yerinde olacaktır. 


Dişleri düzenli fırçalamanın ve buna çok erken yaşlarda başlamanın 
önemini biliyoruz. Bugün tek başına diş fırçalamanın da yeterli 
olmadığını düzenli olarak diş ipi kullanmak gerektiğini, 3 ayda 
bir diş fırçamızı yenilerken, 6 ayda bir diş hekimine herhangi bir 
şikayetimiz olmasa da gitmemiz gerektiğini biliyoruz. 


Dişetleri sağlıklı olmadan ne dişlerimiz ne de biz sağlıklı olamayız. 
Bu sebeple diş fırçalamanın yanı sıra düzenli olarak sadece çürük 
açısından değil, dişeti sağlığı açısından da hekimimize kontrole 
gitmeliyiz. Diş taşları varken, ağız ve diş sağlığından bahsetmek 
mümkün değildir. 


Diş taşlarının temizlenmesi dişlere zarar vermez! Dişleriniz 


çizilmez! 


EVRENSEL AĞIZ SAĞLIĞI 
VE DİŞ POLİKLİNİĞİ 


Dişetleri hastalığı bugün en fazla diş kaybı sebebi olarak ilk sırayı 
almaktadır. Beslenme ile de yakından ilişkisi olabileceği gün 
geçtikçe çok daha fazla konuşulmaktadır. 


Diş ve dişetlerimizle ilgili herhangi bir ağrımızın olmaması, 
sorunumuz olmadığı anlamına gelmez. Örneğin bir dişin kök 
ucunda sadece filmle anlaşılabilen kronik bir enfeksiyon varlığında, 
hasta ağrı hissetmeyebilir. Yıllarca bu enfeksiyon sessiz kalabilir 
ama sorun olmadığı anlamına gelmez. 


“Benim bir şikayetim yok, varsın dişimin kökünde enfeksiyon 
olsun, bana ne zararı var” dememek lazım. Çünkü fokal enfeksiyon 
olarak adlandırılan bu problemin vücudun neresinde sorun 
yaratacağını kestirmek zor olacaktır. 


Eksik dişler sebebiyle tek taraflı yemek yemek, eklem, boyun ve 
sırt ağrılarına sebep olabilir. 


Dişleri sıkmak yine çağımızın bir sorunu haline geldi ve yine 
bedende pek çok sıkıntıya sebep olabilmektedir. 


Ağızda bulunan gömülü dişler, yıllarca sessiz kalabilir ve etrafında 
pek çok istemeyeceğimiz soruna neden olabilir. Bunlarında düzenli 
olarak kontrolü ve gerektiğinde çekilmesi uygun olacaktır. 


Eski ve uyumunu kaybetmiş dolgular uyumunu kaybetmiş 
eski kaplama ve köprüler, eski ve oynayan protezler, bunların 
hepsi, ivedikle değiştirilmesi gereken ve bize zarar verebilecek 
unsurlardır. 


Bedenin bir bütün olduğunu, bu bütünün dengesinin bozulduğunda 
telafisinin kolay olmadığını ve sağlığı korumanın, iyileşmekten çok 
daha kolay olduğu unutulmamalıyız. 
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ACTOR STUDIO'DAN MUHTEŞEM BİR OYUN DAHA 


*KAHRAMAN BAKKAL 


AMERİKAYA KARŞI” 


Son zamanlarda iş yoğunluğundan dolayı sinemaya ya da tiyatroya gidemediğimden yakınırken yorgunluğumu bir kenara bırakıp mutlaka gitmem gereken bir oyuna denk geldim. Actor Studio'da sahnelenen ve başarılı tiyatrocularımızdan 
Bahadır Tokmak'ın, Ferhan Şensoy'un oyunundan esinlenerek yazıp yönettiği “Kahraman Bakkal Süpermarket Amerika'ya 
Karşı” oyunu iki perdelik müzikli-danslı politik güldürü. 


Haber: Berna Özsoy berna © 


vet, oyun bir güldürü ama 

sizi birçok şeyi düşünmeye 

sevk ediyor. Siz kendinizi 
oyuna adapte etmişken günümüz 
tüketim çılgınlığını da sorgulamaya 
başlıyorsunuz. Oyunun en önemli 
özelliği ise —benim için- 1990'ların 
unutulmayan ve izlemeye 
doyamadığımız tiyatro oyunlarının 
kalitesinde olması. Bu da elbette 
Bahadır Tokmak'ın ne kadar başarılı 
bir tiyatrocu olduğunu gözler önüne 
seriyor. 


“Kahraman Bakkal Süpermarket 
Amerika'ya Karşı” oyunu 1920'lerden 
günümüze kadar tüketimimiz 
konusunda geldiğimiz noktanın bir 
eleştirisi aslında. Süpermarketlerin 
ülkemize giriş planlarından ve tüketim 
çılgınlığının toplumumuza nasıl 
empoze edildiği ve bu planlanan yolda 
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bizim nasıl bir kuklaya dönüştüğümüzü 
açıkça sahnede görebiliyoruz. 

Oyunun başında reklamlarla 
başlanması da aslında bizim ne 

kadar tüketime odaklandığımızı 
gösteriyor. Çünkü siz oyunun başında 
“reklamları” izlerken bundan hiç de 
rahatsız olmuyorsunuz. Hatta bazen 
“ya böyle bir şey var mıydı?” diye de 
kendinizi düşünürken buluyorsunuz. 
Reklamlarla, kampanyalarla tüketimin 
dayatıldığı bugünde her indirimde 
alışveriş yapma ihtiyacımızı nasıl 
kanıksamış olacağız ki, alışveriş yapma 
dürtüsü bile bize normal geliyor. 

Emin olun, oyunu izledikten sonra 
son zamanlarda yapılan indirimlerden 
alışveriş yapmadım. Bunun farkında 
değiliz belki ama biz her indirimde, 
bize her dayatılan kampanyaya 
hipnotize olmuş gibi gidiyoruz ve 
tüketim çılgınlığını yaratanlar da 
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bunlardan oldukça iyi faydalanıyor. 
Aslına baktığınızda “Kahraman Bakkal 
Süpermarkete Karşı” politik güldürü 
olmasının yanında farkındalık yaratan 
da bir oyun. 


Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren 
ekonomimiz için yapılan desteklerle, 
toplumumuzun ekonomimizin 
kalkınması için yaptığı çalışmalar 
artık çok da önemli gözükmese 

gerek. Çünkü siz oyunu izlediğinizde 
toplum olarak ne kadar koptuğumuzu, 
kendimize bir bencillik atfettiğimizi 
ve bencillikle yaşamanın bir meziyet 
olduğunu sandığımızı çok net bir 
şekilde anlıyorsunuz. Süpermarketlere 
karşı ayakta durmaya çalışan bir 
bakkalın sahip çıktığı geçmişi yanında 
ve süpermarketlerle verdiği savaşta 
yalnız olmadığını gördüğünüzde, hızla 
kaybettiğimiz toplum olma bilinci ve 


K ihninnin Bakkal 
Süpermarkete Karşı politik 
güldürü olmasının yanında 
Jarkındalık yaratan da bir oyun g 


66 Oyun 1920'lerden günümüze 
kadar tüketimimiz 
konusunda geldiğimiz 
noktanın bir eleştirisi aslında. 99 


Türk milletinin ezelden beri var olan 
dayanışmasının ellerimizden nasıl 
kaydığını görebiliyoruz. 

Tabi ki bir Bahadır Tokmak oyununa 
gidiyorsanız orada politik bir unsur 
olacaktır. “Kahraman Bakkal 
Süpermarket Amerika'ya Karşı” 
oyununda da politik aktörler o 
kadar güzel işlenmiş ki siz eğlenir 

ve gülerken oradan da bir şeyler 
öğreniyorsunuz. Velhasıl, biz Ankara 
Life Dergisi olarak Panora'da bulunan 
Actor Studio'nun yolunu tutmanız 
ve “Kahraman Bakkal Süpermarket 
Amerika'ya Karşı” oyununu 
izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. 
Güldürmenin yanında birçok şeyi 

de öğreten oyunda anlatmadığım ve 
seveceğiniz birçok sürpriz var. Oyun 
Cuma ve Cumartesi günleri 20.00'da 
sahneleniyor. Tavsiyesi benden 
izlemesi sizden 


REYHAN SAYGIN” 


ki tâ 


DENİZLERE ÇIKAR 


Denizlere Çıkar Sokaklar, Ayizi'nden çıkan son roman. Reyhan Saygın'ın Ayizi'nden çıkan ikinci romanı. İlki Zamansız Mevsimler. Elbette ki 
bir kadın hikâyesi. Ama pek çok farklı kadınlığı, hiçbirini yargılamadan, önem sırasına sokmadan, sahneye çıkarıyor Saygın. 


han Saygın'ın Ayizi'nden çıkan ikinci romanı. İlki Zamansız 

Mevsimler. Elbette ki bir kadın hikâyesi. Ama pek çok farklı 
kadınlığı, hiçbirini yargılamadan, önem sırasına sokmadan, sahneye 
çıkarıyor Saygın. Yakından görmek isteyebileceğiniz güzel parıltılı 
kadınlarla, içini ve etrafını karartan, birbirini yok etmeye çalışan 
kadınları, arazlı, hastalığın kötü yaptığı deli kadınlarla, terkedilmiş, 
zayıf düşmüş, yalnızlıkla güçlenmiş, etrafındaki kadınları kollamış, 
birbirini sadece bakışlarıyla anlayan başka kadınların hikâyesini 
sıcacık bir dille anlatıyor. Aşkların, ihtirasların düğümlediği, hadım 
ettiği hayatlarla dolu bir hikâye. Erkekler ya çocuk ya da çok silik 
bu romanda. Onlardan sırlar saklanmış, kandırılmışlar, kolaya 
kaçmışlar ya da sadece kaçmışlar. Çocukların kaderi, terk edilen 
annelerine yapışık, o yüzden onlar da terk edilmiş. Bu yüzden çok 
sevilmiş, kollanmış, özel çocuklar. Erkeklerin ya hiçbir olayda pek 
suçları yok ya da suçlanacak kadar sevilmemişler zaten. Olmadı, 
ruhlarına düğümler atmış en sevdikleri kadınlar. 


İ) enizlere Çıkar Sokaklar, Ayizi'nden çıkan son roman. Rey- 


Ya öylece gelip gidiyorlar ya da hayalet gibiler. Yerleşik olanlar, 
kadınlar. Bu kadar farklı kadınlığın birbirine değme ihtimalini gösterdiği için çok keyifli Reyhan Saygın'ın bu sıcak romanını okumak. 
Kadınların hem akıl hem delilik, hem vicdan hem kötülük olduğu, 
sesinin de ruhunun da kadın olduğu ama en önemlisi faillerin kadın 
olduğu bir roman. Hem müziği var, fonda hep piyano çalıyor, hem 
de zencefilli kurabiye kokusu sarıyor ortalığı. Bize hikâyeyi anlatan 
Sevin, kocasını ve ismi Mert olacak bebeğini kaybettiğinde, kendi 
hikâyesini terk edip komşununkine sızmış bir kadın. Komşunun 
Can'ını canına katarak 14 yıl yaşamış, bolca zencefilli kurabiye 
yapmış ve Can'ın büyümesini izleyerek mutlu olmuş bir masalcı 
teyze. Hikâyeyi onun sesinden dinliyoruz ama en az anlatılan da 
onun hikâyesi. Kendi üzerine de, hayatı üzerine de pek düşünmemiş bu kadının, komşunun Can'ı ile etrafında ördüğü iki kişilik sevgi 
kozası içerisinden başlıyor hikâye. Başta ses derinlerden geliyor 
yani. Sonra sonra olup bitenler o kozadan çıkmaya zorluyor Sevin'i. 
O zaman onun sesini duymaya başlıyoruz aslında. Gençliğinde çok 
sevdiği bir aşk romanının yazarı ile karşılaştığı an, Sevin'in o güne 
kadar pek de fark etmediği düğümlerinin de çözülmeye başladığı 
an oluveriyor. Sevin yıllar önce okuduğu, o aşk romanını yeniden 
okudukça, anlatılan büyük aşka duyduğu merakın peşine takılıyor. 
Böylesine büyük bir aşkı yazan adamın gözlerinin içine bakarak 
anlamaya çalışıyor; hangi kadın bu kadar sevilebilir? Bir adam bu 
kadar büyük bir aşk duyabilir mi? 


Merak ettikçe hikâye onu içine çekiyor. Yusuf Taha'nın “Sonun 
Başlangıcı”nı okudukça, kendi üzerine düşünmeye zorlanıyor. Kendini içinde bulduğu bu hikâyede, sanki düğümler açıldıkça gözündeki perde kalkmaya başlıyor. Güçlenmeye başlıyor. Asla bitiremediği yazıları üzerine daha çok düşünüyor. Aslında masal yazmak 
istediğini farkediyor. Bunu ne kadar iyi yaptığını da. Geçmişiyle ilk 
defa yüzleşebiliyor. Onu terkeden hayat ihtimalini, karşı kaldırımda 
durup izleyebiliyor. Ruhu ne kadar acıyor diye kendini yoklama 
cesaretine kavuşuyor. 

Gözü Can'dan başka şeyler de görmeye başlıyor. Yanı başındaki 
ınsanlara değen bir ilişkiler ağının ortasında kalan Sevin, varlığını, 
arzularını, boş verdiği kendi hikâyesini, bir sürü hayatın sırrını fark 
ederken, düğümleri çözerken yeniden yazmaya çalışıyor. Onun 
ucunu yakaladığı ve bize anlattığı hayat hikâyeleri, Sevin'in kendi 
sırlarını açığa çıkarıyor. Onun yürüdüğü sokaklar, denizlere çıkıyor. 
Kolay olmuyor ama kitabın mutlu sonu, masmavi bir renk bırakıyor 
ınsanın içinde. Bir sürü kadınla tanışmışsın, biraz daha kalabalıklaşmışsın gibi hissettiriyor. Bir de en az bir kere zencefilli kurabiye 
yaptırıyor okurken. 


Paylaşımlı Ofis 300 TL 2 Kişilik Hazır Ofis 1400 TL 


5 Şehir, 28 Lokasyon, 75 Toplantı Salonu, 
2200 Şirketin Tercihi... 


lifetotoğraf 


o AYCANASLAN 
AŞKINI DA IŞINI DE FOTOGRAFTA BULDU 


Hani bazı hikayeler vardır; hayat alışagelmiş bir rutinde devam eder, aniden her şey tepetaklak olur da sonra düze çıkar. İşte fotoğraf 
sanatçısı Aycan Aslan'ın hikayesi tam da böyle... 


Röportaj: Berna Özsoy berna©life.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan (©life.com.tr 


rası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğundan aklındaki 

tek kariyer hedefi Dışişleri Bakanlığı'ydı. Hatta okulun 
parlak öğrencilerinden Aslan için birçok arkadaşı aynı şeyi düşünüyordu. Oysa ki hayalleri hiç de beklediği gibi gitmeyecekti. 
Aycan Aslan okulun haricinde keman çalıyor, amatör olarak tiyatro oynuyordu. Fotoğraf ise hayatının en önemli değerlerinin 
başında geliyordu. Sadece hobiydi yani... 


h ycan Aslan 2013 senesinde Gazi Üniversitesi Uluslara- 


Hani bazı hikayeler vardır; hayat alışagelmiş bir rutinde devam eder 
aniden her şey tepetaklak olur da sonra düze çıkar İşte fotoğraf sanatçısı Aycan Aslan'ın hikayesi de tam da böyle... Kim bilebilirdi ki 
katıldığı fotoğraf seminerinden etkilenip de kariyer hedefini 
değiştirecek. İşte Aycan Aslan'ın sanatsal fotoğraf sektöründeki 
yükselişi de tam olarak böyle oldu! 


Son aylarda adından sıkça söz ettiren ve aynı zamanda kentin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi'nin hatırı sayılır fotoğrafçılarından biri olan Aycan Aslan, Şubat sayısında 
derginin sanat sayfalarına röportaj verdi. Kendisi ve fotoğraf 
alanında merak edilenleri yanıtlayan genç fotoğraf sanatçısının 
sorularımıza verdiği cevaplar şöyle... 


Ne tür fotoğraflar çekiyorsun? 

Fotoğraf dediğiniz alan oldukça geniş. Özellikle de benim alanım. Lakin bazı alanlarda uzmanlaşmak lazım. Benim uzmanlık alanım da gelin damat çekimleri ile doğum fotoğrafları... 


Fotoğraf alanında isminiz oldukça revaçta. Bu alanda 
tanınmış olmakla amatör kalmak arasında nasıl bir 
fark var? 

6 yıl boyunca canımı dişime taktım, gece gündüz çalıştım. Ve 
sonunda ismim anılmaya başladı. Dijital programlardan fotoğraf tekniklerine kadar her alanda kendimi yetiştirdim ve geliştirmeye de devam ediyor. Bir alanda adınız anılıyorsa bunun 
tek sebebi çok çalışmaktır. Gerisi boş laf! 


Özellikle hangi alanda adınız daha sık anılıyor? 

Doğum fotoğraflarım çok konuşuldu. Halen de konuşuluyor. 
Çünkü sadece ameliyathaneye girip fotoğraf çekmiyorum. Onu 
herkes yapar. Benim yaptığım fotoğraflara annenin hatta doğan 
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bebeğin duygularını yansıtmak. Ne var ki bu alanda tanınmak, 
beraberinde sahne korkusunu da getiriyor. Bitmeyen bir sınavdasın. Ve bu sınavların tamamından tam not almak zorundasın. Çünkü o çocuk bir daha doğmayacak! Bunun bilincinde hareket etmek gerek. Ezbere fotoğraf çekmek, ameliyathaneden 
yüzlerce kareyle çıkmak maharet değil. 


Peki gelin damat gibi özel gün fotoğrafların? 

Bu tarz çekimlerin baştan sona sınav! Tüm gün hatta sabaha 
kadar sürüyor çekimler. Her saniyesi özel ve her karesi özgün 
olması gereken birinci sınıf fotoğraf çekiyoruz. Bu işin sırrı da 
gelin, damat, kayınvalideler hatta dünürlere kadar ortamın psikolojisini iyi anlayıp insanları doğru yönlendirmekten geçiyor. 
Çünkü her şeyden önce şu bilinmelidir ki düğünler ilk göbek 
atılana kadar oldukça gergin ortamlardır... 


İşinizi yaparken hayatta en önem verdiğiniz şey... 
Bana kendini teslim eden kişiye ya da çifte karşı, sorumlulugumu yerine getirmekten daha önemli hiçbir şey yok... Sonra 
müşterimin hitap ettiği kesimi de unutmamak gerek. Çok şükür bugüne kadar da hiç kimseyi hayal kırıklılığına uğratmadım. Çoğu zaman “Sen seç fotoğrafları, ben albümde görürüm” 
derler. Ben de onları en iyi temsil edecek kareyi ararım! Çok mu 
gülüyor, az mı gülüyor, basenleri nasıl, gözü rahatsız etmeden 
hatta abartmadan ne kadar rötuş yapmalıyım, hepsini düşünür 
gerçekleştiririm. Rötuş konusunda da amaç çektiğiniz kişiyi 
güzellik kraliçesi gibi göstermek değildir. Böyle bir taleple gelenleri doğrudan ressamlara yönlendiriyoruz zaten... Kısacası, 
ben sadece fotoğrafçı değilim. Fotoğrafını çektiğim insanların 
hem arkadaşı hem sırdaşı hem imaj danışmanıyım... 


“Çektiğim fotoğraflarda duygu var. Anı anlatıyor” 


İyi bir fotoğrafçı olmak için hangi faktörler önemlidir? Göz, kadraj, ışık bilgisi, teknik, photoshop, dijital 
maharetler... 

Çok çalışacaksın ve farklı bir gözün olacak. O kadar! Photoshop, artık hikaye. Herkes yapıyor, özelliği kalmadı. Tek yapmanız gereken duyguyu yakalamak, insanlara güven vermek, işine 
saygı duymak. Tabii bir de içinde zeka olan, bir şeyler anlatan 
fotoğraflar çekeceksin... 


lifemakale 


İNSAN NEDEN YAZAR? 


İnsanlar düşüncelerini ya dile getirerek ya da kağıda dökerek kendisini ifade eder. Sözle kendini ifade ederken hitabetin güçlü 
olmasına “belagat” denir; yani iyi konuşarak karşındakini inandırmaya sanatı. Öte yandan yazı ile okuyucuyu inandırmak da biraz eğitim 
ve yetenekle ilişkilidir. Şöyle ki buradaki temel prensip “inandırma” üzerinedir. Yazdığınız metin ister deneme, ister öykü, ister roman, 
ister senaryo olsun mutlaka karşınızdaki kişiyi inandırmalı, karakterle okuyucu arasında bir bağ kurmalısınız. Bu da sizin yeteneğinize 

ve yazı anlamında tecrübenize bağlıdır. 


o 

Ik dramatik metinler Antik Yunan Filozofu Aristo'ya kadar 
Jin Antik Yunan'da ilk tiyatro temsilleri izleyici ile 

buluşurken “dramatik yapı” kavramı belirmiştir. Metnin 
içerisinde bir matematiğin olması, karakterlerin nerede, ne zaman, 
ne yapacağının bilinmesi, olay örgüsünün kronolojik sıralanmasıyla 
bu yapı ortaya çıkar. İşte bu minvalde üretilen eserler günümüze 
değin gelişerek farklı tekniklerin de keşfedilmesiyle belli bir 
seviyeye ulaşmıştır. 


Yazı terminolojisindeki terimler kafanızı karıştırmasın. En yalın 
haliyle yazmak giriş-gelişme-sonuç olarak okuyucuya/izleyiciye 
sunulmalıdır. Diğer bir deyişle serim-düğüm-çözüm... Nasıl 

ki ortaokulda kompozisyon derslerinde bu bilgi öğretmeniniz 
tarafından size verilmişse işte yazının en basit matematiği budur. 


Giriş; yani mekanın, karakterin, atmosferin, ileride neler olacağının 
kısaca sunulmuş hali olarak karşımıza çıkar 


Gelişme; karakterin yaşadığı zorluklar, önüne çıkan engeller, diğer 
karakterlerle çatışması, içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için 
mücadele etmesi... 


Sonuç ise karakterin yaşadığı zorluklarla verdiği bu mücadelenin 
nasıl neticelendiğidir. Yani sevdiği kıza kavuştu mu, dağda bir 
başına kalmıştı onu kurtardılar mı ya da hastalığı yenebildi mı, gibi 
soruların yanıtları bu bölümde okuyucuya/izleyiciye verilmelidir. 


BEN DE YAZAR OLABİLİR MİYİM? 

Evet, herkes yazabilir. Fakat bunun için ciddi bir emek sarf etmek, 
eğitim almak ve mevcut ise o yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. İster 
amatör ister profesyonel düzeyde olsun herkes kendini yazarak 
ifade edebilir. Yazabilmenin temeli çok okumaktan ve izlemekten 
geçer. Ne kadar çok yazar okursanız onların üslubunu görüp 
kendinize en uygun üslubu seçerek bu işte ilerlemek için kolları 
sıvayabilirsiniz. Senaryoda ABD menşeili formülsel yaklaşımlar 
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yazının matematiğini çıkarırken bağımsız sinemacılar kendilerine 
özgü metinler üretmişlerdir. Hemhal bir şekilde bu edebiyatta 

da böyledir. Örneğin klasik öykü ve şiir anlayışı Garip ve İkinci 
Yeni kuşağıyla kendi alanında bir farklılaşmaya gitmiştir. Ancak 
yazıya yeni başlayanların kuralları yıkmak yerine önce üslupları 
öğrenmesi sonra mevcut ekole farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak 
özgün metinler yazması kabul edilebilir. Ama ne olursa olsun işin en 
başında bir kalem, bir kağıt ve bol hayal gücüne sahip olmalısınız. 
Yazar çevresinden etkilenerek önce bu çevreyi kağıda dökmeye 
çalışır, sonra karakter ve öykü yaratmaya başladığında ise bir 
basamak yükselmiş olacaktır. 


NELERDEN BESLENEBİLİRSİNİZ? 

Öncelikle bir yazarın konusu insandır, hayattır. İçindeki işe yarar ne 
varsa hikayesinde kullanabilir. Bir gazete haberinden, yaşanmış bir 
olaydan, bir TV filminden çıkan çağrışımla, kısaca hayatın içindeki 
konulardan beslenerek düşüncelerini belli bir düzende kağıda 
dökebilir. Zaman ve mekan hususundaki tercihleriyle; örneğin ikinci 
dünya savaşı sırasında Almanya'da bulunan bir Türk'ün yaşantısı ya 
da gelecekte uzaylıların dünyayı işgal ettiğini düşünerek fantastik 
bir kurgu... Zaman ve mekan kısaca ne yazacağınız sizin elinizdedir. 
Ancak işi profesyonel hayata dökecekseniz okuyucu ve izleyicinin 
isteklerini bilmeniz gerekir. Nasıl mı? Mesela muhteşem bir sinema 
filmi yazdınız, yapımcıya verdiniz beğenmedi. Ama size göre çok 
güzel bir eserdi bu. Ama izleyici özellikle sinemada komedi istiyor. 


Başka bir örnek tarihi bir roman yazdınız yayınevi reddetti sebebini 
sorgulamak gerek, neden? Ülkemizde daha çok genç nüfus ve 
kadınlar kitap okuyor. Onların da talepleri aşk romanları üzerine. 
Aşk romanını yayınevine kabul ettirme olasılığınız tarihi bir romana 
göre çok daha yüksektir. Okuyucu ya da izleyici ne istiyorsa o 
konuda eserler üretmeniz hayata geçmesinde önemli bir faktör 
olacaktır. 


Sevgil 
Gününüz 
kutlu olsun! 
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DANSIN RUHU 
AFK BALE STÜDYO'DA 


Ahmet Fevzi Kazan, herkes gibi 90'lı yılların dans furyasından etkilenmiş ama bunu meslek haline getirmiş bir dans hocası. 
Dansa başlama sebebinin Yonca Evcimik olduğunu söyleyen Kazan, birçok sanat okulunda çalıştıktan sonra da kendi okulu olan 
AFK Bale Stüdyo'yu açmış. Şu anda AFK Bale Stüdyo'da bale ve modem dans eğitimleri veren Ahmet Fevzi Kazan ile keyifli bir 

röportaj gerçekleştirdik. 


Röportaj: Berna Özsoy berna©life.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan©life.com.tr 


Ahmet Bey, dansın hayatınızda olduğunu biliyoruz, peki 
siz baleye nasıl yöneldiniz? 

Doğruyu söylemek gerekirse Yonca Evcimik sayesinde. Biz 
90'lar çocuğuyuz. O zamanlar Yonca Evcimik patlamıştı. 
Dolayısıyla onun danslarını görünce “ben de dans edeceğim” 
demiştim. Daha sonra konservatuvara girdim. Ailem; “konservatuvara girmek çok zor, torpil olmadan nasıl gireceksin?” 
dediler. Zaten bir folklor geçmişim vardı. Konservatuvar öncesinde de bale dersleri alarak konservatuvara girdim. Konservatuvar sonrasında da Tan Sağtürk okullarında 12 sene ders 
verdim. Şimdi buradayım. İnsanın isteyince yapamayacağı 
şey yoktur. 


AFK Bale Stüdyo'da neler yapıyorsunuz? 


Burası 2014 yılında çocuklar için bir bale okulu olarak başladı. 


Burada eğitimlere 3,5 yaştan itibaren başlıyoruz. Benim okulum 3,5 yaştan üniversite hazırlık dönemine kadar öğrencilerin olduğu bir yer. Üniversite hazırlık döneminde de genelde 
bırakmak zorunda kalıyorlar. Ama bırakmayan istisnai öğrencilerim çok iyi yerleri kazandılar. Buradan konservatuvara 
geçen o kadar çok öğrencim var ki... Şu anda konservatuvar- 
da 30 öğrenci varsa 15 tanesi benim öğrencimdir. Yetenekli 
öğrenci gördüğüm zaman seçerim. Biz Perşembe, Cuma, 
Cumartesi ve Pazar günleri açığız. Çünkü çocukların okulda 
olmadığı, velilerin buraya öğrenci getirebilecekleri saatlerde 
biz çalışabiliyoruz. Hafta sonları sabah 09.00-21.00 saatleri 
arası hep derslerimiz var. 


Büyükler için de hobi dersleri veriyoruz. İş stresinden kurtulmak isteyenlere dans derslerimiz var. Özellikle de bayanlar 
için zumba derslerimiz var. Eğleniyorlar, çünkü büyükler 
hayattan bir nefes almak istiyorlar. Onun dışında çocuklara 
piyano ve gitar eğitimleri de veriyoruz. 


Eğitimlerinizde Vaganova Metodu uyguluyorsunuz. Nedir 
Vaganova Metodu? 

Balede her yaşın yapabilirlik seviyesi farklı. Her yaşa göre de 
düzenlenmiş bir metod bu. Her çocuk, yaşına uygun, seviye 
seviye hareketleri öğrenirse zaten bir sonraki basamağa geçebileceğini keşfedebiliyor. Bu sistemde giderken yaptığı her 
hareket onun bir sonraki aşamaya geçmesini sağlıyor. Bunu 
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fark eden çocuk kendine daha fazla güveniyor. Her aşamayı 
başardıkça güveni artıyor ve sahnedeki yapabilirlik seviyesi 
artıyor. Hareketleri daha yumuşak oluyor, esneklik derecesi 
artıyor. Çünkü kısım kısım verdiğin zaman çocuk bunu çok rahat bir şekilde bedenine uygulayabiliyor. Dolayısıyla da daha 
yumuşak hareket etmeye başlıyor. Daha estetik bir şekilde 
vücudunu kullanabiliyor. Mimikleri gelişiyor. Sistemin en büyük 
artısı disiplini olmayı sağlaması. 


Balede iç disiplini olan çocuk başarılı olur. Öncelikle çocuğun dikkati artar, gelmek ister. Farkındalığı artar, bedenini 
keşfeder. “Parmak ucunda durduğumda şunu hissediyorum” 
der. İşitsel olarak farkındalıkları artar. Ben buraya gelen bir 
çocuğun gördüğünü algılamasını ve algıladığı şeyi bedenine 
uygulamasını istiyorum. Bedenine uyguladığını estetik kaygılar içerisinde yapacak. Bunu bir de arkadaşlarıyla beraber 
yapmak zorunda, müzikle beraber yapmak zorunda. En 
sonunda da sahneye çıkıp özgüvenli bir şekilde kendini gösterecek. Yani çocuk zaman içinde belki de kazanamayacağını 
bale sayesinde kazanıyor. 


Sizin başarınızın sırrı ne? 

Ben eğitmenliğime güveniyorum. Bale eğitimi çok disiplin isteyen bir iş. Disiplini öğretirken bu işi sevdirmek zorundasınız. 
Karşınıza gelen 4 yaşında bir çocuk da olsa, konservatuvar- 
dan bir öğrenci de olsa sevdirmezseniz bu iş olmaz. Her gün 
lanet okunarak yapılacak bir iş değil bu. Ayağınız ağrır, belin, 
bacağın ağrır, zordur. Severseniz dayanıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ben sevdirmeyi seviyorum. 


Çocuklar sevgi isterler. Siz onlara sevgiyi verir ve hissettirirseniz, karşılığında saf sevgiyi yaşamanın mutluluğunu tadarsınız. Mesleğimdeki başarının sırrı budur. Benim amacım, 
Haftada 2 saat ile belki profesyonel bir balerin yetiştiremeyiz 
ama bale sanatını seven, hayata bakış açısı geniş, vizyon 
sahibi, sanat dolu bir nesil yetiştirebiliriz. 


Ben buna inandığım için bu işi yapıyorum ve başardığımı da 
düşünüyorum. 


cemiyet 


nkara'nın en büyük 
AN Serinden biri olan ANKAmall, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Her Çarşamba 
Türkiye'nin en sevilen isimlerini 
ağırlayan ANKAmall, Ankaralıları 
9go'lı yıllara götürüyor. Bir döneme 
damga vurmuş ve dillerden düşmeyen 
şarkılarla nostalji rüzgarı bu hafta 
da Eda - Metin Özülkü çifti ile esti. 
Söyledikleri şarkılarla gönüllerde taht 
kuran başarılı müzisyen çift, dünden 
bugüne sevilen şarkıları ile hem müzik ziyafeti yaşattı hem de Ankaralı 
hayranları ile hasret giderdi. 


Oldukça kalabalık bir kitleyi karşısında bulan çift, şarkılarını seslendirirken yeni çıkaracakları single'ın 
da müjdesini verdi. Evliliklerinin 30. 
yılını kutlayan ünlü çift, yıldönümlerinde aşk dolu single ile sevenlerine 
yeniden merhaba demenin heyecanını 
da paylaştılar. Konserde hayranlarıyla sohbet eden ünlü çift Ankara'nın 
kendilerinde ayrı bir yere sahip oldugunu söyleyerek “İstanbul'dan sıkıldık. Belki Ankaralı oluruz” dediler. 


Nostalji rüzgarları her Çarşamba saat 
18.30'da sevilen sanatçılar ve şarkılarıyla devam edecek. Demet Sağıroğlu 
ve Eda & Metin Özülkü çiftinden sonra 24 Ocak'ta Ege, 31 Ocak'ta Gökhan 
Kırdar ve 7 Şubat'ta Ferda Anıl Yarkın ile devam edecek. 
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DANSTA FARK YARATAN 
KONSEPT HSM'DE 


Dans, insanoğlunun yaratılışından bu yana hep hayatında olan bir 

faaliyet. Farklı kültürlerin oluşmasıyla birlikte dans çeşitlerinin 

çıktığı ve hızlı bir şekilde çoğaldığı zamanlarda da dans artık hobi 

olmaktan çıkıp bir meslek haline geldi. Sonrasında dans gösterileri b.“ 
sahne şovlarında da kullanılmaya başlandı. Günümüze gelindiğinde - 
de dans kültürlerinin de birbirlerine karıştığını görüyoruz. 

Dans artık hem kültürel bir faaliyet hem bir spor hem de bir 

hobi olarak görülüyor. Özellikle iş stresinden kaçmak için dansa 

yönelen kişiler farklı arayışlarda bulunuyor. Bu noktada siz sevgili il 
okuyucularımız için bir önerimiz olacak. Dans etmek isteyen, 

iş stresinden kaçmak isteyen ya da belli bir dansı öğrenmek 

isteyenler için rotanız HSM Hobi Sanat Merkezi olabilir. 


HSM Hobi Sanat Merkezi, Atatürk Bulvarı üzerinde 2 adet dans a ği 3g 
stüdyosuna sahip olan ve Ankaralıları haftanın her günü dansla 
buluşturan bir kulüp. Çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere her 
yaştan katılımcının dünya danslarını öğrendikleri merkezde; 
Zeybek, Halay, Horon, Kafkas Dansları, Oyun Havaları, Roman, 
Oryantal, Sirtaki, Flamenko, Tango, Latin Dansları, Hint Dansları, 
Zumba, Modern Dans, Klip Dansları ve Bale eğitimleri veriliyor. 


Kulüp Başkanı Murat Keskin HSM'yi 3 sene önce kurduğunu ve öd 
kısa süre içerisinde Ankara'da tanınan bir marka haline geldiğini 

belirtti. Kulübü ile birlikte sene içerisinde belli dönemlerde dans . i R 

şölenleri, halk dansları geceleri ve sirtaki yaz aylarında yurt y> bj 
içi ve yurt dışında dans kampları ya da uluslararası festivallere ) 
katıldıklarından bahsetti. 


Bu yıl içerisinde de 19-23 Nisan'da Antalya Göynük'teki Karmir e “ni - 
Otel'de Sümer Ezgü Sanat Akademisi'yle ortaklaşa bir Halk f 
Dansları Kampı, sirtaki gruplarıyla 22-28 Haziran'da Yunanistan 
Seyahati, halk dansları gruplarıyla da 10-20 Temmuz'da İtalya 
Montecatini Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılmayı 
planladıklarını söyledi. W > 


“Haftada 1 saat ter atmak, stres atmak ve hayatına renk katmak Ne 
isteyen herkesi eğitimlerimizi izlemek üzere kulübümüze 

davet ediyoruz” diyen Murat Keskin, özellikle belirli aralıklarla 

düzenledikleri ücretsiz atölye çalışmalarında da tüm Ankaralıları 

aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti. 


HSM Hobi Adres:Atatürk Bulv: 
. : arı No; 61 Kızılay/Çank 
Sanat Merkezi | Gsm: 05336132673 yi ; 
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, BEL, BOYUN RAHATSIZLIKLARINDA 
SPORTİF REHABİLİTASYON 


i AĞRI BANDI 
# UYGULAMASI 


* Sırt, bel, boyun ağrılarında kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir, 
* Uygulanan bölgenin kolay hareket edebilmesini sağlar, 
* Lateks içermediği için ıslanma ve terleme durumunda bile cilt 
üzerinde kalabilmektedir, 
* Hasarlı bölgedeki azalan kan basıncını artırır ve 
böylelikle lenfatik drenaj oluşturur, 
* Mutlaka bir uzman tarafından uygulanması gerekmektedir 


* Var olan kas kuwvetinin daha üst seviyeye çıkarılması 

* Azalmış ya da kaybolmuş kas kuvvetinin geri kazanılması 

* Vücuttaki kasların sıkılaştırılması ve enerji harcanmasının sağlanması 
* Kan dolaşımının düzenlenmesi ve masaj etkili gevşemenin sağlanması 
* Ağrı tedavilerinde kullanılması 


Aysu Çalışır ÖZDEN Prof. Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ Ünal Şahin SUSAM 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ortopedi & Travmatoloji / El Cerrahisi & Microcerrahi Sportif Rehabilitasyon Uzmanı 
«7 HERMOS SPORTS REHAB & SPA MAŞ ARENA 


© — Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:49 Çankaya 
Vamos! Vamos Sports Complex -2 kat) T0312 - 285 60 68 
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Türkiye'nin ralli tarihinde önemli yere sahip 
ralli pilotlarının otomobilleri, kupaları ve 
kıyafetleri hafta sonu yapılan açılış töreniyle ANKAmall'da sergilenmeye başlandı. 
Otomobil ve ralli meraklılarını buluşturan 
sergide 60'lı yıllardan 9o'lı yılların ortasına 
kadar Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışmış ve aralarında Renç Koçibey, Hasan Kalaycı, Tuna Kalaycı, İskender Atakan, Serdar 
Bostancı, Emre Yerlici gibi efsane isimlerin 


kullandığı otomobiller, kupalar ve kıyafetler 
4 sergileniyor. 


Hafta sonu açılışı yapılan, otomobil sporları 
i camiası yöneticileri ile otomobil meraklıla- 
4 rının geniş katılım gösterdiği sergi, Ankaralılar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. 
Ralli pilotlarının kullandığı araçlar, aldıkları kupalar ve yarışlarda giydikleri kıyafetlerin yer aldığı sergiyi gezen ziyaretçiler bol 
bol fotoğraf çektirdiler. Sergi açılışı sonrag sında 2017yılı mahalli yarışlarda dereceye 
İ giren pilotlara da kupaları takdim edildi. 
Yorucu bir sezonun ardından dereceye giren 
İ ralli Sporcularından birinci olan Ramazan 
Ekiz, ikinci Özlem Uludağ ve üçüncü Önder 
| Akcengiz'e törende kupaları teslim edildi. 


Mustafa Koç Anıldı 
Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) 
tarafından yapılan etkinliğin koordinatörü 
de olan Can Ünlü açılışta yaptığı konuşmada, bu projeyi Mustafa Koç ile birlikte gerçekleştirdiklerini ve onunla birlikte projeyi 
de kaybettiklerini anlatarak bu etkinlikle 
ölümünün 2. yılında projeyi ve onun anısını 
ili EN yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 

m Şampiyon pilot ve co-pilotların imza günz ze) leriyle renklenecek sergi 4 Şubat tarihine 
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Or. Dt. Cemi S. Yazıcı 
Doktorun Seyir Defteri 


ilere destan mutfağı, 


taş sokakları, di 


oma; binlerce yıllık tarihi, yürümeye doyulmayan arnavut kaldırımlı 
keyifli gece hayatı ile birden fazla gitmek isteyeceğiniz, her seferinde yeni bir tarafını keşfedeceğiniZ 


bir şehirdir. Tipik Akdeniz canlılığını hissettiğiniz, her sokağının ayr! güzellikler taşıdığı Româ, dünya tarih 
sahnesinin baş aktörlerindendir ve tarihi boyunca birçok önemli medeniyete eV sahipliği yapmıştır. Bu yüzden 
her sokağından tarih fışkıran Roma'yı gezmek tam bir görsel şölendir... 
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Roma'yı gezmeye dünyanın 7 harikasından biri olan “Kolezyum” 
dan başlayabilirsiniz. M.S. 72 yılında yapılan Kolezyum, 55.000 
izleyici kapasitesi ve hayvan dövüşleri, idamlar ve tiyatro gösterileriyle ünlüdür. Ancak Kolezyum'u popüler yapan en önemli olay 
Gladyatör mücadeleleridir. Bu arenada binlerce insan ve hayvanın 
can verdiği bilinmektedir. Kolezyum'dan çıkar çıkmaz karşınızda “Roma Forumu” nu görebilirsiniz. Eski Roma dönemlerinde 
1000 yıl boyunca siyaset, ekonomi ve hukuk merkezi olan forum, 
dünyanın en büyük arkeolojik bölgelerinden biridir. İstanbul gibi 
7 tepeye kurulan kente tepeden bakmak isterseniz “Capitolino 
Tepesi” ne çıkabilir ve seyahat albümünüz için güzel fotoğraflar 
çekebilirsiniz. 


Birbirinden güzel sürprizlerle karşılaşabileceğiniz Roma sokaklarının en güzel sürprizlerinden biri kuşkusuz “Pantheon” dur. 
Roma döneminden kalan en güzel yapılardan biri olan Pantheon, 
M.S. 118-125 yılları arasında inşa edilmiştir. Biraz soluklanmak 
isterseniz “Navona Meydanı” biçilmiş kaftandır. Kentin en güzel 
meydanlarından biri olarak bilinen Navona'nın ortasında bulunan 
“Dört Nehir Çeşmesi” de ayrı bir tat katmıştır kafe ve restoranların bulunduğu meydana. Ayrıca Sant Agnese in Agone Kilisesi de 
ayrı bir güzelliktir fotoğraf için göz kırpan... 


Roma'ya gidip de “Aşk Çeşmesi”ne (Trevi Çeşmesi) para atmadıysanız Roma'ya gittim demeyin... 1732 yılında yapılmış olan bu 
çeşmenin yapımı 30 yıl sürmüştür. Günde 3.000 avronun atıldığı 
söylenen çeşmedeki paraların toplanıp yoksullara yiyecek sağlandığı da rivayetler arasındadır. Roma'nın sunduğu uçsuz bucaksız 
güzellikler bunlarla sınırlı değildir elbette... M.S. 356 yılında yapılan Santa Maria Maggiore Bazikilası mutlaka görülmesi gereken 
yerlerdendir. İçinde bulunan mozaikler, altın yaldızlı kaplamalarla 
baş döndüren Bazilika Roma'da bulunan muazzam yerlerden sadece birisidir. Beyaz mermer kullanılarak yapılan “Vittorio Emanuelle TI Abidesi” tüm görkemiyle Piazza Venezia'da karşılar sizi. 
Biraz nefes almak, gördüğünüz güzellikleri sindirmek isterseniz 


Villa Borghose Parkı'na uğrayabilirsiniz. 1.700 dönümlük parkta 
yemyeşil çimenlere uzanıp Roma'nın tarihi hakkında düşünmemek mümkün değildir. Keyif alınacak yerlerden birisi de “İspanyol Merdivenleri” dir. Via Condotti Caddesi'ne bakan merdivenlerde oturup sohbet eden, bir şeyler içen insan kalabalığına 
karışmak ise ayrı bir keyiftir. 


Roma'ya gitmişken dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ı da 
ziyaret etmek gezinize ayrı bir renk katacaktır. 1929 yılından bu 
yana bağımsız bir devlet olan Vatikan, Katoliklerin dini merkezidir. Vatikan'ın içinde bulunan Aziz Petrus Bazikilası sadece 
Roma'nın değil, tüm dünyanın en önemli yapılarından biri olarak 
kabul edilmektedir. Meşhur Sistina Şapeli de Vatikan'ın içinde 
bulunmaktadır. Küçük olmasına rağmen içinde barındırdığı güzelliklerle uzun zaman ayırmanız gereken bir ülkedir Vatikan... 


Roma'nın gizli bahçesi denilen Trastevere Semti daracık sokakları 
Arnavut kaldırımlı sokakları ile görülmeye değerdir. Sadece yürüyerek gününüzü geçirebileceğiniz Trastevere, Roma'nın başka bir 
yönünü keşfetmenizi sağlar. 


İtalyan mutfağının kalbinde olduğunuzdan yemek konusunda 

hiç sıkıntı yaşanmayacağı aşikardır Roma'da... Pizza ve makarna çeşitlerinin yanı sıra Tiramisu, Gelato (dondurma), Risotto, 
Bruschetta gibi lezzetler de selamlar sizi şehirde... Navona 
Meydanı'nın hemen arkasında bulunan “Cantina de Cucina” 

da tüm İtalyan lezzetlerini tadabilirsiniz. Roma'nın geleneksel 
restoranlarından olan “Cul de Sac”da Cada Alla Vaccinara isimli et 
yemeğini deneyebilirsiniz. “Bonci” de Roma'nın en iyi pizzalarını 
ve “Pompi” de ise şehrin en iyi tiramisusunu yiyebilirsiniz. 


Muhteşem Roma... Gezmekle bitmeyen, her köşesinde değişiklikler barındıran, birçok kez gitme isteği uyandıran bir şehirdir. 
Her gittiğinizde başka bir yönünü keşfetmekten keyif alacağınız 
Roma, akıldan çıkmayan sevgili gibidir... 
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SANATÇIYI VE ESERİNİ ELEŞTİRME 


Eleştiri, yorum yapma, fikir yürütme ihtisas gerektirir. Birikim, araştırma ve deneyim mutlaka olmalıdır. Eleştiri, bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olmanın bir gerekliliğidir. Bizler, konuyu fazla dağıtmadan sanat ve sanatçı ekseninde kalalım. Örneğin; 
sanat kitaplarını okuyor muyuz, galeri geziyor muyuz, atölyelerine gidip sanat sohbetlerine katılıyor muyuz, sanat akımlarını 
biliyor muyuz, yerel ve ulusal bazda sanat gündemlerini takip ediyor muyuz? Veya kaç tane resim sanatçısını tanıyoruz? Kitap 
başına 8 kişinin düştüğünü, galeri kelimesini duyduğumuzda aklımıza sadece araba galerilerinin geldiğini, sergi açılışlarına 
genellikle beslenmek için gittiğimizi, fotoğraf ile resim arasındaki farkı ayırt etmekte zorlandığımızı, sporcu dediğimizde futbolcunun, sanatçı dediğimizde sahneye çıkan şarkıcının aklımıza geldiğini düşünürsek, işimiz kolay değil, daha almamız gereken 
çok yol olduğunu söyleyebilirim. 


İşin daha da acı olanı nedir biliyor 
MUSUNUZ? 

Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirip de, yaşadığı 
kentteki sanat galerilerini bilmeyen, gezmeyen, 
marka olmuş sanatçılarını tanımayan, isimlerini 
bile sayamayan, atölyeme gelip “siz emperyalist 
ressamsınız değil mi? “ diye soran, paletimde- 
ki yağlıboyaları gösterip, su ile mi incelttiğimi 
soran, soyut, somut ya da kavramsal sanat üzerine birkaç kelime dahi söyleyemeyen, akrilik ve 
yağlıboya arasındaki farkı bilemeyen, sözüm ona 
akademisyen gençlerimiz; sizler için söyleyecek 
söz bulamıyorum, ama arıyorum. 


Fakat konu bir sanatçının eserini eleştirmeye, 

söz söylemeye gelince; aman Tanrım! Birdenbire 
dünyanın en bilge kişiliğine bürünerek, her şeyi 
çok iyi biliyormuş edasıyla, egosunu ve “ben” liğini en yüksekte tutarak, dudaklarını da biraz yana 
bükerek yüksek deneyimleriniz eşliğinde yapılan 
yorumlar yok mu... Bunu kendinde bir hak olarak 
görüyorsun. Aslında, başarısızlığını ve bir şey olamamışlığını gizleyerek, içinde beslediğin, büyüttüğün ve kabul etmekte zorlandığın bastırılmış 
duyguların olduğunun bilmem farkında mısın? 


Bir sanatçıyı eleştirmek için, ondan bir gün daha 
fazla sanatla uğraşmış, bir resim daha fazla yapmış, bir kitap daha fazla okumuş olman gerektiği- 
nin farkında mısın güzel kardeşim? 
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Mevlana ne demiş: 

“Beni yargılamadan önce, benim ayakkabılarımı 
giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, 
dağ ve ovalardan geç. Hüznü, acıyı ve neşeyi tat. 
Benim geçtiğim senelerden geç, benim takıldığım 
taşlara takıl. Yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git, benim gittiğim gibi. Ancak ondan sonra 
beni yargılayabilirsin.” 


Ayrıca her konuda fikir yürütmek zorunda mısın, 
böyle bir görev mi verdiler sana, yoksa böyle bir 
hakkın olduğunu mu düşünüyorsun? 


Bak kardeşim; çalışmalara, resimlere, eserlere 
bak. Gözlemle, incele biraz anlamaya çalış. Oradaki emeğe, alın terine, çabaya, yüreğe, samimiyete, güzelliklere bak. Bir sanat eserindeki 
şiirselliğe, felsefeye, kompozisyona, birikime, 
deneyime, acıya, sorgulamaya bak. “Neden?” ve 
“niçin?”lere, yaşanmışlığa bak, anlamaya çalış. 
Acele etme, hemen fikir yürütme, empati kurma- 
ya çalış. Her şeyden önce sevmeye, sevgiyle bakmaya çalış. 


Ne demiş Neyzen usta: 

“Hayat çatlak bardaktaki suya benzer, 

İçsen de tükenir içmesen de... 

Bu yüzden hayattan tat almaya bak, 

Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da...” 
Sevgiyle, güzellikler içerisinde ve sanatla kalalım. 
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RAKİPSİZ GÜVEN 


Cloud Power 


Ankara'daki İlk ve Tek 


PCI-DSS Sertifikalı 


Veri Merkezi 


LT. 


Telecom 
Datacenter 


veri 


7x24 PROFESYONEL SERVİS 
Tamamı Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun teknik ekip ile '7x24 kesintisiz teknik destek. 


OPERATORDEN BAGIMSIZ 
Toplam 3 adet 10 Gbit fiber hat ile Ankarada emsalsiz altyapı. Multinome BGP 
ve Bursa Disaster Merkezi. 


TSM DENEYIMI 

TSM, Dış Hizmet Sağlayıcılığı, e-Fatura, 
KEP, Disaster ve Yük dengeleme gibi 
ileri düzey konularda deneyimli kadro. 


DEĞİŞMEYEN PERSONEL 
Size her telefon edişinizde tekrar tanışma faslı yaşatmayan sabit kadro. 


VeriTeknik 


2004 yılından bu yana Veri Merkezi hizmetlerini 
mühendislik yaklaşımı ile vermektedir. 


İş sürekliliği objektifi altında, sürdürülebilirlik, felaketten 
kurtarma, yük dengeleme ve yük paylaşımı konularında 
uzmanlaşmıştır. 


BİRÇOK NEDENİNİZ VAR 


Mesleki Sorumluluk Sigortası, PCI-DSS 3.1, IPv6, TSE 
Belgeli Veri Merkezi, TS 13080, TS 13242, TS 12498, ISO 
27001, ISO 27035, ISO 9001, ISO 2000-1, ISO 22301, 
ISO 24762, N*I Jeneratör, NI UPS, N*1 Personel, N*1 
Uplink, 9699.99 uptime, Makale Arşivi, 3. Şahıs Mallarını Kapsayan Sigorta, Linux Yönetim Kitabı. 


Tel: 312 234 2000) e-Mail: iletisim(©veriteknik.com 
www.veriteknik.net.tr | Fatih Sultan Mahallesi, 2365 sk. No:/ Çayyolu Ankara 


Veteriner Hekim, 


Köpek Eğitim Uzmanı 


SADAKAT TİMSALİ KÖPEK, VEFASIZ DOST İNSAN 


Evcilleşme süreci esnasında avcı insan topluluklarının yerleşkelerinin etrafında av artıklarından istifade etmeye başlayan köpekler, 
zaman içerisinde insanoğlu istemese bile onları tehlikelerden 
korumak, bekçilik yapmak, av esnasında avı kovalamak, sıkıştırmak ve insanoğluna rehberlik yapmak gibi eylemleri kendiliğinden şekillendirmişti. Böylece köpek insana karşı diyetini kendince ödemiş olmuştu. Köpeklerinin bu faydalarının farkına varan 
ınsanoğlu, gittikleri her yere onları da beraberinde taşımış ve 
köpeklerin insana olan faydalarından sonuna kadar yararlanmıştır. 
İşte köpekle insan arasındaki ilk iletişim çift yönlü yararlanımla 
başlamış ve günümüze kadar süregelmiştir. 


Maalesef günümüzde köpek, bir zamanlar avcıyken şu 
anda insana bağımlı bir toplayıcı haline gelmiş ve bu insan manipülasyonu ve evcilleştirmesiyle bağlantılı olarak 
şekillenmiştir. Köpeğin içgüdülerini körelten ve köpeği kendine bağımlı hale getiren insanoğlu, yaşadığımız 
yüzyılda ne yazık ki sokak köpeklerinin popülasyonunu 
bir problem olarak görmekte, onların yerleşkelerine yeni 
inşaatlar ve şehirleşme planlarıyla saldırmakta ve köpek 
dostlarımızı şehir dışına ötelemektedirler. 


Ankara Canine College 
Köpek Eğ. ve Reh. Merkezi 


Bir zamanlar havlayarak tehlikenin yaklaştığını haber 
veren köpeklere duyduğumuz minnet, günümüzde sokagımızda bekçilik amaçlı havlayan köpeklerden rahatsız 
olmaya ve onlardan nefret etmeye dönüşmüştür. Bu eski 
ortaklıktan insanoğlu artık rahatsız ve anlaşmayı bozmuş olsa da en eski dostumuz köpek hala bir parça kuru 
ekmek ve başının okşanmasıyla sadakat borcunu ödemeye 
her zaman hazırdır. Sokağınızda sizinle yaşayan ve dolayısıyla komşunuz olan bir sokak köpeğiyle hala iletişim 
kurmadıysanız neler kaybettiğinizi bilemezsiniz. 


Öyle ki; 

-Bır köpeğe dokunmak kalp ritminizin düzene girmesini 
sağlar 

-Kan dolaşımınızı hızlandırır 

-Endorfin ve serotonin gibi mutlulukla ilintili hormonların salıverilmesini sağlar 

En basit şekliyle yüzünüzde oluşacak olan tebessüm için 
bile değmez mi? 


Vefasız dost olmayalım ve dostlarımıza sahip çıkalım... 


Adres: Oğulbey Serpmeleri No:342 (Bala Kavşağı Karşısı) Gölbaşı, Ankara Tel: 0 532 426 91 63 - 0533 6842264 
www.ankaracaninecollege.com www.kopekokulu.com www.kopekkoleji.com www.tarkanozvardar.com 
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